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Palinda Kannangara Architects 

Sri Lanka'dan dünya gündemine giren tek mimarın Geoffrey Bawa olduğunu sanırken, gençlerin de söyleyecek yeni sözleri olduğunu farkediyoruz. Palinda Kannangara onlardan biri. Mimar, tasarımda sadeliği ve doğal çevreyle yakın ilişkiyi temel alan mimarlık pratiğini 2005 yılından bu yana kendi ofisinde sürdürüyor. Kannangara ve ekibinin Rajagiriya'da tasarladığı yeni ofisleri ise bu yıl RIBA'nın Yetkinlik Ödülü'nü kazanan projeler arasında yer aldı. 
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İskender Savaşır'la Konuşma 

Zeynep Sayın, İskender Savaşır ile “Defter” dergisi macerasından siyasal anlamda aktivizme ve karşılaştırmalı din tarihine, oradan toplumsal cinsiyete uzanan ve kronolojisi 1986'ya dek geri giden bir söyleşi gerçekleştirdi. 


60 Mimarlık 

Hayatın Akışını Kesmeden 

Kent Yaşamına Fon Oluşturmak: “Hamamyolu Urban Deck” 

Yazgan Tasarım Mimarlık, Eskişehir 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Meydan Düzenleme projesini tamamladı. 
“Hamamyolu Urban Deck”, Odunpazarı'nın kentsel dokusuna entegre, her yaş grubuna hitap eden bir yaşam alanı olarak tasarlandı. 
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Tasarımcı ve Kuramcı: 

Fernanda Canales 

Meksikalı mimar Fernanda Canales, kendi adını taşıyan mimarlık, kentsel tasarım ve araştırma stüdyosunu 2002 yılında açtı. 
Ibero-Amerikan Üniversitesi, Katalunya Politeknik Üniversitesi ve Meksika Özerk Ulusal Üniversitesi'nde (UNAM) tasarım ve şehircilik dersleri veren Canales'in çok sayıda yayınlanmış kitabı var. 


72 Dosya 

Mimarlık Tarihinin İcadı Mimarlığın İcadıdır ya da Mimarlığı Tarihyazımı mı İmal Eder? 

Bugün bildiğimiz anlamıyla mimarlık, mimarlık tarihi metinleri yazıldıkça ortaya çıkan bir kavram veya kavramlar ailesi. 
En bildik mimarlık kavramlarından biri olan mimarlığın mimar öznelerin beceri, yetenek, deha vs. gibi yüce kişisel değerleri aracılığıyla ortaya konan bir sanatsal iş olduğu inancının kökenini bile bir tarih metnine borçluyuz. 16. yüzyılda Vasari diye biri 14.-16. yüzyıl aralığında orta ve kuzey İtalya'da yaşamış bir grup mimarın 


hayatını yazdığı zaman mimar Ortaçağ'ın anonim ustası olmaktan çıkıp bir sanatçıya dönüşmeye başladı. Ondan önceki yüzyıllarda mimarlık bir yapı üretim işi, mimarsa bir yapı ustasıydı. Mimarlık kavramının içine doldurulan her şey bu ve benzeri yüzlerce tarih metni içinde tanımlandı. 
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ACBS architectes 

Fransa'nın Merkezinde, 

Ama Başkentinde Değil: 

Aisne'de İki Yapı 

ACBS architectes, Fransız ve Polonyalı mimarlar Antoine Cosson ve Barbara Sawczak tarafından 2017 yılında Fransa'nın İle-de-France bölgesinde yer alan Vincennes”de kuruldu. Çoğunlukla yerel ölçekte üretim yapan grup, günümüzde mimarlık pratiğini Chierry ve Vincennes ofislerinde sürdürüyor. 
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Dönüşüm Hikayesi: 

ING Bank Türkiye Genel Müdürlüğü Binası 

ING Bank Türkiye'nin Maslak'taki 

12 katlı genel müdürlük binasının 
dönüşümü ofis çalışanlarının da sürece katılımıyla Bakırküre Mimarlık tarafından gerçekleştirildi. Bu dönüşümün hikayesini işvereni ve mimarı aktarıyor. 
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Pandolfini Architects 

Melbourne'de Eski ve Yeni 

Pandolfini Architects, 2012'den beri Melbourne'de çalışan bir ofis. Melbourne Kraliyet Teknoloji Enstitüsü (RMIT) mezunu olan Dominic Pandolfini ve ekibinin güçlü formlara ulaşmak için mimari detay kalitesine odaklanan üretimi, ulusal ölçekli konut ve ticari yapılar üzerinde yoğunlaşıyor. 
Grubun, çağdaş müdahale anlamında tarihi yapıya yaklaşımı ile dikkat çeken yakın tarihli iki projesini inceliyoruz. 
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İtalyan Tirolleri”nde Yerellik 

Pedevilla Architects 

Pedevilla Architects, iki kardeşin ortaklığı. 
Graz Teknik Üniversitesi mezunu Alexander ve Armin Pedevilla, yaklaşık 25 kişilik bir ekiple, İtalya'nın Güney Tirol bölgesinde, 
Bruneck'te yer alan ofislerinde 2005 
yılından bu yana faaliyet gösteriyorlar. 
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ARREDAMENTO 


Ruskin'den Telefonlu Tasarımcıya, 


Çizenden Çekene ve 


Fotoğrafı Çöp Edene... 


Ruskin'in Venedik çizimlerinden. 


Uğur Tanyeli M 2018 Venedik Mimarlık Bienali dolayısıyla dünyanın sayısız köşesinden bu kente kopup gelenler arasında çoğunluk tabii ki gençlerde. 
Sokakları, sergileri, ucuzcu lokanta ve kafeleri dolduran onlar. İki ana Bienal mekanından biri olan Arsenale'nin yanından geçen kanalın kıyısında 20-30 kişilik bir grup -muhtemelen kuzey Avrupalı- mimarlık öğrencisi yerlere bağdaş kurup oturmuşlar, önlerinde 25x35 boyutlu bir örnek ciltli eskiz defterleri, hepsi 

de aynı yöne bakarak kentsel alanı resmetmeye uğraşıyorlar. Mutlulukla yanlarına yaklaşıyor ve artık neredeyse unutulmuş bu pratiği uygulayanları sevecenlikle gözlemliyorum. Ama bu 

hayal kırıklığı yaratan bir gözlem; hiçbiri asgari düzeyde bile olsun çevrelerindeki inşai-kentsel gerçekliği yeniden üretmeyi beceremiyor. O koca defterler çocuksu ilkel çizimlerle dolu. Benim çok daha yüksek bir beklentim olduğunu düşünerek ve kendi kendime “haksızlık etme gençlere” diyerek uzaklaşıyorum. 


Aynı gün oradan sadece 500 m ileride Doclar Sarayı'nda bir sergi var: “Le Pietre di Venezia”. Serginin adı John Ruskin'in (1819-1900) “Stones of Venice” başlıklı ünlü kitabına (ilk basım: 1851-53) gönderme yapıyor. Türkiye'de pek az tanınan, ondan da daha az okunan bu kitap tarihte bir kenti mimarlık üreticisi bir özne olarak anlatan ilk metin. Biraz abartılı bir yorum zorlamasıyla “Stones of Venice”in kendisinden 125 yıl kadar süre sonra yayınlanacak Venturi'nin “Learning From Las Vegas”ı ile Koolhaas'ın “Delirious New York”unun atası olduğu söylenebilir. 
Onlarla kıyaslanamayacak kadar kapsamlı da. Üç dev cilt içinde hepsi de Ruskin tarafından yerinde çizilmiş çok sayıda mimari resimle de destekleyerek Venedik'in sadece Gotik üretimine odaklanıyor. 
Sergiyse Ruskin'in Venedik'e olan ilgi ve sevgisini görselleştiren sayısız belge ve ürünü kamuya sunuyor. 


Ressam olmaya yeteneği olsaydı yazarlığa kalkışmayacağını iddia eden bu 19. yüzyıl İngiliz entelektüelinin sergideki çizim, 

eskiz ve resimleri yüksek kaliteleriyle şaşırtıcı. Çoğu yerinde, sokakta kurşun kalem veya suluboyayla hızlıca yapılmış bu görseller biraz önce beceriksizce Venedik eskizleri yapmaya çabalayan gençlerin üretimiyle karşılaştırılınca moral bozucu. 
Üstelik, hiçbiri de mimar veya ressam 


olmayan sayısız 18. ve 19. yüzyıl Avrupa entelektüelinin aynı kalitede fiziksel çevre görselleştirme işleri ortaya koyduğunu bilince, Ruskim'in ayrıksı olduğunu iddia etmek bile mümkün değil. Ruskin o çağ 

için çok olağan bir görsel pratiği uygulayan sayısız okumuştan biriydi sadece. O halde ne oldu da 19. yüzyıldan 21. yüzyılın başına kadar fiziksel çevreyi görselleştirme becerisi bu kadar acıklı bir düzeye düştü? 


Bunun yanıtını vermek kolay. Fotoğraf görselleştirme işini o denli kolaylaştırdı ki, giderek kimsenin resim yapmasına gerek kalmadı. Her okumuş yazmış insanın çocukluğunda eğitim aşamasında bir ölçüde resim yapmayı öğrendiği 16.-19. yüzyıl aralığının Avrupa'sında Ruskin bir istisna değildi. Erken 20. yüzyılda taşınabilir fotoğraf makineleri icat edildikten 

sonra bile, herkes tarafından fotoğraf çekilebildiğinde dahi, çizme ve resmetme becerisi ölmedi. 1970'lerde bile (Türkler hariç) mimarlık öğrencileri hem eskiz defterlerini hem de fotoğraf makinelerini birlikte kullanır ve görselliğin iki farklı teknik boyutunu ayrı ayrı deneyimlerlerdi. 
Birinin yaptığını ötekisinin yapamayacağı bilinirdi. Kaldı ki, kimyasal süreçlerle çalışan makine ve filmler çağında fotoğraf çekmek pahalı bir işti. Fotoğraf düşüne taşına, konu ve kadraj hesaplanarak, dikkat edilerek ve az sayıda çekilirdi. Çizim ne kadar özgül bir özen gerektiriyorsa, fotoğraf da benzer bir özen gerektirirdi. Ama giderek şu olmuştu: Fotoğraf o kadar belirgin bir gerçeğe sadakat duygusu veriyordu ki çizim önceki yüzyıldaki kadar dikkatli bir 

ayrıntı zenginliği üretmek zorunda değildi artık. Gerçeğe sadakat isteyen fotoğraf çekerken, resim ve çizim bireysel bir görsellik kavrayışı ortaya koymak için yapılır oldu. Bu, yepyeni bir göz-el-kavrayış koordinasyonunun geliştirilmesini sağladı. 
Özellikle mimarlar kamerayı da kalemkağıdı da kendi gözleri gibi düşünmeye başladılar. Çevreyi resmetmiyorlardı; kendi fiziksel çevrelerini görselliğin araçlarıyla yeniden üretiyorlardı. Gerçekçiliğin, resmedilen gerçekliği sadakatla yineleme iddiasındaki Rönesans ve sonrası görselliğinin sonu gelmişti. Resmetmenin tarafsız bir teknik araç olduğu şeklindeki 
19. yüzyıl inancı öldü. Görselliğin bir yansıtma imkanı değil, bir yeniden kurma aracı olduğu farkedildi. 


Sonra cep telefonları çağı geldi, dijital imaj üretimi başladı ve telefonla kamera 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bütünleşti. Beş yüzyıllık görsellik tarihinin yeni bir kırılma noktası yaşanmaya başlandı. Görsellik önce bir enflasyon rejimi içinde yeniden tanımlandı. Her gün cep telefonuyla binlerce fotoğraf çekmek mümkündü. Ne var ki, eskiden itinayla korunan, sınıflanan, albümlere yapıştırılan, defterlerde ömür boyu saklanan görsellerin yerine, varlığı daha çekildiğinde unutulan, bir daha dönüp bakılmayan görsellerin çağı başladı. Görsellik, sayısı çoğalan 

her şey gibi giderek değersizleşti. Önceki çağın görselliği yalnız günceli kaydetmekle sınırlı bir amacın ürünü değildi. Görsel belge gelecek kuşaklara bırakılacak 

bir miras gibi de anlamlıydı. Öyle de kullanılır ve saklanırdı. Oysa, cep telefonu fotoğrafı olsa olsa arkadaşlara mesaj ve mail olarak atılan, paylaşılan bir tüketim nesnesi haline geldi. “Ben orada ve şu kişilerle beraberdim” demekten daha derinlikli amacı kalmadı. Paylaşıldığında işe yararlılığı biter oldu. Çöpe dönüştü. 

O kadar kolay görselleştiriyordu ki, çizim yapmak, eskiz defteri taşımak, görselliği kaydetmeyi ciddiye almak artık anlamsızdı. 
Görselliğin bireysel gözün egemenliğinde olduğu dünya yıkıldı. 


Ancak asıl şu oldu: Gözlemci özne öldü. 
Hemen her şeyi değer yargısızca, özensizce çekip, kamusallık dünyasına “tüküren” hızlı ve unutkan “cepçi” fotoğrafik gözün egemenliği başladı. Görselleştirmenin eskiden ayrılmaz parçası olan “neyi, nasıl ve neden görselleştiriyorum” sorusunu bitimsizce soran gözlemci özne öldü. 
Sürekli resim çeken ve üzerinde bir an bile düşünmeyen tüketici öznenin gözü artık baktığını görmeyecekti. O öznenin dünyası şöyle bir ortam üretti: Artık üniversite öğrencilerinin bile 15 dakikadan daha uzun süre bir konu üzerinde yoğunlaşamadığı hesapları yapılıyor. Görsellik üzerinde dikkat yoğunlaştıramayanlar söz 

ve yazı üzerinde onun kadar bile yoğunlaşamıyorlar. Örneğin, 19. yüzyılda Ruskim'in “Stones of Venice”inin bin sayfadan uzun metnini eğitimli herkes kolayca okuyabilirdi. Şimdi 130 sayfalık kısaltılmış baskılarını okumaya heves eden pek az kişi var. Böyle bir dünyada popülizmin acıklı siyasal sefaletine ve Trump twitlerine şaşırmak mümkün 

mü? Bakmak, görmek, gözlemlemek, görselleştirmek ve düşünmek arasında kopmaz bağlar olduğunu hatırlamakta yarar var. 

M Uğur Tanyeli 
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Doğtaş 


Victoria Chester, Doğtaş'ın kayın ağacından ahşap baza ve ayakları, zengin dekoratif kırlent uygulamasıyla farklılaşan yeni salon takımı. 
Doğtaş koleksiyonlarındaki 


yemek odası ve TV üniteleri ile uyumlu Victoria Chester, farklı kumaş ve renk alternatifleriyle 

sunuluyor. 

dogtas.com 


Kalekim 


Her tipte yapıya özel ürünler geliştiren Kalekim, UV ışınlarına maruz kalan çatı ve 
teraslar için geliştirdiği 3131 
Elastikor ile uzun ömürlü su yalıtımı sağlıyor. Akrilik esaslı yapıya sahip olan Kalekim 
3131 Elastikor, binaların dış 
cephelerinin, çatı ve terasların, çatlak, saçak ve baca dibi 

gibi detayların yalıtımında kullanılabiliyor. Etkin su buharı geçirgenliği olan Elastikor, UV ışınlarına yüksek dayanım gösteriyor. 
kalekim.com.tr 


OLEDWorks 


İnce ve hafif OLED aydınlatma teknolojisinin tasarım öğesi olarak kullanım imkanlarını artırmak için OLED Works ve 
BASF Boya Bölümü işbirliği 

ile Brite 3 serisi aydınlatma panelleri geliştirildi. Yüksek parlaklığa ve bükülebilir aydınlatma panellerine 

sahip olan bu yeni ürün serisi, 
BASP'nin esnek bariyer çözümleri ile sunuluyor. 
Yüksek performanslı kapsülleme, panelleri 


ortam havasında bulunan su veya oksijenin neden olduğu bozulmaya karşı koruyor ve yüzde 90'ın üzerinde optik şeffaflık sağlıyor. 
oledworks.com 


Rasch 


Barbara Schöneberger'in 
Rasch markası için özel olarak tasarladığı “Barbara 
Home Collection” duvar kağıdı koleksiyonu; kilim motiflerinden ağaç ve dalga desenlerine farklı alternatifler sunuyor. Koleksiyon, kolay temizlenebilme, güneş ışınlarına dayanıklılık, ekolojik olma, RAL ve CE sertifikaları güvencesinde insan sağlığına zararlı madde barındırmama gibi pek çok avantajı ile öne çıkıyor. 
hannahome.com.tr 


BTM 


Yapılaşmanın yoğun olduğu kent merkezlerinde, kentsel dönüşüm kapsamında yeniden inşa edilecek binaların temellerinde su yalıtımını pratik, güvenli, uzun ömürlü ve ekonomik bir şekilde çözmek için tasarlanan BTM BituProof Temel Bohçalama Sistemi; 
BTM BituProof Y, BIM 
BituProof Protector, BTM BituProof D bileşenlerinden oluşuyor. Sistemin temel tabanında kullanılan birinci kat membranı BIM BituProof Y, ikinci kat koruyucu membran olarak kullanılan BTM 
BituProof Protector'a aderans 


sağlıyor. BTM BituProof Protector, radye betonu dökümü öncesinde donatılar yerleştirilirken yüksek mukavemeti sayesinde olası mekanik tahriplere karşı sistemi 


koruyor. BTM BituProof D ise özel mineral kaplı üst yüzeyinin taze betona yapışmasıyla statik perde betonu ile membran arasında su geçirimsizliğini sağlıyor. Uygulaması kolay 


BTM BituProof Temel 
Bohçalama Sistemi, gerek temel tabanında gerekse perde duvarda su geçirimsizlik elde edilmesine imkan veriyor. 
btm.co 


z Elginkan 


DUNYANIN EN PRESTİJLİ 
TASARIM ÖDÜLLERİ 
E.C.A.'YAl! 


Eelistirdiğimiz teknoloj ve yeniliklerle güveninize, tasarımlarımızla 


Avrupa'nın en büyük ödüllerine layık olmak gururlarımn en büyüğü 


8” GERMAN 8 GERMAN 

“ DESİGN “ DESİGN 

AWARD ( AWARD 
Ayağa halı. 


< 2018 w 


WWw.eca.com.tr 
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Ateco Zemin Malzemeleri 


az ya da yoğun trafiğe sahip zeminlerde kullanılabiliyor. 
Yıpranmaya karşı dayanıklı karo halılar leke ve kirlerin kolaylıkla temizlenmesine olanak tanıyor. Ateco, kendi bünyesindeki İSG sertifikalı personelleriyle uygulama hizmeti de veriyor. 
atecozemin.com 


Farklı tipte yapılar için zemin çözümleri tedarik eden ve uygulayan Ateco 
Zemin Malzemeleri, karo halı grubunda çok sayıda ürün seçeneği ve tasarım imkanı sunuyor. Uygulama alanına göre belirlenen hav yüksekliğinde, Polyamid (PA) iplikle üretilen karo halılar 


Miele 


Entegre davlumbazlı indüksiyonlu ocak Miele TwolnOne, merkezi bir davlumbaz ve onu çerçeveleyen boyutları değişken iki 
PowerFlex pişirme bölgesinden oluşuyor. 
Dokunmatik olarak kontrol edilen üründe, 
ConG&ctivity 

2.0 özelliği sayesinde fan kademeleri otomatik ayarlanabiliyor; 
pişirme işleminin sonunda davlumbaz kendini kapatıyor. 
TwolnOnen 


pratik filtre kutusunda bulunan 
10 katlı paslanmaz çelik yağ 
filtresi kolayca çıkarılarak temizlenebiliyor. 

miele.com.tr 


Baumit 


HEALTHY LIVING konseptiyle Baumit'in z 
2015 yılında başlattığı N 
geniş kapsamlı projesi 
VIVA Araştırma 

Parkı'nda kurulan 

12 evde, yapı 
malzemelerinin sağlık 

ve konfor üzerindeki 

etkisi incelendi; iki 

yıllık süreçte 3 milyon 

veri analiz edildi. 

Veriler ışığında 9 ürünle geliştirilen Baumit Klima Sistem'de yer alan sıvaların, yüksek kireç içeriği ile küf 


oluşumunu engelleyen uzun ömürlü yapısı, sağlıklı ve konforlu bir iç ortam elde edilmesini sağlıyor. 
baumit.com.tr 


ODE Yalıtım 


Üretim tesisi ve süreç modernizasyonları sayesinde kendi teknolojisini üreten ODE'nin uygulayıcı dostu, çevreci yeni nesil Starflex ECO Akustik levha ürünü, Haziran ayı başında yürürlüğe girecek olan “Binaların Gürültüye 
Karşı Korunması Hakkındaki Yönetmelik”e uygun konforlu ve gürültüden arınmış binalar için tercih edilebilir. Ürünün yüksek ses yutuculuk ve ısı yalıtımı performansı İstanbul Teknik Üniversitesi'nde yapılan akustik testler sonucu tescillendi. 

ode.com.tr 


E.C.A. 


Elginkan Topluluğu bünyesinde yer alan E.C.A, ürünlerinin teknik çizimlerini yayınlamaya başladı. Mekan tasarımlarında faydalanılan bimobject.com platformuna armatür kategorisinde eklenen tek yerli marka olan E.C.A,, eca.com.tr üzerinden de ürünlerini 
Autodesk Revit formatında kullanıma açtı. Profesyoneller artık E.C.A. markalı armatürlerin BIM sistemine uygun çizimlerine rahatlıkla ulaşabilecekler. 

eca.com.tr 


Weltew Home 


Nitelikli malzemeler ve ergonomik detaylarla geliştirilen Weltew Home'un Laura yemek odası takımı; 
duvar ünitesi, masa, konsol ve 
6 adet sandalyeden oluşuyor. 


Koleksiyon, ortadan açılarak uzatılabilen masa tablası 

ile geniş bir kullanım alanı sunuyor. 

weltew.com 
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Ersa 


Türkiye ve dünyada çok sayıda sektörden kullanıcısına yönelik yenilikçi mobilya çözümleri geliştiren Ersa'nın Wave masa sistemi farklı renk, malzeme ve aksesuarlarla kişiselleştirilebiliyor. 

Ersa R&D # Design Team tarafından tasarlanan Wave, gri, beyaz, Amerikan beyaz meşe ve Amerikan cevizi laminat tablalar; antrasit, beyaz ya da metalik gri renkteki ayaklarla kullanılabiliyor. 


Wave, tekil masa tiplerine eklenen ön pano ve 
Workstation tiplerine eklenen ayırıcı panolar sayesinde paylaşımlı ofislerde bireysel çalışma alanları oluşturmaya izin veriyor. Masa üstü aksesuarlarla zenginleştirilen Wave, masa tablasına entegre edilen kablo tavası ve priz kapaklarından, özel kalıp pabuçlarına kadar pek çok farklı detayı barındırıyor. 
ersamobilya.com 


Düfa Boya 


Geliştirdiği ürünler ile tüketicilere sağlıklı yaşam alanları sunmayı amaçlayan 
Düfa Boya'nın Zeolit Antibakteriyel İpek Mat 

su bazlı iç cephe boyaları 

özel formülasyonunda yer 

alan aktif “Zincpyrithione” bileşeni sayesinde küf ve bakteri oluşumuna karşı direnç 


sağlıyor. Sağlık Bakanlığı 


onaylı, kokusuz ve çevre dostu 


bir ürün olan Düfa Zeolit antibakteriyel boya; medikal 


alanlar, hastaneler, ilaç ve gıda 


üretim tesisleri, çocuk odaları, laboratuarlar gibi hijyenin önem kazandığı her mekanda kullanılabiliyor. 

dufa.com.tr 


Atlantik Halı 


Velvet, Türkiye halı sektörünün ilk uluslararası ISO 9001 Kalite Güvence Sistemi belgesine sahip markası Atlantik Halı'nın son teknolojiyi kullanarak geliştirdiği akıllı boyama tekniği. 90100 doğal viskon ipliklerle dokunan 
Velvet, dokuma sonrasında özel tekniklerle yıkanarak toz 


problemini en aza indiriyor. 
Velvet'in, farklı ebat ve desen seçenekleri mevcut. 
atlantikhali.com 


Kastamonu Entegre 


Evogloss, Kastamonu 
Entegre'nin 30 yeni renk seçeneği ile sunulan dekoratif paneli. 
Ayna efekti sayesinde 
Işığı yansıtan, mekanlara aydınlık, hareket ve derinlik katan 
Evogloss paneller, çizilmeye, aşınmaya ve neme karşı dayanım gösteriyor. 
Uzun ömürlü 


ürünler, kolaylıkla temizlenebiliyor. 
kastamonuentegre.com.tr 


Eye Seramik 


Marrakesh, 

Ege Seramik'in 
2018 Bahar 
Koleksiyonu'nda öne çıkan yeni karo serisi, Markanın 
20x20 cm ebatlı 
Vintage konseptli serilerinin en 

yeni üyesi olan 
Marrakesh, birbirinden farklı 
16 eskitilmiş 
nostaljik deseni, 

3 renk seçeneği ile 
sunuluyor. 
egeseramik.com 


AT EE yeni nesil mimari dış mekan kapama sistemleri 


Ayarlanabilir açılı güneş kırıcı paneller, açık havada doğal hava akişi ve ayncalıklı bir yaşam kalitesi sunarken istenilen yoğunlukta gölge oluşturarak günün her saatinde mükemmel görsellik ve termal konfor sunar. Sistem çevresine enteğre edilebilen Sapphire otomatik, dikey hareketli cam kapama, dış mekanlar modem mimari ve estetik yapılara dönüştürmek için ileri teknoloji ve donanım kullanılarak üretilir. 


AMERİCAS OEUROPE OAFRCA AUSTRALA ASA / İear 0212 6548880 | Albayrak 


albayrak.com 
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Bien 

Türkiye'de ilk kez Bien teknolojisiyle üretilen 20 mm kalınlığındaki /w1/ body teknik porselen karo koleksiyonunda Belgium Stone, Naturawood, Ouartz serileri bulunuyor. 
Özel tasarımı, dayanıklılığı ve kullanışlılığı ile park, bahçe, teras gibi dış mekanların yanısıra çatlamaya ve kırılmaya karşı dayanıklılığı ile endüstriyel yapılar, otopark ve garajların iç mekanlarında da kullanılabiliyor. Seramik karolar usta gerektirmeden kolayca döşenip sökülebiliyor. 


bienseramik.com.tr 


Filli Boya 


“Yüksek Koruma 
Sistemi” adını verdiği teknoloji ile üretilen AmphisSilan silikonlu dış cephe boyaları 

ile Filli Boya, dış cephelerin uzun 

yıllar korunmasını amaçlıyor. Güneş ışığına karşı dayanıklı pigment teknolojisi, binaların dış cephe renklerinin solmasını önleyerek uzun süre canlı kalmalarını sağlıyor. 
Ürünün temel özellikleri korunarak, değişen tüketici beklentileri ve gelişen hammadde teknolojilerinin bütünleşmesi ile üretilen 


AmphiSilan-, cephelerin 

uzun süre temiz kalmasını sağlarken “AmphiSilan-W” ise cepheleri farklı mikrobiyolojik kirlenmelerden korumak amacıyla kullanılıyor. 
filliboya.com 


Seramiksan 


İtalya'nın Calacatta 


mermerinden 

esinlenen A 
Seramiksan, yeni #- 
.. .. .. . —— ürünü Silver | <a 


Calacatta beyaz zemin üzerine 

gri damarlı görünümüyle mermer efektini ve dokusunu mekanlara yansıtıyor. 

30x90 cm ebadında mat ve parlak seçenekleri ile sunulan serinin 
50x50 cm ebadında yer karosu da bulunuyor. 
seramiksan.com.tr 


İzocam 


Ar-Ge çalışmaları sonucunda İzocam, mineral yün ürün grubuna İzocam Endüstriyel 
Bina Levhası (EBL) ve İzocam Endüstriyel 
Bina Levhası 
R4(EBL Rs) 
ürünlerini ekledi. Yerinde uygulama yapılan metal binaların 

çatı ve cephelerinde, iki metal 

levha arasında kullanılan ürünler 1sı ve 


ses yalıtımı ile yangın güvenliği, esnek yapısı ve hafifliğiyle ise uygulama kolaylığı sağlıyor. 
izocam.com.tr 


ÜUnigen 


Moduleo9 Moods klasikten retroya uzanan geniş skalada kullanıcıya mekanı kişiselleştirme 

imkanı veriyor. 
Ahşap görünümünü 
PVC malzemenin kolaylıkları ile sunan 
Moduleo* LVT zemin kaplaması ile sınırsız desen özgürlüğünde farklı formlar birarada kullanılabiliyor. 
moduleomoods.com 


İntema 


Inova ile mutfakları daha yaşanır hale getiren İntema 

için mutfak sadece yemeğin piştiği bir yer değil. Mutfağı işlevsel hale getiren detaylar ve yenilikçi çözümlerle tasarlanan Inova'nın kulpsuz dolap kapağı seçeneği de bulunuyor. Lake, 


PVC, ahşap, laminant, akrilik gibi birçok farklı malzemeyi koleksiyonunda birleştiren Inova, petrol yeşili, turuncu, fuşya, vanilya ve altın tozu gibi çok sayıda renk alternatifi ile sunuluyor. 
intemayasam.com.tr 
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Kutursuz gözellik 
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Samsung 


CES 2018'de tanıtılan 
Samsung'un yeni interaktif dijital panosu Flip ile toplantılarda fikirler anında paylaşılabiliyor; tüm katılımcılar toplantıya gerçekzamanlı katkıda bulunup tartışmaları zenginleştirebiliyor ve yeni fikirler inşa edebiliyor. 
Standart kağıt panoların ve analog panoların gelişmiş 

bir uyarlaması olan Samsung Flip'in taşınabilir, tekerlekli standı her mekanı toplantı odasına dönüştürebiliyor. 
Ekranının sezgisel arayüzü toplantılarda zamanında ve kesintisiz iletişime imkan sağlıyor. Aynı anda dört farklı katılımcı doğrudan 


ekran üzerinde içerik girebiliyor. Bunu yaparken her kullanıcı kendi yazma stilini, yazı boyutunu ve rengini kullanabiliyor, her yorum izleyici dostu UHD çözünürlüğü sayesinde net ve görünür oluyor. 
Her Flip sayfası ihtiyaca göre kişiselleştirilebiliyor, toplantının gerektirdiği duruma göre yatay veya 


dikey olarak ayarlanabiliyor. 


Yüksekliği ayarlanabilen standı sayesinde Flip kullanıcıların tercih ettiği pozisyona uygun bir şekilde yerleştirilebiliyor. 
samsung.com/tr 


Danfoss 


Tünellerde ve metrolarda tercih edilen Danfoss VLT serisi frekans konvertörleri bileşen kalitesi ve özel 

olarak geliştirilen kontrol algoritması ile yüksek 

enerji tasarrufunun yanısıra tünellerdeki dumanı tahliye edebilen özel yangın modu ile yangın güvenliği sağlıyor. 
Danfoss frekans konvertörleri, fanların ters yöne dönüşünü engellemek için fan yönü algılama fonksiyonu, elektrik şebekelerinde meydana gelebilecek yüksek harmonik 


oranları engellemek için de dahili harmonik filtrelere sahip. 
danfoss.com.tr 


Hafele 


Yaşam alanlarına 

işlevsel çözümler sunan 
Hâfele Türkiye'nin yeni koleksiyonlarından Vogia, mutfağı gündelik yaşamın ihtiyaçlarına göre yeniden kurguluyor. Hâfele Connect 


ile çalışan akıllı mobilyalarla 


geliştirilen Vogia, geniş bir 


tezgah, monoblok bir ocak ve eviye ünitesi ile asansörlü raf 


sisteminden oluşuyor. 
hafele.com.tr 


DYO 


Massiveline markası altında DYO”nun ürettiği Su Bazlı 
Deck Verniği ve Yağ Bazlı Deck Verniği; ahşap havuz kenarı, iskeleler, restoran, otel, alışveriş merkezleri zeminleri ve ahşap yürüme yollarında zeminin kayganlaşmasını önlemenin yanısıra çatlama ve soyulmaya karşı direnç kazandırıyor. 
Ürünler uzun kullanım ömrü 

ve kolay bakımı nedeniyle de tercih ediliyor. 


dyo.com.tr 


Yıldız Entegre 


Varioclic markası ile üretilen Varioclic Exclusive parkeler, 
5G hızlı kilit sistemi sayesinde kolaylıkla uygulanabiliyor. 
Ürün, 32. sınıf AC4 yüzey aşınma değeri ve Timberland yüzeyiyle 8 mm olarak sunuluyor. Yıldız Entegre'nin parke grubundaki bir diğer 


ürün ise Varioclic Wood. 

33. Sınıf AC5 yüzey aşınma değeri ile 8 mm olarak, 

yüksek yoğunluktaki kullanım alanlarında uygulanmaya elverişli Varioclic Wood, geleneksel çini mottfilerini laminat parke yüzeylere taşıyor. 
yildizentegre.com 


SIMES 


İuce per Morchitetlura 


EM IkPlA 


AYDINLATMA 
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Beyaz Siyah Anadolu 


Tab Galeri'nin, 2017 Nisan ayında Büyükada'da başlattığı Tab Rezidans programının üçüncü katılımcısı Jean-Ren€ 
Leblanc, 2-24 Haziran 2018 
tarihleri arasında gerçekleşecek sergiyle Tasarım Bakkalı'nda izleyiciyle buluşuyor. 2012'den bu yana dünyanın farklı bölgelerinde tarihsel ve kültürel öneme sahip yerleri 


inceleyen Leblanc'ın Beyaz 
Siyah Anadolu projesi, dijital kızılötesi fotoğraf tekniği 

ile geliştirilen bir çalışmalar bütünü. Çekimleri 1-20 
Mayıs 2018 tarihleri arasında Türkiye'de yapılan proje, güncel ve tarihsel peyzajlar arasında diyalog kuran bir dizi imge sunuyor. 
tasarimbakkali.com.tr 


Güneş Yerinde 


.artSümer, Eda Gecikmez ve 
Sevil Tunaboylu'nun hazırladığı “Güneş Yerinde” adlı sergiye evsahipliği yapıyor. Antropolog Anna Tsing'in “The Mushroom 
At The End of The World” (Dünyanın Sonundaki 

Mantar) adlı kitabında ele aldığı Hiroşima'ya atom bombası atıldıktan sonra 

hiç bozulmadan yaşamını sürdürebilmiş tek canlı 


olan Matsutake mantarının ekolojisinden yola çıkan sergi, 12 sanatçının bu doğa olayı çerçevesinde şekillenen çalışmalarına yer veriyor. 
Fotoğraftan resme, dijital çizimden ses yerleştirmesine uzanan farklı disiplinlerdeki işleri biraraya getiren sergi, 
30 Haziran tarihine kadar 
ziyarete açık olacak. 
artsumer.com 


Funda Susamoğlu, “Yarı Canlı/Half Living”, 2018 


“Benden Güçlü” 


Farklı sanat disiplinlerinden beş sanatçının yaklaşık iki yıla yayılan paylaşımları sonucunda hayata geçen “Benden Güçlü” sergisi, 8 Haziran-9 Temmuz 
2018 tarihleri arasında Galeri 
Siyah Beyaz'da izleyiciyle buluşuyor. Sergide; Havva Altun'un bir geceyi tekrar tekrar resmettiği çoklu düzenlemesi, Ozan Bilginer'in etkileşime açık çalışmaları, Funda Susamoğlu'nun bir 


kürk üzerinden “ölü mü 

canlı mı?” sorusu etrafında kurguladığı sahne, Aslı Işıksal'ın resim ve heykel düzenlemesi, Seval Şener'in yarı karanlıkta hassas bir dengede salınan arkaik terazisi ile bugünün tekinsiz sanal verilerinin çarpıştırılmasından oluşan “Sabaha Kadar” isimli yerleştirmesi görülebilir. 
galerisiyahbeyaz.com 


Blok Sakinlerinin Dikkatine 


x-ist, Cem Dinlenmiş'in 

“Blok Sakinlerinin Dikkatine” başlıklı, dördüncü kişisel sergisine yer veriyor. Sergide kamusal mekanlara odaklanan sanatçı, geçmiş sergilerindeki hikayemsi yapıyı sürdürdüğü işlerinde, 1980'li ve 1990'lı yıllardaki sosyokültürel değişimin kentsel çevredeki izlerini takip ediyor. Perpa, Milli Reasürans Çarşısı, Tekstilkent, Galleria Ataköy Alışveriş Merkezi gibi 


mekanların tanıdık yüzlerini resmederken, kendi büyüdüğü dönemin estetik kodlarını inceliyor. Dinlenmiş, geçmişi ziyaret ederek birbiriyle ilişkilendirdiği monoblok binalar, tekrar eden strüktürel öğeler ve topoğrafyayı geometrik biçimlerle ifade bulan sadeleşmiş görsel diliyle anlatıyor. Sergi, 16 Haziran 
2018 tarihine kadar görülebilir. 
artxist.com 


Cem Dinlenmiş, “Atlamıycak, şov yapıyo”, 2018 


NORM FOLLOWS 
FUNG NON 


p j N O X Termostat 


Modern mobilya tasanmlarından esinlenerek yaratılan, “pinox" termostat olağanüstü form ile kusursuz fonksiyonu birleştiriyor. 

“Pinox” fonksiyonel ve başarılı bir termostatı temsil eder. Volan kolu parmak ucu hissiyatı ile kolay ve hassas bir sıcaklık ayarı yapmayı kolaylaştırır. “Pinox”, çok sayıda tasarım ödülünün de sahibidir, 


Oventrop, ısıtma, soğutma ve içilebilir su için avantajlı çözümler sunmaya devam ediyor... 


“Förm Follow Function” kavramı tanınmış Amerikalı mimar Louis Sullivan'a aittir. Buna göre bir nesnenin Şeklinin veya tasarımının. işlevinden türemesi gerektiği ifade edilmektedir. Bu fikir Öventrop “pinox” termostatının tasanmında da etkili olmuştur. 


oventrop 


OCC Mühendislik San. ve Tic. Ltd. Şti. 
Kurtköy Mah. Kuzuluk Sok. No:118 Pendik - İstanbul 

Tel (0216) 427 43 56 

Faks (0216) 427 43 57 

eMail o mail&occmuhendislik.com.tr 


Www.occmuhendislik.com.ir 


Sitâiletisim com 
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Rağmen Mavi 


İş Sanat Kibele 
Galerisi, resim, gravür ve 

heykel sanatçısı 
Ali İsmail 
Türemem'in 
“Rağmen 
Mavi” başlıklı retrospektif sergisini ziyarete açtı. Desen, gravür, akrilik, suluboya ve yağlıboya resimlerin yanısıra seramik ve cam heykeller de üreten 
Türemem'in 
“Mavi 
Figürleri”, sorun ve çelişkileri ile bir yere sığamayan insanları simgeliyor. Sanat hayatı boyunca 30”un üzerinde kişisel sergi açan, eserleriyle birçok karma sergiye ve 


Mat Collishaw: 


Yapı Kredi Kültür Sanat, Britanyalı sanatçı Mat Collishaw'un “Eşikler” 


sergisine evsahipliği yapıyor. 
İngiliz bilim adamı William 
Henry Fox Talbot'ın 1839 
yılında Birmingham?”daki King Edwards School'da açtığı dünyanın ilk fotoğraf baskı sergisinin kapılarını aralayan “Eşikler”de, ziyaretçiler dijital ve üç boyutlu olarak inşa 


bienale katılan, ödüller alan Türemen'in sergisi, 30 Haziran 
2018 tarihine kadar ziyaret 
edilebilir 


issanat.com.tr 


Son Altın Günü 


Müze Evliyagil bünyesinde kısa süreli sergi ve projelerin de gerçekleştirildiği ArtOda, her yıl bir sanatçı, bir koleksiyoner, bir küratör 

ve bir akademisyenin oluşturduğu jürinin vereceği karar doğrultusunda, daha önce kişisel sergi açmamış bir genç sanatçının ilk sergisini gerçekleştirmeyi hedefliyor. 
Proje kapsamında bu yıl Deniz Artun, Erdal Duman, Sarp Evliyagil ve Necla Rüzgardan 


Ezgi Ecem Okşin, Figaro'nun Düğünü 


(Thresholds) adlı sanal gerçeklik 


“Eşikler” 


edilmiş bir mekanda eşya ve yüzeylere dokunuyor; hatta yanan şöminenin yaydığı kokuyu ve ısıyı hissediyor. Bir yandan da kızılötesi sensörler ziyaretçilerin görüntüleriyle oynuyor. İlk defa 2017'de Londra'da gösterilen sergi, dünya turnesi kapsamında ilk yurtdışı gösterimini 29 Temmuz 
2018 tarihine kadar İstanbul'da 
yapıyor olacak. 
ykykultur.com.tr 


oluşan Alfa 2018 jürisinin belirlediği isim Ezgi Ecem 
Okşin oldu. “Son Altın Günü” başlıklı sergide gerçekliğin imge üzerinden çağrışım 

ve yayılımlarını inceleyen Okşin, anakronik olanı anti-kronolojik bağlamlara yerleştirip “zamansızlık” ve “tam da zamanındalık” üzerine denemeler yapıyor. Sergi 

16 Temmuz 2018 tarihine 
kadar ziyarete açık olacak. 
muzeevliyagil.com 


İstanbul Modern, Beyoğlu'nda geçici mekanındaki ilk süreli sergisinde, heykel sanatçısı Anthony Cragg'i ağırlıyor. 
Ferko'nun sponsorluğunda, Birleşik Krallık İstanbul Başkonsolosluğu ve British Council katkılarıyla gerçekleşen, küratörlüğünü İstanbul Modern Genel 
Direktörü Levent 
Çalıkoğlu”nun üstlendiği 
“İnsan Doğası” isimli sergide Cragg'in 1980'li yıllardan 


Anthony Cragg: 
“Insan Doğası” 


bu yana heykel alanında sürdürdüğü denemeler, kapsamlı ve kronolojik bir bütünlükle biraraya getiriliyor. 
Sanatçının erken dönem yapıtlarından duvar rölyefleri, “Erken Biçimler” ve “Akılcı Varlıklar” serilerinden örnekler ve üretim sürecinin bir parçası olarak tanımladığı desenlerin sunulduğu sergi 11 Kasım 
2018 tarihine kadar ziyaret 
edilebilir. 

istanbulmodern.org 


Prestijli projelere açılan kapı 
Aksesuar seçeneklerinden kilit sistemlerine, teknik özelliklerden kaplama çeşitlerine kadar geniş bir güvenlik ve estetik yelpazesi ile Kale Çelik Kapı, projelerinize değer katmaya devam ediyor. 


10243 fo kaletamkapsamgüvenlik — “ BRE EN 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“Fotomorfik” ve 
“Aydınlatan Heykeller” 


42 Maslak Art!SPACE, 

30 Mayıs'tan itibaren 

Çağla Cabaoğlu Gallery sanatçılarından Şenol Altun'un “Fotomorfik / Photomorphic” 
ve “Aydınlatan Heykeller/ Luminous Sculptures” isimli iki kişisel sergisine evsahipliği yapıyor. Fotomorfik sergisinde sanatçının, bilindik nesnelerin ışıkla etkileşimini fotoğrafladığı 


çalışmaları; “Aydınlatan Heykeller” sergisinde ise 

her biri geri dönüştürülmüş endüstriyel parçalardan oluşan, gün ışığında bir “tasarım objesi”, hava karardığında ise “ışık” kaynağı olabilen eserleri yer alıyor. Sergiler 1 Ağustos 
2018 tarihine kadar ziyaret 
edilebilir. 

caglacabaoglu.com 


Şenol Altun, “Fotomorfoz” 


Sarsılan İmge 


Pera Müzesi, bu yıl da 
Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nden Lisansüstü ve Sanatta Yeterlik öğrencilerinin işleri arasından yapılan bir seçkiyle “Sarsılan İmge” sergisine evsahipliği yapıyor. Küratörlüğünü Dilek Karaaziz Şener'in üstlendiği sergi, halen fakültede eğitime devam eden sanatçıların, resim, heykel, yerleştirme, video, baskı, grafik ve seramik gibi çeşitli disiplin ve 


mecradaki üretimleri, imgenin kavramsal katmanlarını ve üretim süreciyle olan ilişkisini araştırıyor. Sergilenen işler genç kuşak sanatçıların güncel sorgulamalarını yansıtırken görüntü, beden, toplum, bellek, mekan, doğa ve kültürel normlar gibi iç içe geçmiş farklı bağlamların imgeyle olan ilişkisine odaklanıyor. Sergi, 

7 Haziran-26 Ağustos 2018 
tarihleri arasında görülebilir. 
peramuzesi.org.tr 


i 


Elif Anbarpınar, “2.ÜUtopya-distopya”, 
2017 


Devamlılık Hatası 


Türkiye güncel sanat üretiminde önemli yer tutan Aydan Murtezaoğlu ve 
Bülent Şangar'ın bugüne kadarki en kapsamlı sergisi “Devamlılık Hatası”, SALT 


Beyoğlu'nda gerçekleştiriliyor. 


Adını, sinema ve edebiyatta kurgusal tutarsızlıklar için kullanılan terimden alan sergi, 1990'lardan bugüne sanatçıların bağımsız ve ortak 


işlerini biraraya getiriyor. 
Yapının giriş mekanında yer alan “İşsiz İşçiler-sana yeni 

bir iş buldum!” (2006-2018) performansı ve üçüncü kattaki “Laboratuvar İşi” (2006-2018) serginin kavramsal sınırlarını oluşturuyor. SALT Beyoğlu'nun katlarına yayılan sergi, 

22 Temmuz 2018 tarihine 
kadar ziyaret edilebilir. 
saltonline.org 


mi 


Bülent Şangar, “Benzeri ile yaşayanın ölümü benzerinden olur”, 1996 


Doğu Masalları 


Özgür Demirci'nin kişisel sergisi “Doğu Masalları” 

17 Mayıs'ta CerModern 

Hub Sanat Mekan'ın evsahipliğinde gerçekleşiyor. 
Sanatçının şimdiye kadar farklı başlıklar altında ürettiği serilerinden örnek teşkil eden çalışmaları biraraya getiren sergide, Demirci'nin tuval ve 


kağıtlardan oluşan otuza yakın eseri yer alacak. Sanatçı, sezgi, rastlantı ve düşünme üzerine kurulu kompozisyonlarda 

bir öyküyü ya da hikayeyi resmetmenin ötesinde insanın varoluş ve yokoluşunun izini sürüyor. Sergi, 17 Haziran 
2018 tarihine kadar izlenebilir. 
cermodermn.org 


ödüllü calışma alanları 


/ 


Reddot, Design Turkey ve IF Design ödüllü Note. 
Zengin renk seçeneği, farklı boy ve form alternatifleriyle toplantı grubunda 


kullanıcılarına yenilikçi çözümler sunar. 


DESIGN 
AWARD 
2018 


e. > 
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7 
2014 reddot award 2017 


Good Design Award winner office design 


İYHE 


“başarı için değer” 


burotime.com bürotime 
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Osmanlı Sonrasında Devinen Şehirler: Basın Fotoğrafçılarının Gözünden Ankara, Belgrad, Istanbul, Saraybosna 


Küratörlüğünü Nates 
Miskoviö'in yaptığı “Osmanlı Sonrasında Devinen Şehirler: Basın Fotoğrafçılarının 
Gözünden Ankara, Belgrad, İstanbul, Saraybosna” başlıklı sergi, Yapı Kredi Kültür Sanat'ta ziyarete açıldı. 
Osmanlı'nın yıkılışından 

sonra kurulan Türkiye Cumhuriyeti ve Yugoslavya Krallığı'ndaki dört şehirde halkın yaşamında meydana gelen büyük değişikliklerin izini basın fotoğrafları aracılığıyla süren sergi için 1920'li ve 1930lu yıllarda Cumhuriyet ve Akşam (İstanbul), Politika ve 


Vreme (Belgrad) gazetelerinin fotomuhabirleri tarafından çekilen 200 fotoğraf biraraya getirildi. SIBA (Türk ve Yugoslav Şehirlerindeki 
Gündelik Yaşama Görsel 
Bakış) adlı araştırma projesinin bir ürünü olan sergi; “Şehir Merkezi”, “Ulus ve Beden”, “Ulusu Giydirmek”, “Dinlence ve Din” ve “Çarşı” başlıklı bölümlerden oluşuyor. Basel Üniversitesi'nin işbirliğiyle ve İsviçre Ulusal Bilim Vakfı'nın desteğiyle düzenlenen sergi, 

29 Temmuz'a kadar gösterimde 
olacak. 

ykykultur.com.tr 


Namık Görgüç, Selahattin Giz: Gaz maskeli iki görevli Beyoğlu'nda sepetli motorsiklette, 


İstanbul, 1939 (Yapı Kredi Tarih Arşivi). 


Çuhadaroğlu 2018 Yılı 


Öğrenci Proje Yarışması: 
“Kent Odaları” 


GUHADAROĞLU ALÜMİNYUM 2018 
ÖĞRENCİ 


VK, yy 


Çuhadaroğlu tarafından yapı ve tasarım sektörünün gelişiminde, yaratıcı, genç fikirlerin üretilmesini teşvik etmek amacıyla her yıl tekrar eden ulusal, tek kademeli öğrenci proje yarışmasının bu yılki teması “Kent Odaları” olacak. 
Yarışma gündelik yaşamın akışkanlığı ve doğurganlığından yola çıkarak, değişken gündelik yaşam etkinliklerine yönelik üretim, etkileşim, paylaşım, yenilenme, sosyalleşme, dinlenme vb. işlevli mekanların üretilmesini amaçlıyor. Bu 


PROJE YARIŞMASI 


bağlamda yarışmacılardan, 
“kent” ve “oda” kavramlarını sorgulayarak biraraya getiren, kentlilerin gündelik yaşamını destekleyecek, kamusal mekanı canlandıracak, geliştirecek 

ve dönüştürecek, herkes için kapsayıcı ve erişilebilir bir mekan veya mekanlar dizisi tasarlamaları bekleniyor. 

Son başvuru tarihi 3 Eylül 
2018 olan yarışmanın sergisi 
26 Ekim'de, kolokyum ve 
ödül töreni 2 Kasım'da gerçekleşecek. 
ogrenciprojeyarismasi.com 


dük ISUED INTERMATIONAL SYMBOŞLUM ON URBANIZATION AND ENVİRONMENTAL PROBLEMS: 
2 o 1 8 TRAMSITION #TAANSFORMATION / AUTMEMTICİTY 


KENTLESMESYE ÇEVRE SORUN 


SEMPOZYUMU 


DEĞİSIMİDONUSUMOÖZGUÜNLUK 


21-235 HA 


Uluslararası 


ZIRAN 2048 


Kentleşme ve Çevre 
Sorunları Sempozyumu: “Değişim/Dönüşüm/Ozgünlük” 


Uluslararası Lions Kulüpleri tarafından organize edilen “Uluslararası Kentleşme 

ve Çevre Sorunları 
Sempozyumu: Değişim / 
Dönüşüm / Özgünlük”, 
21-23 Haziran 2018 
tarihleri arasında Eskişehir Anadolu Üniversitesi'nde gerçekleşecek. Sempozyum ile değişim/dönüşüm/özgünlük kavramlarının “Yönetim”, “Tasarım” ve “Teknoloji” 


temaları kapsamında çeşitli disiplinlerdeki yaklaşımlarla birlikte ele alınarak incelenmesi, küresel çevre krizi konusunda kapsamlı bir farkındalık oluşturulması amaçlanıyor. Mimarlık, şehir bölge planlama, kentsel tasarım ve peyzaj mimarlığı disiplinlerine açık olan sempozyuma katılım ücretsiz olacak. 
cevrekentlesmedonusum.com 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“İzmir'de Yaşıyor ve 


Üretiyor: Kent Müe 


Kentlilerin bazı yapıları 

nasıl deneyimlediği ve anımsadığı sorusundan hareket alan “İzmir'de yaşıyor ve üretiyor: Kent Müellifleri” sergisi, Studio-X Istanbul'da açıldı. Aralarında Konak'tan Menemen'e taşınan üstgeçit, İzmir'e 1930'larda getirilen palmiye ağaçları, Kordon Palet Restoran, Karşıyaka'daki Atatürk, 
Annesi ve Kadın Hakları Anıtı gibi örneklerin bulunduğu; merkezi yönetimlerin kamu adına/kamuya rağmen aldığı kararlarla inşa edilen, yıkılan 


İZMİR 


lifleri” 


ve taşınan yapılar sergi deneyiminin bir parçası olarak ele alınıyor. Sergide fotoğraflar, sözlü tarih metinleri, kartpostallar, yayınlar, eskizler gibi dokümanlar paylaşılıyor ve ziyaretçiler de ellerindeki malzemelerle bu derlemeye katkıda bulunmaya davet ediliyor. Adını Basmane'deki Yıldız Sineması'ndan alan 
Yıldız Çintay Sanat Topluluğu tarafından kurgulanan sergi, 
13 Temmuz 2018 tarihine 
kadar görülebilir. 
studio-xistanbul.org/tr 


, Fem İZMİR 


İZMİR TİZNİR” 


“Eskimeyen Tuğla, 
Yaşayan Mimari” 
Diploma Projeleri Yarışması 


Işıklar Yapı Ürünleri tarafından Teknik Üniversitesi), Serhat “yapı malzemesi olarak Anıtkar (İstanbul Sabahattin toprak” temasıyla düzenlenen Oo Zaim Üniversitesi), Özgür Eskimeyen Tuğla, Yaşayan Uzeltürk”ten (Işıklar Mimari Diploma Projeleri Yapı Ürünleri Genel Yarışması'na son katılım tarihi: (Müdürü) oluşuyor. Jürinin 
22 Temmuz 2018. Yarışma Ağustos ayında yapacağı 

ile toprak ve kil malzemenin değerlendirmenin ardından mimarlık öğrencileri sonuçlar Eylül ayında tarafından güncel kullanımının O açıklanacak. 

desteklenmesi, öğrencilerin isiklartugla.com.tr 

bu malzemeler hakkında 

bilgi birikimlerinin 


artırılması amaçlanıyor. faışıklar 

Mimarlık, iç mimarlık , 

İm peyzaj mimarlığı ESKİMEYEN TUĞLA, YAŞAYAN MİMARİ e DİPLOMA PROJELERİ YARIŞMASI öğrencilerin 

mezuniyet projeleri gi lar enn ann e beam ln da 


NE ei ARAM basi 4 sma ime 


ile katılabilecekleri yarışmanın jürisi 
Mustafa Özgünler 
(Mimar Sinan Güzel 
Sanatlar Üniversitesi), 
Umut Tuğlu (Doğuş 
Üniversitesi), Ümit 
Arpacıoğlu (Mimar 
Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi), Gökhan 
Koçyiğit (Mimar 
Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi), Şebnem Saz 
Ertaş (Karadeniz e 


YE e kkmkimlenklinkiieimnedemedni 


üye veee» Sml e Ben meş va apeme pie e am ven er vr amma Yaa een em Ne e 


“Yitik İmparatorluğu 


Resmetmek” 


Koç Üniversitesi Anadolu Medeniyetleri Araştırma 
Merkezi (ANAMED), “Yitik İmparatorluğu Resmetmek: 
İtalyan Merceğinden 
Anadolu'daki Bizans Sanatı, 1960-2000” sergisiyle Bizans araştırmalarının tarihine ışık tutmayı amaçlıyor. ANAMED ve Roma'daki Sapienza Üniversitesi işbirliğiyle hazırlanan sergi, İtalyan araştırmacıların Anadolu'nun dört bir köşesinde Bizans'ın izlerini takip etmelerine ve kimi ilk kez araştırmalara konu edilmiş Bizans anıtları üzerine incelemelerine odaklanıyor. Küratörlüğünü 
Livia Bevilacgua ve Giovanni 


Gasbarri'nin yaptığı sergi, Sapienza Üniversitesi'nin Bizans Sanatı Tarihi Dokümantasyon Merkezi'nden (CDSAB) 
fotoğraf ve arşiv materyallerini Beyoğlu'na taşıyor. Sergi, ziyaretçilere yaklaşık 30 yıl boyunca toplanan arşivin yanısıra bazıları kökten dönüşüme uğramış ve hatta tahrip olmuş anıt ve eserlerin hikayesini de inceleme imkanı veriyor. Tasarımını Emrah Çiftçi'nin üstlendiği sergi, ANAMED'de yer alan Kemerli Galeri?de 1 Haziran-31 Aralık 
2018 tarihleri arasında ziyarete 
açık olacak. 

anamed.ku.edu.tr 


Havariler Kilisesi (Günümüzde Kümbet Camisi), Kars, 1966-67 (Sapienza Üniversitesi Bizans Sanatı Tarihi Dokümantasyon Merkezi). 


özgün çözümler 

kaliteli el işçiliği 

az sayıda ve özel üretim 


hepsi birarada ... 


sıradışı mekan çözümlemelerinizi İkona ürünleriyle renklendirebilirsiniz 


www.ikonatasarim.net 


İK DI 

| KR NA 
tasarım & mimarlık atöl yesi e-mail: pinar.ikona&yahoo.com.ir 


tel: 0216/3633837 (GSM:0533/6671734 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Mekan 2018: 


İç Mimarlık Öğrencileri Ulusal Bitirme Projesi Yarışması 


İstanbul Kültür 
Üniversitesi 

İç Mimarlık ve 
Çevre Tasarımı 
Bölümü tarafından her yıl düzenlenen 
İç Mimarlık 
Öğrencileri 
Ulusal Bitirme 
Projesi 
Yarışması; 
mimarlık ile 

iç mimarlık ve çevre tasarımı bölümlerinden öğrencileri ortak bir etkileşim platformunda buluşturmayı ve yapıcı bir rekabet ortamı yaratmayı amaçlıyor. 
Yarışmada Gülay Usta, 
Burçin Cem Arabacıoğlu, 
Rana Kutlu, Ervin Garip, 
Atilla Kuzu, Gönül Ardal ve Yalın Tan asil jüri üyesi; Arzu Erçetin ve Orkan Güzelci yedek jüri üyesi; Erhan Güzel, Mehmet Şener Küçükdoğu, 
Neslihan Dostoğlu, Timur 
Ergün, Hasan Alpay Gülten 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www.mekanyarismasi.org 


ise danışman jüri üyesi olarak görev alıyor. Türkiye ve KKTC üniversitelerinin iç mimarlık/ iç mimarlık ve çevre tasarımı bölümlerinde lisans eğitimi gören öğrencilerin 2017- 
2018 Güz, Bahar veya Yaz 
döneminde hazırladıkları bitirme/diploma projeleriyle katılabilecekleri yarışmaya başvurmak için son tarih: 

1 Ekim 2018. 


mekanyarismasi.org 


3. Biyotasarım Atölyesi 


Ege Üniversitesi, Dokuz 
Eylül Üniversitesi ve Celal Bayar Üniversitesi öğretim üyelerinden oluşan bir grubun hayata geçirdiği 
Türkiye Biyotasarım Takımı tarafından düzenlenen 3. 
Biyotasarım Atölyesi, 22-23 Haziran 2018 tarihlerinde Studio-X İstanbul?da gerçekleşiyor. Atölye, biyotasarım hakkında farkındalık oluşturabilmeyi, farklı bilim dallarından insanların kendi uzmanlık alanlarına ait bilgileri ortaya koymalarıyla üretici ve yaratıcı bir tartışma ortamı yaratmayı ve biyotasarıma ilgi duyan genç araştırmacılara yol göstermeyi amaçlıyor. 
Sunumlarla başlayacak atölyenin grup çalışmalarıyla devam etmesi; 
atölye boyunca belirli fikirler doğrultusunda geliştirilecek 


ürünlerin çizim/sunum/ maketlerle ifade edilmesi planlanıyor. Katılımcıların atölyenin ilk gününde kişisel bilgisayarlarını, eskiz/ 

not defterlerini yanlarında getirmeleri bekleniyor. 
Kontenjanı 35 kişi ile sınırlı atölyeye katılım ücretsiz. 
biodesignteam.com 


STUDIOX İSTANBUL 


Özden Demir: 
MUHAFAZA 


Sanatçı ve mimar Özden 
Demir'in mekan ve bellek konularını ele alan ilk kişisel sergisi MUHAFAZA, 

35 Haziran'dan itibaren 
Adahan İstanbul / -1 Galeri'de 


izlenebilir. Apartman dairesine 


çıkan merdivenler, bir pencere pervazı, eski bir filmde görülen bir oda gibi anonim mekanlar aracılığıyla belleğin izini sürmeyi amaçlayan sergi “Otoportre, Diğer Portreler ve Şeyler” isimli videoyu merkeze alıyor. Video, şiir ve enstalasyon çalışmalarından 
oluşan sergiye 3, 9 ve 22 
Haziran'da gerçekleşecek performans eşlik ediyor. 

23 Haziran 2018 tarihine 


kadar ziyarete açık olan MUHAFAZA mekanında, 
Demir'in Failbooks işbirliği 


ile sergi kapsamında ürettiği, şiir ve görsellerden oluşan 


“Dönem Ödevi” isimli yayın da 


edinilebilir. 
facebook.com/ 
MuhafazaExhibition 
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The Credit Suisse Sponsorluğunda 


Monet ve Mimarlık 


1 Claude Monet, “Thames ve Parlamento Binası” (La Tamise 
etle Parlement), yak. 1871 (©The National Gallery, Londra). 
2 Claude Monet, “Parlamento Binası, Fırtınada Gökyüzü” 
(Le Parlement, ciel orageux), 1904 (Mus&e des Beaux-Arts, Lille - P.1734; O©RMN-Grand Palais / Ren&-Gabriel Oj&da). 


National Gallery, Londra”da Credit Suisse'un sponsorluğunda gerçekleşen sergi ile Fransız empresyonist ressam Claude Monet'nin eserlerini taze bir bakışla mimarlık bağlamında okumayı deniyor. 


Küratörlüğünü Richard Thomson'ın üstlendiği sergi, özel koleksiyonlardan edinilmiş pek çoğu bilinmeyen 7'i aşkın tabloyu biraraya getirerek sanatçının kariyerinin farklı dönemlerine uzanacak. Monet'nin betimlemelerinde yapıların oynadığı merkezi role dikkat çeken sergi, “Köy ve Pitoresk” 

(The Village and the Picturesgue), “Kent ve Modern” (City 

and the Modern), “Anıt ve Gizemli” (The Monument and the Mysterious) başlıklarını taşıyan üç bölümden oluşuyor. Sergide, sanatçının 1870lerin başında Hollanda seyahati sırasında yaptığı beş tablo, 1892-95 yılları arasında ürettiği Rouen Katedrali 

dizisi ve 1899-1904 döneminden bir grup Londra resminin de aralarında bulunduğu önemli serileri görülebilecek. Sergi ayrıca Vetheuil kilisesi, Trouville kumsalı tabloları gibi Monet'nin farklı tarihlerde aynı manzarayı çalıştığı kompozisyonları da ilk kez yanyana getiriyor. 


“The Credit Suisse Exhibition: Monet & Architecture” başlıklı sergi, 29 Temmuz 2018 tarihine kadar gösterimde olacak. M 


Haberleri 


Uzman 
Görüşü 


Etkinlikler 


İhaleler 
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3 Claude Monet, “Le Havre'de Müze” (Le Mus&e du Havre), 1873 

(©The National Gallery, Londra). 

4 Claude Monet, “Rouen Katedrali Portalı (Sabah Etkisi)” (Cath&drale de 
Rouen: Le Portail (Effet du matin)l, 1894 (Fondation Beyeler, Riehen/Basel, Beyeler Collection; ©Fondation Beyeler, Riehen/Basel, Beyeler Collection; Fotoğraf: Robert Bayer). 

5 Claude Monet, “Rouen Katedrali” (Cath&drale de Rouen), 1894 

(Özel Koleksiyon). 

6 Claude Monet, “Vötheuil'de Kilise” (VEglise de Vetheuil), 1878 
(National Galleries of Scotland, Edinburgh; Isabel M. Traill'in armağanı, 
1979 -NG 2385; ONational Galleries of Scotland). 


ARREDAMENTO 


T.C. 


İSTANBUL 
KÜLTÜR... 
ÜNİVERSİTESİ www.mekanyarismasi.org 
İÇ MİMARLIK ÖĞRENCİLERİ 
ULUSAL BİTİRME PROJE YARIŞMASI Danışman Jüri Üyeleri Jüri Üyeleri Yedek Jüri Üyeleri Ödüller Takvim : 
Erhan Güzel Gülay Usta Arzu Erçetin 1.Ödül 24000 TL, Plaket Yarışma İlani 02 Mayis 2018 
end çi ey Mgs ” Pe 2.Ödül : 2500 TI, Plaket Projelerin Teslimi 01 Ekim 2018 
Mehmet Şener Küçükdoğu OO BurçinCemArabacıoğlu O Orkan ZeynelGüzeki O 3 ödül:2009TL Plaket Kargo Teslimi 03 Ekim 2018” Neslihan Dostoğlu Rana Kutlu Mansiyon : 1500 TL, Plaket Jüri Değerlendirmesi 
yel, Or. MÜ Mm Yak Ders Doç, Bu İİ Raportör Mansiyon : 1509 TL, Plaket Başlangıcı 08 Ekim 2018 
Timur Ergün Ervin Garip Sedef Sav Mansiyon : 1500 YL , Plaket Sonuçların İlanı 17 Ekim 2018 
Alligetot Boya Pazarlama Wet Doç, De İT Arp, Sö İd Hasarı Alpay Gülten Atilla Kuzu Elif Gelmez ç himarlar Odanı htarsd Sie Baylar İç Mimar Zoom 1PU Arş: Ge bl Gönül Ardal k Mimar Gönye Pope Umarım 
Yalın Tan 
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7 Claude Monet, Vetheuil'de Kilise (L'Eglise de Vetheuil), 1879 
(Southampton City Art Gallery - 183/1975; ©Southampton City Art Gallery / Bridgeman Images). 

8 Claude Monet, “Kömür İşçileri” (Les Döchargeurs de charbon), 
1875 (Muste d'Orsay, Paris - RF1993.21; ©RMN - Grand Palais - 
musâe d”Orsay / Jean-Gilles Berizzi). 

9 Claude Monet, “Sainte-Adresse Yolu” (Rue â Sainte-Adresse), 
1867 (Sterling and Francine Clark Art Institute, Williamstown, 
Massachusetts, USA - 523; ©Sterling and Francine Clark Art Institute, Williamstown, Massachusetts, USA; Fotoğraf: Michael Agee). 

10 Claude Monet, “Saint-Lazare Garı” (La Gare Saint-Lazare), 
1877 (©The National Gallery, Londra). 

11 Claude Monet, “Büyük Kanal” (Le Grand Canal), 1908 (Nahmad 
Collection, Monaco). 
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“Picturing the Masses: 


Germany, 1900-1938” 


Kitleleri Resmetmek: 


Almanya, 1900-1938 


Los Angeles County Museum of Art (LACMA|), “Picturing the Masses: Germany, 1900-1938” başlıklı sergi ile 20. yüzyılın başında farklı amaçların tetiklediği kitle hareketlerinin Alman sanatındaki yerini inceliyor. 


Kitle hareketi modern bir olgu olarak 20. yüzyıl Alman sanatında popüler bir yer edinmişti. 1. Dünya Savaşı'nda cepheye yürüyen askerler, Alman Devrimi'nin harekete geçirdiği siyasi erk ve sonrasında Nazi Almanyası'nın en büyük propagandalarından biri olarak düzenlenen büyük mitingler bu dönemde her biri farklı dinamiklerden beslenen kitle hareketleriydi. Bunun dışında kitleler sinema gibi popüler eğlenceler ya da emek mücadelesi gibi sayısız nedenle biraraya geldiler. 


“Kitle” kavramı tekilliği ve çoğulluğu birarada barındırır; büyük bir kalabalığın tekil ve homojen bir yapı içinde vücut bulmasıdır. Bu nedenle kitleler sanatın öznesi olduğunda çoğunlukla tekrarlama, sadeleştirme gibi biçimsel soyutlama teknikleriyle bireyselliklerinden arınmış gövdeler halinde resmedilmiştir. LACMA koleksiyonlarından bir seçkinin gösterileceği sergi, sözkonusu dönemde siyasal hareketlerin, savaş güçlerinin, seri üretimin görselleştirildiği örneklerle kitlelerin farklı tasvirlerini sunuyor. 


Sergi, 26 Ağustos 2018 tarihine kadar gezilebilir. M 


1 Magnus Zeller, “Provokatör” (Volksredner), yak. 1920 

(Los Angeles County Museum of Art, Bay ve Bayan Marvin Fishman'ın armağanı, ©Artists Rights Society -ARS, New York/VG Bild-Kunst, Bonn. 
Fotoğraf: ©Museum Associates/LACMA). 

2 Kâthe Kollwitz, “Gönüllüler” (Die Freiwilligen), yak. 1922-23 

(Los Angeles County Museum of Art, the Robert Gore Rifkind Center for German Expressionist Studies, ©Artists Rights Society - ARS, New York/VG Bild-Kunst, Bonn Fotoğraf: ©Museum Associates/LACMA). 

3 Richard Seewald, “Devrim” (Revolution), 1913 (Los Angeles County 
Museum of Art, the Robert Gore Rifkind Center for German Expressionist Studies, ©Fondazione Richard e Uli Seewald, Ascona. Fotoğraf: ©Museum Associates/LACMA). 

4 Kâthe Kollwitz, “Anneler” (Die Mütter), 1922-23 (Los Angeles County 
Museum of Art, the Robert Gore Rifkind Center for German Expressionist Studies, ©Artists Rights Society - ARS, New York/VG Bild-Kunst, Bonn. 
Fotoğraf: ©Museum Associates/LACMA). 

5 Constantin von Mitschke-Collande, “Özgürlük” (Freiheit), 1919 

(Los Angeles County Museum of Art, the Robert Gore Rifkind Center for German Expressionist Studies, ©Constantin von Mitschke-Collande'nin terekesi. Fotoğraf: ©Museum Associates/LACMA). 

6 Kâthe Koliwitz, “Karl Liebknecht'i Anma Plakası“ (Gedenkblatt für Karl 
Liebknecht), 1919-20 (Los Angeles County Museum of Art, the Robert Gore Rifkind Center for German Expressionist Studies, ©Artists Rights Society - ARS, New York/VG Bild-Kunst, Bonn. Fotoğraf: ©Museum Associates/ LACMA). 
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| ouisiana Modern Sanat Müzesi'nde 


Ed Ruscha: “VERY” 


Louisiana Modern Sanat Müzesi, Lowisiana On Paper serisi kapsamında Amerikalı sanatçı Ed Ruscha'in işlerini 80. yaşında Danimarka'da ilk kez biraraya getiriyor. “Ed Ruscha: VERY. 
Works from the UBS Art Collection” başlıklı sergide, sanatçının malzemelere sıradışı yaklaşımını gözler önüne seren çizimler 

ve baskı çalışmaları, 30.000”den fazla çağdaş sanat eserini bünyesinde barındıran UBS Art Collection”ın parçası. Louisiana Museum of Ar'ın koleksiyonunda bulunan, Ed Ruscha'e ait sanatçı kitapları da sergi içeriğinde yer buluyor. 


GÜNDEM / SANATİ£ 


60 yıla yayılan sanat hayatı boyunca, bilindik ve olağanın 
içinde sıradışı ve farklıyı aramış olan Ruscha, çağdaşı Warhol ve Lichtenstein'ın çevresini etkisi altına alan New York Pop 

Art ortamından ayrı durur. Genç bir yaşta Oklahoma City?den ayrılıp Los Angeles'a yerleşen Ruscha”'in işlerine, bu kente özgü unsurlar hakimdir. Çalışmalarında, araba camının panoramik bakış açısıyla ilişkilenen perspektif ve Amerikan batı sahiline ait görüntüler, New York sanatına özgü perspektiften ve modern hayat tasvirinden farklılaşır. 


Ruscha, kökleri Dada ve Rus Konstrüktivizmi gibi 20. yüzyılın avangard sanat akımlarına uzanan üretimine, kültürel tarihin öğeleri olan reklam sloganları, benzin istasyonları, tipografik ifade ve deyişleri de dahil eder. 1960'larda teknik ve malzemeleri ele alışı yönünden ilgisini açık biçimde zanaatkarlığa yöneltmişse de, görsel üretimi açısından günümüzün dijital imaj kültürüne yakınlığı dikkat çekicidir. 


Sergiye, sanatçıyla yapılmış bir söyleşiyi de içeren Ed Ruscha 

- VERY: Works from the UBS Art Collection isimli İngilizce katalog eşlik ediyor. Küratörlüğünü Anders Kold'un yaptığı sergi, 19 Ağustos 2018 tarihine kadar Louisiana Modern Sanat Müzesi'nde, 2018 sonbaharında ise Norveç'te KODE Art Museums and Composer Homes'ta görülebilecek. M 


YEAR AFTER YEAR 


ARREDAMENTO 


1 Ed Ruscha Venice'de kendi 
stüdyosunda, California, 2009 (Fotoğraf: Ann Johansson/Corbis/Getty Images). 

2 Ed Ruscha, Very, 1973 (UBS Art 
Collection; GEd Ruscha. Sanatçının 

ve Gagosian'ın izniyle; Fotoğraf: Emily Hodes). 

3 Ed Ruscha, “Yıldan Yıla” (Year After 
Year), 1973 (UBS Art Collection; ©Ed Ruscha. Sanatçının ve Gagosian”ın izniyle). 

4 Ed Ruscha, “Petrol” (Gas), 1962 (UBS 
Art Collection; ©Ed Ruscha. Sanatçının ve Gagosian'ın izniyle). 

5 Ed Ruscha, “Spam Study”, 1961- 

62 (UBS Art Collection; ©Ed Ruscha. 
Sanatçının ve Gayosian'ın izniyle). 

6 Ed Ruscha, “Çifte Standart” (Double 
Standard), 1970 (UBS Art Collection; ©Ed Ruscha; Sanatçının ve Gagosian”ın izniyle). 

7 Ed Ruscha, Trademark #7,1962 (UBS 
Art Collection; ©Ed Ruscha. Sanatçının ve Gagosian'ın izniyle). 
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2018 RIBA Awards for 


International Excellence: 


Emre Arolat ve Diğerleri 


1 EAA-Emre Arolat Mimarlık; 
Sancaklar Camisi, İstanbul, Türkiye (Fotoğraf: ©Cemal Emden). 

2 Aleph Zero ve Rosenbaum; Çocuk 
Köyü, Tocantins, Brezilya (Fotoğraf: ©Leonardo Finotti). 

3 O'Donnell -- Tuomey; Orta Avrupa 
Üniversitesi - 1. Etap, Budapeşte, Macaristan (Fotoğraf: Tamâs Bujnovszky). 

4 Barozzi Veiga, Buendner Sanat 
Müzesi; Chur, İsviçre (Fotoğraf: Simon Menges). 

5 FÖMTERV-PALATIUM-UVATERV; 
M4 Metro Hattı, Budapeşte, Macaristan (Fotoğraf: Tamâs Bujnovszky). 


Dünyanın en fazla önemsenen mimarlık ödüllerinin arasında RIBA Uluslararası Yetkinlik Ödülleri yer alıyor. Birleşik 

Krallık Mimarlar Enstitüsü (RIBA: The Royal Institute of British Architects) tarafından verilen RIBA Uluslararası Mimarlık Ödülü'ne bu yıl yapılan başvurular arasından seçilen ve Uluslararası Yetkinlik (RIBA Awards for International Excellence) unvanını almaya hak kazanan projeler Mayıs ayında açıklandı. 16 ülkeden çeşitli ölçek ve tipolojilerdeki 20 projenin bulunduğu listede EAA - Emre Arolat Mimarlık'ın İstanbul?da gerçekleştirdiği Sancaklar Camisi de yer alıyor. 


RIBA Uluslararası Yetkinlik Ödülleri'ni kazanan ve bu yılın RIBA Uluslararası Ödülü”ne aday gösterilen diğer projeler 

ise şöyle sıralanıyor: Vilanova de la Barca Antik Kilisesi (AleaOlea architecture & landscape), Audain Sanat Müzesi (Patkau Architects), BBVA Bancomer Kulesi (LegoRogers), Buendner Sanat Müzesi (Barozzi Veiga), Kaptan Kelly'nin Kulübesi (John Wardle Architects), Orta Avrupa Üniversitesi 

- 1. Etap (O'Donnell 4 Tuomey), Lanka Eğitim Merkezi (feat. 
collective), Budapeşte M4 Metro Hattı (FÖMTERV-PALATIUM-UVATERV), Mount Herzl Anma Salonu (Kimmel Eshkolot Architects ve Kalush Chechick Architects), Nantes Sanat 

Müzesi (Stanton Williams), Voorlinden Müzesi (Kraaijvanger Architects), Stavros Niarchos Vakfı Kültür Merkezi (Renzo Piano Building Workshop & Betaplan), Rajagiriya*da Stüdyo (Palinda Kannangara Architects), Tatsumi Evi (Hiroyuki Ito Architects), Toho Gakuen Müzik Okulu (Nikken Sekkei), Amsterdam Üniversitesi (Allford Hall Monaghan Morris), Dikey Orman 


TM 


un 


(Boeri Studio), Xiao Jing Wan Üniversitesi (Foster * Partners ve GDI) ve Çocuk Köyü (Rosenbaum # Aleph Zero). 


Çocuk Köyü projesinin tasarımcıları olan Brezilyalı mimarlık 

ofisi Aleph Zero'nun kurucu ortakları Gustavo Utrabo ve Pedro Duschenes, Yetkinlik Ödülü'nün yanında RIBA Uluslararası Yeni Mimar Ödülü 2018'i (RIBA International Emerging Architect) 

de kazandı. Elizabeth Diller'ın başkanlığında, Joshua Bolchover ve Wayne McGregor'ın yer aldığı jüri tarafından yapılacak değerlendirmeyle bu 20 proje arasından seçilerek finale kalan dört yapı Eylül ayında, RIBA Uluslararası Mimarlık Ödülü 2018'in sahibi ise Kasım ayında açıklanacak. M 
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6 Stanton Williams; Nantes Sanat Müzesi, 
Nantes, Fransa (Fotoğraf: Cecile Clos). 

7 Hiroyuki Ito Architects; Tatsumi Evi, Tokyo, 
Japonya (Fotoğraf: Shinkenchiku-Sha). 

8 AleaOlea architecture & landscape; Vilanova 
de la Barca Antik Kilisesi, Lleida, İspanya (Fotoğraf: Adri Goula). 

9 Nikken Sekkei; Toho Gakuen Müzik Okulu, 
Tokyo, Japonya (Fotoğraf: Harunori Noda). 
10 feat.collective; Lanka Eğitim Merkezi, Sri 
Lanka (Fotoğraf: feat.collective). 

11 Boeri Studio; Dikey Orman, Milano, İtalya 
(Fotoğraf: Giovanni Nardi). 

12 John Wardle Architects; Kaptan Kelly'nin 
Kulübesi, Tasmanya, Avustralya (Fotoğraf: Trevor Mein). 


OLNIMYIYAV 


Will Alsop 
(1947-2018) 


Britanyalı mimar, tasarımcı, akademisyen ve sanatçı Will Alsop, geçirdiği kısa bir rahatsızlığın ardından 12 Mayıs 2018 tarihinde 
70 yaşında hayatını kaybetti. 


Londra'da Peckham Kütüphanesi, Toronto'da Sharp Centre for Design (OCAD), New York'ta Glenwood Elektrik Santrali, Galler'de Cardiff Bay Ziyaretçi Merkezi gibi ödüllü projeleri modernist, avangard, futuristik olarak nitelendirilen mimari 


formları ile tanınan mimar, kendi ofisi aLI, Design'da projeler üretmekte; Viyana Teknik Üniversitesi ve Canterbury Mimarlık Okulu bünyesinde ders vermekteydi. Mesleki ve akademik pratiğinin yanısıra sanatsal çalışmalar da yürüten Alsop'un üretimi, yaşamı boyunca birçok ödüle değer görüldü. 


Alsop, 12 Aralık 1947 yılında Northampton'da doğdu. Londra'da AA School'dan 1973 yılında mezun oldu. 1973-1989 tarihleri arasında David Greene, John Lyall ve sanatçı Bruce McLean ile birlikte ders veren Alsop'un öğrencileri arasında Amanda Levete, Granda'dan Steve Christer, Samantha Hardingham gibi isimler vardı. Bir süre Maxwell Fry ve Jane Drew ile çalışan, ardından Cedric Price'in ekibine katılan Alsop, 1981 yılında John LyalI ile birlikte ofis kurdu. 1994 yılında Marsilya'da Bouches du Rhone yerel yönetim binası “Le Grand Bleu”yü; 1998 yılında North Greenwich metro istasyonlarını tasarladılar. 1999 yılında Britanya İmparatorluk Nişanı alan mimar, 2000 yılında Alsop Architects 
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1 Will Alsop (Fotoğraf: Malcolm Crowthers, 

aLL Design'ın izniyle). 

2 Peckham Kütüphanesi, Londra, 2000 

(Fotoğraf: ©Roderick Coyne, aLL Desiyn'ın izniyle). 
3 “Le Grand Bleu”, Marsilya, 1994 

(Fotoğraf: aLL Design'ın izniyle). 

4 Şanghay Uluslararası Yolcu Terminali “Gao Yang”, 
Şanghay (aLL Desiyn'ın izniyle). 

5 Pioneer Village İstasyonu, Toronto, 2017 
(Fotoğraf: Wade Zimmerman, aLL Design'ın izniyle). 
6 “Sis” (Fog), Will Alsop (©Royal Academy of Arts 
Kalıcı Koleksiyonu, aLL Design'ın izniyle). 

7 OCAD Sharp Centre, Toronto, 2004 

(Fotoğraf: ©Richard Johnson, aLL Design'ın izniyle). 


firmasını kurdu. Aynı yıl, 21. yüzyılın kütüphane kavramını yeniden tanımlamayı amaçlayan Peckham Üniversitesi projesi ile RIBA Stirling Prize Yılın Binası ödülünü aldı. 2011 yılında kurduğu aLlI, Design kolektifi ise Alsop'un ölümünün ardından farklı ölçek ve disiplinlerde proje gerçekleştirmeye devam ediyor. M 


VENVİ|ğ 


OLNIMYdIYAV 


MİMARLIK $ 


ARREDAMENTO 


Fotoğraf: Sebastian Posingis 


Sri Lanka'da 
Geoffrey Bawa'nın İzinde: Palinda Kannangara Architects 


Sri Lanka'dan dünya gündemine giren tek mimarın Geoffrey Bawa olduğunu sanırken, gençlerin de söyleyecek yeni sözleri olduğunu farkediyoruz. Palinda Kannangara onlardan biri. Mimar, tasarımda sadeliği ve doğal çevreyle yakın ilişkiyi temel alan mimarlık pratiğini 2005 yılından bu yana kendi ofisinde sürdürüyor. Kannangara ve ekibinin Rajagiriya”da tasarlağı yeni ofisleri ise bu yıl RIBA'nın Yetkinlik Ödülü”nü kazanan projeler arasında yer aldı. 


“Studio Dwelling” 
Rajagiriya'da 
Stüdyo 


Rajagiriya kentinde bataklık kenarında konumlanan dört katlı stüdyo, Palinda Kannangara'nın kendi evi ve ofisi. Tuğla cephesi, ana caddenin yakınında yer alan yapıyı batı ve güney yönünde güneşten ve trafiğin gürültüsünden koruyan bir perde oluşturuyor. Birimler, bataklık yönünde düzenlenen geniş açıklıklardan manzara alıyor. 


Yaşama, çalışma ve dinlenme alanlarının kurgusunda, yapı içindeki mikroklimayı dengelemek, gün ışığından azami ölçüde yararlanmak ve yağmur suyundan faydalanmak hedefleri belirleyici olmuş. 
Şiddetli yağışlar sırasında yapının selden korunması için bahçeler düzenlenmiş. 


Zemin katta dört araçlık otopark ile her biri avluya açılan mutfak, maket atölyesi ve misafir odası bulunuyor. Çalışma mekanları ilk kata yerleşirken; ikinci katta salon, toplantı odası ve kütüphane bulunuyor. Yatak ve banyo ise aynı katın kuzey ucunda yer alıyor. Çatı katında bir oturma odası ile yağmur suyunun yeniden kullanıma kazandırıldığı küçük bahçeler oluşturulmuş. İlk katın zemin döşemesi ve merdivenlerinde eski kaldırım taşları, kapılarda ise geridönüştürülmüş ahşap malzeme kullanılmış. 
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Fotoğraf: Mahesh Mendis 
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Konum: Rajagiriya, Sri Lanka 
Yapım Tarih: 2015 

Proje Alanı: 382 m? 

Mimarlar: Palinda Kannangara Architects 

Payzaj: Varna Shashidhar Fotoğraflar: Sebastian Posingis ve Mahesh Mendis 
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Fotoğraf: Mahesh Mendis 
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“Oculus Staff Ouarters” 
Oculus Lojmanı 


Oculus lojmanı, Sri Lanka'nın kuzeyinde Jaffna kentinde yer alan rüzgar enerjisi tesisinin bir parçası olarak, konuk mühendisleri ve ziyaretçi personeli ağırlamak üzere tasarlanan bir yapı. 
Arazi yakınında, mevsimsel yağışlarla dolup çeşitli kuş türlerini bölgeye çeken lagün, kendine has bir ekosisteme sahip. 
Mimarlardan burada mevcut bitki örtüsüne zarar vermeden düşük bütçeli, basit planlı bir yapı inşa etmeleri istenmiş. 


Yemek mekanı, yarı açık bir ortak alan, mutfak ve personel odalarının bulunduğu zemin kat, iki katlı betonarme yapıyı çevre 


peyzajla bütünleştirecek bir hacim olarak tasarlanmış. Zemin katın merkezinde, üst kata uzanan spiral merdivenin 

hemen yanındaki dairesel formlu havuz, peyzajın yansımalarını iç mekana taşıyor. 
Yapının üst katında bir oturma odası, personel ve misafirler için dört oda yer alıyor. Lagünden manzara alacak şekilde konumlandırılan odaların kendi banyosu bulunuyor. Gün ışığını filtreleyen ve odalarda doğal havalandırma sağlayan ahşap perdeler, kat yüksekliğindeki sürgülü cam kapılar üzerinde ikinci bir katman oluşturuyor. 
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Konum: Jaffna, Sri Lanka 

Yapım Tarihi: 2016 

Proje Alanı: 3600 m? 

Mimarlar: Palinda Kannangara Architects Yüklenici: D&S Construction 

Fotoğraflar: Mahesh Mendis 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İskender Savaşır”la Konuşma 


Zeynep Sayın, İskender Savaşır ile “Defter” dergisi macerasından siyasal anlamda aktivizme ve karşılaştırmalı din tarihine, oradan toplumsal cinsiyete uzanan ve 1986'dan başlayan bir söyleşi gerçekleştirdi. 


Zeynep Sayın M 1993'te tanıştık. 
Yurtdışından yeni dönmüş, doktoramı yapalı iki sene olmuş, ilk kitabımı yayımlamış, dergilerde yazıyor, ders veriyordum. 

Öğle yemeğine davet etti bir gün Semih Sökmen, Defter ekibine dahil olmak isteyip istemediğimi sordu, sevindim. İskender'le dostluğumuz ilk toplantıdan sonra başladı; Etap Marmara'da ettiğimiz uzun sohbet, yurtdışında olduğum yılların açığını kapattı. 
Hangi projeye el attıysa, kıyısından dahil etti hemen hepsine. 

Karşı-Sanat'ta, Aralık'ta ve birçok başka ortamda birlikte çalıştık; yaratıcı bir anlaşmazlığı derinleştirdiğimiz seminerler, dersler verdik. Sekiz sene hemen her çarşamba birlikte İbn Arabi okuduk, İletişim Fakültesi'ndeki dersini bana devretmiş olduğu için cumhurbaşkanına hakaret iddiasıyla Bilgi Üniversitesi'nin beni okuldan atmasına vesile olan da o oldu tersinden. Son 25 yılımın her aşamasında hayatımın tanığı oldu. Eşi İştar Gözaydın'ın Gediz Üniversitesi'ndeki öğretim üyeliği yüzünden önce pasaportuna el konulup hapse girmesi, üç ay sonra hapisten çıkarılıp mahkemelerle boğuşması, İskender kadar kunt ve mesafeli birini bile o kadar sıkmış 
olmalı ki, kanser oldu. Bu söyleşiyi 13 
Mayıs 2018 günü İskender'e İştar'ın Gümüşsuyu'ndaki evinde İskaneder'in yazı ile ilişkisi, Defter Dergisi'nin kapanmasından sonra neden yazıdan uzak durduğu ve bu ay içerisinde on-line yayın hayatına başlayacak iskenderindefteri.com'da neleri hedeflediği üzerine Arredamento için bir söyleşi yaptık. 
Devamını getirip kitap yapmayı diliyoruz. 


Zeynep Sayın: Kayda girelim. Son projenden konuşalım. 

İskender Savaşır: Ben hayatım boyunca kayıtdışı yaşadım. Dolayısıyla emekliliğim filan yok; yani para kazanmam lazım. 
Benim öteden beri istediğim, elektronik bir ortam, bir komün yaratmak, yani Ekşisözlük'ün cıvık bir şekilde yaptığının ciddisini yapmak gibi bir şey. Bir 

şekilde bütün bu süreçte de insanlar 

çok cömerttiler. Karşılaştığım cömertlik inanılmazdı. Bilgisayar piyasasının en önemli adamları “Biz yardımcı olalım” diyerek kendilerini ortaya attılar. Geldik gittik; üç hafta çok iyi bir balayı yaşadık. 
Üçüncü haftanın sonunda “Ama sizin elinizde pazarlanacak hiçbir şey yok ki” diyerek korkunç bir konuşma yaptılar. 
Ondan sonra eve dönerken asıl patrondan bir telefon geldi: “Şöyle başlayalım” dedi “Siz haftada bir yazı yazın. O siteye insanlar ayda 3 liraya abone olsunlar”. 


ZS: Bir tek senin yazdığın bir site mi olacak bu? 

İS: Bir tek benim. “Oradan başlayalım 

ve onun üstüne ne inşa edebiliyorsak bakalım” dedi. Oraya yazdığım “Ben kimim?” diye bir yazı var ve ilginç bir yazı oldu: Ben buraya nasıl geldim. 


ZS: Peki sen kimsin? Neler yazdın, neler yazmadın? 

İS: Defter kapanana kadar yazdım. Defter kapandı ve ben kalemi bıraktım. Benim için yazı her zaman kolektif bir çabanın parçası; öyle olduğu sürece yazabildim. 


ZS: Ama kendi kitapların da var. 

İS: Onların hepsi Defter zamanındandır. 
ZS: Ama Defter'le ilgisi olmayan kendi romanın da var. 

İS: Dalgın Sular'daki yazıyı oku, o romanın nasıl ortaya çıktığına dair. 
Defter toplantılarından sonra benim masalarda anlattığım hikayelerdir 

onlar. Bir de tamamen başka bir faktör olarak aşk vardı orada. Ama ana tema “geçmişin dirilmesi” vs. ise tamamen Defter'in problematikleri üzerine. Şimdi Defter'in şöyle bir problemi vardı ve başlangıçta bu problemin en büyük müsebbiblerinden biri de bendim: Bütün bu geçmiş problematiğini çok ağır bir yas, kasvet havası içerisinde yaşıyorduk. Kayıp zamanın izinde; kendimizi küçük Yahya Kemaller zannederek yazıyorduk. Solun kaybedilmiş vaatleri, kültürün kaybedilmiş vaatleri vs. Defter, kuruluşunda çok 

ciddi tartışmalarla çıktı. Böyle bir dergi yayınlansın mı, yayınlanmasın mı diye birbirimize girdik. 


ZS: İlk başta, Defter'in kuruluşunda kimler vardı? 

İS: Bütün hikayeyi mi istiyorsun? Defter'den önce Zemin diye aylık sosyalist bir dergi çıkıyordu. Herkes temsilci olarak vardı orada: Birikim temsilcisi olarak ben vardım; Akıntıya Karşı'dan Bülent Somay, Nurdan Gürbilek ve Meltem Ahıska 

vardı. Akıntıya Karşı bölünmüştü bu arada, Zemin projesi yüzünden. Haşmet Babaoğlu, Ali Boratav takımı “Biz mikro iktidarlarla boğuşmak istiyoruz” diyordu. 
Ben de oldukça yüksek sesle “Sizin o 

mikro iktidar dediğiniz şey sermaye egemenliği altına girmektir. O yüzden eski siyasi mücadele biçimlerine geri dönmek gerekiyor” gibi bir şeyi savunuyordum. 
Aybarcılar vardı, Troçkistler vardı ve sonradan katılmış olan Halkın Birliği vardı. 
Tahmin edebileceği gibi 4-3 ay içinde kimse kimseyle geçinememeye başladı. Dostane ilişkiler korundu bir yandan ama dergi toplantılarında hakaretamizliğe doğru giden şeyler olmaya başladı. Bülent “Biz çekiliyoruz” dedi. “Yapmayın, çekilmeyin. 
Burada hala yapılacak bir iş var” dedim ve 2-3 ay dayandım ben. Bilsak'da kamuya açık bir “Zemin nedir?” toplantısı yapıldı. 


ZS: Sene? 

İS: 1986. Aslında o toplantıdan önce 

yayın kurulunun diğer üyeleri “Biz 

seni istemiyoruz” demişlerdi. Gülnur Savran'ın deyişiyle çok kahramanca 

bir performans sergiledim. Toplantının sonuna kadar Zemim'i savundum. Sonunda “Ben devam edemiyorum arkadaşlar” dedim. Sonrasında ya o gece ya ertesi 

gece Ece Bar'da buluştuk —yerler önemli 


burada. İhsan Bilgin de Nurdan Gürbilek de bana ısrarla “Biz dergi çıkaralım” diyordu. Aslında o bakımdan Defter'in mucidi onlardır. Ben Ece Bar'da şöyle 

bir etrafıma baktım ve “Bunlara mı dergi çıkaracağım?” dedim. Kalktım Orhan Dilber'in evine gittim: “Yapmayın, beni atmayın gruptan” diye yalvardım. Orhan, Nuh dedi peygamber demedi. “Sizinle olmaz, siz burjuva çocuklarısınız” dedi. 
Ben de döndüm “Tamam çıkarıyoruz dergiyi” dedim. Ondan sonra Defter içinde de çok tuhaf bir temsiliyet süreci başladı. 


ZS: Hala 86'dayız? 

İS: Evet. Bu bahsettiğim süreç 83-86 yıllarını kapsıyor. Çok uzun bir süreçti. 
Mimarlar Odası'nı biri temsil edecek; Akıntıya Karşr'yı yani -bu sefer daha düşünce odaklı temsiller vardı- Bülent'le Meltem'in çizgisini biri temsil edecek; Nurdan öteki çizgiyi temsil edecek... 


ZS: Bülentle Meltem'i de hemen arayarak devreye soktunuz, doğru mu? 

İS: Bülent daha ilk baştan “Böyle şey olmaz” dedi. Mimarlar Odası'ndan Korhan Gümüş, ilk sayıların kapağını yapan Ayşe Hüsniye Şahinç sonra Necmi Zeka vardı. Ama Necmi Zeka hiçbir zaman tam olarak bizden değildi; biraz misafir sanatçı gibiydi. 


ZS: Semih Sökmen? 

İS: Semih bu aşamada yoktu. Bu önemli bir ayrıntı. Benim hatıram. Semih 

başka türlü, başkaları başka türlü hatırlıyor olabilir. Ben yine iddialı 

olmak istiyordum. Mesela Mimarlar Odası'nın elindeki tüm abonelere “Biz çıkıyoruz” diye bir broşür göndermek istiyordum. İhsan da yapmıyordu o işi; şimdiki Deftere çok daha benzer bir 

şey çıkartmak istiyordu o ve beni de delirtiyordu. O en büyük kavgalarımızdan biriydi. Ben yayıncılığını bizim yapmamızı istiyordum. Semih o dönemde askerdeydi; dolayısıyla daha çok Şahin Beygu vardı -onların üçüncü ortağı. Ondan sonra Orhan Koçakla tanıştım, ilk bakışta aşk halinde bir tanışma oldu. İhsan'la da öyle olmuştu, hep öyle sürdü de. Hatırlarsan 

o yıllar Heidegger daha çok yeni; devamlı herkes Heidegger konuşuyor. O yüzden benim evimde bir ya da iki “Alman İdealizminden Heidegger'e” konuşması yapıldı: Meltem, Nurdan, İhsan, Necmi, Deniz (Bilgin), Hüsniye ve ben. Ve işte Defter böyle çıktı; biz bir süre çalıştık, birtakım temel kararlar aldık: Manifestosu olmayacak, ne idüğü belirsiz olacak, aylık derginin siyasi alışkanlıklarını taşımayacak, üç aylık derginin akademik alışkanlıklarını taşımayacak ve o yüzden 


iki aylık olacak gibi. O yüzden de ilk sayının ilk yazısını Necmi yazmıştır -bizden biri olmasın diye. 


ZS: Peki ama Defter çıkmayalı yazmadığını söylüyorsun. Demek sen de oradaki o kolektif çalışmaya ve düşünce üretimine öyle bir itibar ettin ki bittikten sonra da yazmamayı tercih ettin? 

İS: Şimdi bütün bunlar olurken 87'ye geldik. O tarihte Ertuğrul Kürkçü çıktı hapishaneden; ben de İletişim kitap yayınları müdürüyüm. Ansiklopedi 

de benim yanıbaşımda hazırlanıyor. 

Biz de Ertuğrul ile solun birliği nasıl sağlanır, diye konuşuyoruz. Ertuğrul'un da askere gitmesi gerekiyor. O sırada Halil Berktaylar bizimle temas kurdu. 
Kuruçeşme toplantılarına 17*ler diye bir bildiri hazırladık. Fakat o arada benim Sosyalizm Ansiklopedisi'nde çalışma olarak ne yapıldığına gözüm takıldı, çıkışına 4 ay vardı ansiklopedinin. 
Hiçbir şey yok ortada. “Ertuğrul bu ansiklopedi böyle çıkmaz. Bir fiyaskoyla çıkıyoruz” dedim ve ben ansiklopedinin başına çöktüm. Kitap yayını yönetimini bıraktım. Ansiklopedinin ana gövdesi imzasız, çerçeve yazıları imzalıydı; bütün ana gövdeleri ben yazmaya başladım. 
Ansiklopedi, İletişim'le kavga etmemiz ve herkesin birbirine küsmesi ile sonuçlandı ve 8 ciltte bitti. Fena bir iş de değildir o. 
Sonunda ben yine işsiz kaldım. Sonra -bu arada Defter çıkmaya başlamıştı- Ero Cinsel Yaşam Ansiklopedisi'ni çıkarmaya başladım. Ben niye kabul ettim bu işi? 
Örneğin “Fuhuş” maddesini Demet Demir'e, “Eşcinsellik?e Tıbbi Bakış”ı Şahika Yüksel'e yazdırdım. O dönemde feminizm adına kim varsa -ama sahiden kim varsa- onun etrafında topladım. 
Sosyalistleri, feministleri hatta LGBT'nin bir kısmını orada topladım. Kolektif derken böyle bir şeyi kastediyorum. 

Yani bunların hepsine de haldır huldur yazıyordum. Defter'i de yazmaya vakit yetiştiriyordum, BİLAR»ı da yönetiyordum vs. Ne zaman ki o hayat bitti... 


ZS: Bana insanlarla sadece iş üstünden anlamlı ilişkiler kurduğunu ve duygusal ilişkileri de iş üstünden kurduğunu söylemiştin. Yani Defter bittikten sonra, 
2000 senesinden beri... 

İS: Bir tane yazı yazdım. İyi yazıdır: Yuva ve yol üzerine. Tabii bu süreç içerisinde kendimi tedavi etmediğim söylenemez. 2000'den çok daha önce 1992'de terapi yapmaya ve terapi görmeye başladım. Önce terapist bulamadım. İlk gittiğim terapist, “Ben sizi danışan değil, süpervizyona gelen biri olarak, meslektaş olarak görmek isterim” deyip bıraktı. 
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İkincisi “Kitaplarımı yayınlatır mısınız?” 
dedi. Ve tam da onu konuşuyorduk terapide: “Benim özel bir hayatım yok. 
Kendimi yalnızca istifade edilebilecek 

bir kaynak olarak kullanıyorum” diye. 
Sonunda bir danışanın ısrarı ile başladım ben terapi yapmaya. Terapi yapmak, kendine de terapi yapmak anlamına geliyor. Öyle ilişki kurmam diyorsun ama İştar (Gözaydın) var işte. İştar'la bizim iş ilişkimiz çok azdır. 


ZS: Yani anladığım kadarıyla aşk ilişkileri haricinde öyle ilişki kurmuyorsun. 

İS: İştar'la bizim ilişkimiz aşk ilişkisi de değildir. Biz onu çok konuştuk: Muhabbet ilişkisi -yani birlikte bir hayatı örmek. 
Hala da hayatta böyle bir alan yaratmanın ne kadar kritik önemde olduğunu kabul ediyorum ama bu alan dışında benim bütün ilişkilerim hala iş üzerinden. Bütün bu Adapazarı ekibi, Dalgın Sular projesi... 
Şu anda onlar benim en diri ilişkilerim ve onların hepsi de iş üzerinden gidiyor. 


ZS: Peki oralarda niye yazmadın? O kolektif ortam niye yazmayı beraberinde getirmedi? 

İS: Çünkü onlar yazar değildi. Orada ders verdim. 


ZS: Aslında yazının konuşmaya oranla şöyle bir tarafı var; kaydı tutulmuş oluyor. 
İS: Bu baştan beri benim en irrite olduğum yanı. O yüzden Metis'in sloganına da 

çok sinir olurum -o zamanlar çok daha yakındık tabii: “Söz uçar yazı kalır.” Tam Heideggerci dil kullanayım: Hiçbir şey kalmaz. 


ZS: Tarafgirlik? 

İS: Yani torunumun torununun hafızasına, yazımı okumasından daha çok güvenebilirim. 


ZS: Ama o zaman, “yazmadıkların hakkında konuşalım konuşması” zaten baştan anlamını yitiren bir konuşma. 
Yani “Hangi ortaklıklar olsaydı, hangi fikir cemaatlerinde buluşup ortak bir 

işlik üzerinden yazı üretirdin?” sorusunu sormak gerekiyor öyle bir durumda. 

İS: Sizin göbek adınız “Ren&” mi? Elbette o kadar ikirciksiz değilim. Problem yalnızlıkla ilgili. Burada psikanalitik şeylere girelim işte: Ben kayırılan çocuktum. 

En büyük çocuktum ve sevimsiz bir 

çocuk değildim -sevimsiz bulanlar vardır eminim. O yüzden oyun dışı tutulmazdım. 
Hakem olarak oyuna dahil edilirdim. 

O yalnızlık konvoyu ile barışmam çok uzun zaman aldı ve çok yeni bir şeyden bahsediyorum. Onunla barışmamanın mümkün olmadığını görmem zaman aldı. 


Şu anda denemeye çalışacağım şey -Orhan Koçak'ın yıllar önce söylediği- ebediyete atılmış, denize fırlatılmış yazılar yazmak. 
Ama kolay olmuyor ve bunun sebeplerini ayrıştırmak çok zor: Hastanedeyim, ne kadar kalacağımı bilmiyorum, ağrım sancım var gibi gayet meşru mazeretlerim var. Onlar elimden alındığında yazabiliyor olacak mıyım, bilemiyorum. Bence kendi hayatımı anlatan yazı en zoruydu: “1980 ne demekti; Berkeley”de bulunmak ne demekti; Foucault'nun İran Devrimi'ni desteklemesi bizim için ne demekti? Niye ben Batı medeniyetini seçtim sonunda” gibi soruları gerekçelendiren bir yazı. 


ZS: Neden özellikle İran Devrimi? 

İS: Biz o dönemde Foucault'nun bastığı yeri öpüyorduk. Yani “Heidegger'den çıkışla sosyal bilim nasıl yapılır”ın cevabı Foucault gibiydi. Batı aklını eleştirmeye hepimiz toplandık ama yani Humeyni'yi desteklemek? Bende yarattığı his buydu: İşin endazesi kaçmadı mı, bu işin bir tartısı yok mu? Masaldan Sonra -en iyi kitabım hala odur- akılcılıkla makullük arasında bir ayrım yapmaya çalışır: Makul olmak lazım, akılcılığı bir yana bırakalım vs. 


ZS: Ama Foucault da makuliyet, sopbrosyne üstüne gitmemiş mi zaten? 

İS: Öyle ama yaptığına bakacak olursan, desteğini geri çekmedi. Zaten orada 

önemli olan Foucault değil. “Ben 

kendi geçmişimdeki Batıcılıktan neden vazgeçmeyeceğim? Batı eninde sonunda kendi özeleştirisinin imkanlarını barındıran bir şeydir ve o imkanlarla çalışmaya devam edeceğim” diye gidiyordu yazı. 


ZS: Berkeley'in yeri ne burada? 

İS: Devrim sırasında Berkeley?'deydim; İranlı ve Filistinli öğrencilerle içli dışlıdıydık; Foucault geliyordu, Habermas geliyordu. Foucault'yu eve yemeğe davet ediyorduk -gelmedi ama sonra. Sitedeki “Ben kimim?” diye bir bölümde yazdım işte bunları. İlk yazacağım dört yazıyı da ilan ettim. Birincisi “Haset ve İmrenme”. 
Bu da tam benim söylediklerime uyan bir şey: “İmrenme”nin İngilizce'de karşılığı yok, “envy” diye çevireceksin. Bazı anlamlar ancak çeviride kendini buluyor yani kavramın içinde uyuklayan anlam ancak başka dile çevirirken kelimesine kavuşuyor. Hani biz genellikle Türkçe'den şikayet ederiz ya burada tam tersi 

bir durum var. Bunu anlatan bir yazı yazacaktım. Oturdum başına sonra bir baktım ki Şubat-Mart arasında Ahmet İnsel ile Orhan Koçak beş yazı yazmışlar haset ve imrenme üzerine. Şimdi bu yazıyla uğraşıyorum: Yani imrenmenin Batı medeniyetinin oluşmasında ne kadar 


merkezi bir kavram olduğu, Roma-Yunan ilişkisi, Barbar-Roma ilişkisi. 


ZS: Yani “mimesis”i hasetten değil imrenmeden gelerek açıklıyorsun, doğru mudur? 

İS: Evet, tamamen öyle. 


ZS: Ben son zamanlarda “naif” ve “sentimental” üzerinden Schiller'i epeyce düşündüm. Sentimental olan, nostaljik bir ağıt yakar naif olana. Lacoue-Labarthe'ın Schiller yorumuyla modernizmi tanımlayan özellik, modernizmin kendi geçmişiyle kurduğu ilişki, modernizmin kendi geçmişini icat etmesi: Yine mimetik ilişki. 
Dolayısıyla naifi taklit ederek onun yarım bıraktıklarını tamamlamak. Bu hem mimetik hem nostaljik hem de sentimental bir ilişki. İlk başta Nurdan'la Bülent”ten bahsederken hazin dedin sen de, hüzün, melal ya da yas dedin. 

İS: Evet orayı atladık: Bülent'in o sürece katkısı ve benim Dalgın Suları öyle hikayelerle şenlendirmem şöyle oldu: Bülent o yıllarda “şenlikli toplum” lafını oraya atmıştı ve dili hepimizden farklıydı. Teorik olarak bana en uzak insan. Ama Bülent'in bulunmasında en çok ben ısrar ettim; bizde eksik olan şey Bülent'te vardı. Bülent 4. ya da 3. sayıya bir yazı verdi. Çok iyi bir yazı değildi; çok kötü de değildi. Necmi kıyameti kopardı. Sonunda “O yazıyı basarsanız ben yokum” noktasına getirdi. İhsan Necmi'den yana olacakken ben bir kükredim. 


ZS: Anladım. İmrenme ile mimesis arasındaki bağlantı hüznü ve yası da kapsarken şenlik geldi. 

İS: Bir yer daha var orada ama oraya giremiyorum. Çünkü Roma eğitim sistemini daha çok iyi anlayamıyorum. 
Şöyle bir soru var ortada: Romalılar tragedyayı yazamadı mı, yazmadı mı? 
Yani eksik yaptıklarını tamamlamak değil yalnızca, fazla yaptıklarını da yapmamak. O trajik bilinçle yaşanmaz mı dediler de melodram yazdılar? Benim eğilimim ikincisinden yana ama bunu gerekçelendirecek verilerim yok. 


ZS: Tragedyanın aşırılığı ve imgeselleştirilemez boşluk - Hölderlin'in de çöktüğü nokta o değil mi? Empedokles'i yazıyor sonra çevirilere geri dönüyor ve sadece Sophokles çeviriyor ondan sonra. 
“Kenosis” diyor, “boşluk” diyor mesela; boşluğun ya da aşırılığın aktarılması mümkün değil, Modernist tragedya yok. 
Fazla yapmak yok. Oidipus'un bir gözü fazla diyor Hölderlin. Ama bütün anarşist teori oradan hareket ediyor. Bataille'a bak mesela; tragedya ile Bataille arasında bir bağlantı kurabilirsin. 


İS: Erotizmle de kurabilirsin ama lanetli pay ile kuramazsın. Çünkü lanetli pay tam da şunu gösteriyor: O boşluğu ya da fazlayı trajik bilince dönüştürmeden nasıl kullanabilirim? 


ZS: Savaş. 
İS: Ya da potlach. 


ZS: Eleştiri olarak savaş, savunulan olarak potlacb. Peki, bu birinci yazın. 

İS: Evet, ikinci yazı çok eğlenceli. Biraz da bu akademik olmayacak filan da diyoruz ya. Ben çok yayın takip ediyorum şu ara. 
Yani hasta olduğumdan beri öğrencilik yıllarında okuduğum gibi kitap okuyorum. 
Ama bu az buz değil; deli gibi okumak demek. Engineers of Jihad! diye bir kitap yayınlandı: Dünyadaki cihatçı örgütlerden ulaşabildikleri üye kayıtlarına bakmış. 
Tabii ki metodolojik problemler var. 
Kayıtlara bakmış ama kim kendini afişe eder vs.? Ama titiz davranmaya çalışmış ve çok net bir bulguyla karşılaşmış: Neredeyse “50'den fazlası mühendis. Nilüfer 

Göle 1980lerin başında Mühendisler ve ideoloji adlı bir kitap yayınladı. Orada bütün sol ideolojiyi taşıyanları mühendisler olarak görüyordu. Bunlardan hangisi yanıldı, ikisi de yanılmadı mı; Araplarla 
bizim aramızdaki fark mı, 1980le 2018 
arasındaki fark mı? O karşılaştırmayı yapacağım. Ondan sonra da Hıristiyanlık propagandası yapmaya başlayacağım. 


ZS: Bu üçüncü yazın mı? 

İS: Evet. Medeniyet ancak Hıristiyanlık temelinde mümkündür. Tam psikolog gibi konuşursam; Hıristiyanlık öyle bir rol modeli. 


ZS: Medeniyete özgü bir rol modeli mi? 
İS: Hayır, insanın kendi fıtratını aşmasına imkan veren bir rol modeli. Sen Tanrı olabilirsin. Anaksimandros'u düşün: İlle de onun içinde yaşamak zorunda değilsin, öbür yanağını çevirebilirsin. Zamanın çevrimi içinde her şey birbirine ettiği haksızlığın bedelini ödemek zorunda değildir; yapmayabilirsin. Bu dünyada kalarak aşmak... 


ZS: Yani Budizm, Taoizm vs. değil; o anlamda bir aşkınlık, Buda olmak değil de İsa olmak mı? 

İS: İsa olmaya kadar varabilirim; yani bunun metafiziğini de yapıyorum kendi içimde ama bunu daha yazmayacağım. 
Onu yazdıktan sonra vaftiz olmam lazım. 


ZS: Bu inanmakla mı alakalı yoksa sadece bir fikir mi? 

İS: Biraz karışık. Ben 11 yaşındayken İncil okumaya başladım. Hıristiyan olduğumu 


ilan ettim ve arkadaşlarımdan dayak yedim. 15 yaşında ateist olduğumu ilan ettim, hocamdan dayak yedim. Ondan sonra da hep İncil okudum. Kur'an'ı ise baştan sona hala bitiremedim. Mesela “Hıristiyan olmadan Bach dinlenebilir mi?” sorusunun meşru bir soru olduğunu düşünüyorum. Bununla ilgili bir şeyler yazacağım. 


ZS: Peki Tanrı'nın Baba olması konusunda ne düşünüyorsun? 

İS: Anaksimandros yani yasa. Doğayı da içeriyorsa neden-sonuç ilişkisi içinde her şey birbirine olan borcunu ödüyordur. 


ZS: Benim için bu seksist bir yaklaşım mesela. 

İS: Yaradanın Baba olarak düşünülmesi mi? 


ZS: Simgesel düzenin kan bağı üzerinden değil yazı bağı üzerinden düşünülüyor olması; dolayısıyla akrabalık ilişkilerinin önemsiz, logosantrizmin önemli olması ve Baba'nın söze dönüşüyor olması. 

İS: Peki İsa eril mi, oğul eril mi? 


ZS: Oğul da eril. 

İS: Hıristiyan literatürünün içinden çıkan -daha bakmadım ama- İsa'nın kadın olduğuna dair çok yeni, çok ilginç şeyler var. Üstelik bu konu yeni de değil, 

13. yüzyılda bu laf edilmeye başlanmış. 


ZS: Yakın bir geçmişte Papa, Maria Magdalena'yı 13. havari olarak kabul etmiş. 

İS: Bu Papa'nın ne yapacağını bilmiyorum. 
İncil'den vazgeçiyor; yeni bir kitaba ihtiyacımız var diye. Gnostiklerden herhalde o kadar etkilendim ben de. Evet eril, adil olmayan, acı veren... Makyajla düzeltilebilecek bir yaratılış değil; esası bu. 


Dolayısıyla cinsel ilişki de aslen bir iktidar ilişkisi. 


ZS: Tabii ama özne eril işte zaten baştan. 
İS: Ben de sana diyorum ki dünya seksist. 
Ve bu aşılabilecek bir seksizm gibi gelmiyor bana. Bunu aman ne iyi diyerek söylemiyorum. Çok değil ama arandım 

da biraz; dünyanın herhangi bir ülkesinde şöyle bir araştırma yapılmış mı? Kadınların meclisteki temsil oranının artması ile o meclisten çıkan kararların niteliği arasında nasıl bir korelasyon var? Kadınların herhangi bir meslek dalında pozitif ayrımcılıktan yararlanması ile o meslek dalının performansı (performans sadece verim anlamında değil, daha insanileşmesi anlamında da) arasında nasıl bir ilişki var? Kadınların temsil edilmesinin iyi bir şey olduğunu söylüyoruz ama bu temsil edilme pratiği -Anaksimandros'a atıfla demin bahsettiğim gibi- her şeyin birbirine ettiği haksızlığın bedelini ödemekle ömür tükettiği bir dünyanın içinde yaşadığımız gerçeğini değiştirecekmiş gibi gelmiyor bana. Şunu bile diyebilirim; belki ataerkil o kadar uzun sürdü ki ancak kendi imgesindeki, kendi suretindeki kadınlara temsil yetkisi veriyor. Psikanalizde imrenmenin asıl kaynağı da penis hasedi. 


ZS: Bu da bir varsayım. Penis değil fallus demek gerek ona herhalde. Penis organ ama fallus dediğin zaman başka bir şey oluyor. 

İS: Penisin, fallusun işaret ettiğine Lacancı ya da Freudcu değil, biraz Melanie Kleincı bakarsan daha kolay anlaşılıyor. Yani 

sen bir kadınsın değil mi? Herhangi 

bir kadın olarak alırsak Fars çağında yaşadığımızı farzedelim: Kısa, kirli ve kanlı bir hayat geçirmişsin; 9 ay karnında bir şey taşıyorsun, hormonların altüst oluyor. 
Ortaya iki yavru çıkıyor. İki ayrı durum: 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Bir tanesi anatomik olarak sana benziyor, bir tanesinde onun hayatının seninkinden farklı olabileceğine işaret edebilecek bir fark var. 


ZS: Bu erkek için de geçerli olabilir. 

İS: Erkek doğurmuyor ve dolayısıyla 

erkek egemenliğini yaratmıyor. Erkek egemenliğini yaratan kadınlardır. Bunu yalnız tarihsel olarak söylemiyorum. 
Çıkalım sokakta bir gezinmeye başlayalım, sana bunu adım adım gösterebilirim. 


ZS: Buna dair benim de en küçük bir şüphem yok ama bu, erkek egemen bir toplumda en derindeki bilinçaltı kodlarına değin erkin ne olduğunun belirlendiği noktada zaten kadınların da erkek egemen rüyalar görmesi ile alakalı olan bir şey. İşin en başında kadın doğururken böyle bir şey var mıydı, bunu bilmiyoruz. O yüzden seksist dedim. Çünkü aslında annenin 

kim olduğu belli ama babanın kim olduğu bilinmiyor. Dolayısıyla logos, babanın iktidarını kan bağının ötesinde simgesel bir yasa, buyruk olarak yazıyla koşut giden bir biçimde kanıtlamanın yolu aslında -benim okumama göre. Yani rahim, çocuğu taşıyan bir torbadan başka bir şey değil. 
Sophokles'den Aiskhylos'a değin bütün bu söylemler birdenbire yazının icadına koşut doğuyor. Ancak ondan sonra babaerkil sistemin kadınların bilinçaltı kodlarını etkilediğinden söz edebiliriz, öncesinden değil. Onlar bunu yaratmış olamazlar. 

İS: Bu sorunun cevabını bilmiyoruz. Erkek egemenliğinin Mezopotamya'da Yunan'da olduğu kadar derin olup olmadığını kim söyleyebilir? Teorik teçhizatı çok gelişkin eski Yunan'da ama pratiğe baktığın zaman öyle mi? Eski Sümer”de ve eski Babil'de kadınların bayağı bir hareket alanı olduğunu görüyorsun ama Asur'a geldiğinde iş bitmiş. Buradaki kritik noktalardan biri; babanın doğumdaki rolünün ne zaman anlaşıldığı aslında. İki yıldır “Bana bunun verisini bulun” diye arkeologların ve antropologların başının etini yiyorum; “Nasıl bulalım?” diyorlar. 


ZS: Cinsel ilişki ile doğum arasındaki bağın eskilerde bilinmediğini, Zeus'un kurduğu Panteon'dan önceki mitlerde annenin rüzgardan, elmadan, limondan, nardan vs. hamile kaldığını biliyoruz. 
“Babanın cinsel ilişkideki rolü ne zaman biliniyor”un ötesinde baba, cinsel ilişki sonrası çocuğun babası olduğundan bile emin olamıyor ki. Bundan kaynaklanan bir tedirginlik ve güvence altına alma kaygısı var: Burada önemli olan sözdür; önemli olan sözle kulaktan hamile bırakmaktır. O yüzden çok daha sonraları logos spermatikos'a da çevrilen bir şey 


var. Hıristiyanlık medeniyet kurucusu olabilir ama “önemli olan kan bağı üstünden döllemek değildir” ifadesi üzerinden baktığında medeniyet seksist bir medeniyete dönüşmüş oluyor. Sana itirazım o yüzden. 

İS: Evet kabul ediyorum itirazı. Sen anarşizme de hoş bakıyorsun; sen tarihte uyanılabileceğini düşünüyorsun. 


ZS: Evet düşünüyorum. 

İS: Ben artık düşünmüyorum. Öyle düşünmenin bana pratik ya da teorik bir şey kazandırdığını görmüyorum. Pratik kısmını daha vurgulayarak söylüyorum bunu. Yani şu anda “Devrim yapacağız, bir örgüt kuruyoruz” desen büyük 

bir ihtimalle bu halimle yine elime 

kızıl bayrağı alıp gelebilirim ama öyle bir şey görmüyorum. Yeni dünyanın tohumunu taşıyacak, onun için mücadele edecek alternatif bir ilişkilenme biçimi görmüyorum. Şimdi Agambem'in The Highest Poverty Monastic Rules and Form-of-Life'ıni3 okuyacağım. Akdeniz çöktükten sonra Avrupa medeniyetinin kuruluşunda manastırların ne kadar önemli olduğunu görmekle de çok ilgili. 
Kardeşlik üzerine kurulan bir ilişki yani aile ilişkisinin dışına çıkmayı manastırlar yaratıyor; kilise değil. 


ZS: Ama Yunan zaten aile ilişkisinin dışına çıkarak aidiyeti kan üzerinden değil vatandaşlık üzerinden tanımlamıyor mu? 
İS: Ben klasik kültür deyince Roma'yı anlıyorum. Yunan yüz yıllık bir hataydı. 
Fransız Devrimi ile karşılaştık. İkisi de terörle sonuçlandı. 


ZS: Yine de kan bağı üzerinden değil vatandaşlık bağı üzerinden cemaat kurmayı öneren manastırdan önce herhalde Yunan olsa gerek. 

İS: Tabii, manastırlar da bir Helenistik izin sürülmesiyle Mısır'da başlıyor ama bunu bir hamur haline getiren Roma. 


ZS: Şimdi dördüncü metni soracağım. 

İS: O da Hıristiyanlık üzerine. Birisi din kavramı üzerine olacak: Müslümanların Tanrı'dan ne beklediği, ruhbanlığın 

olup olmayışı, toplumsal örgütlenme 

ile din arasındaki ilişkiyi nasıl kurduğu, Hıristiyanlığın nasıl kurulduğu, ikisinin kitaplarını nasıl okuduğu, kitabın tuttuğu yer, Yahudilerde nasıl olduğu... Bunların alakası yok birbiriyle: Hani gökte kayırıcı Tanrı fikrinden yola çıkarsak, o bile örneğin Yahudilerde ne zamandan sonra var? Karşılaştırmalı din çalışırken çok daha dikkatli olmak gerekir. Din bugün kullanıldığı şekliyle “religio”nun karşılığı; Arapça sözlüklerde “şeriat”ın karşılığı 


olarak geçiyor; aşağı yukarı eşanlamlı gibi kullanılıyor. Daha eskiye bakacak olursak “yol” anlamı daha çok var. 


ZS: Evet; şeriat, tarikat, hakikat, marifet. 
Dördü de yol aslında... 

İS: Şu an radikal olma iddiasında olan bütün siyasi pratikler tamamen akademya içine çekilmiş ve orada da verbiage -yani içi boş kavramlar- üreten bir şey haline geliyor. 


ZS: Sonuçta sadece akademik çevreler tarafından okunan kitaplar oluyor boş kavram üretmeyenler de. 

İS: Mesele okur kıtlığı değil, o radikalizmin ufuk açmıyor olması. Sonra hiyerarşi üzerine düşüneceğim; yani bir sağcılık edilecekse onu da ben edeyim. 


ZS: Beşinci metin hiyerarşi üzerine mi olacak? 

İS: Bakalım henüz dört metin ilan ettik. Bir yazmaya başlayabildiysem arkası gelir diye umuyorum. 

M Zeynep Sayın, Öğretim Üyesi, Sanat Kuramcısı, Yazınbilimci 


Notlar: 

1 Diego Gambetta, Steffen Hertog, Engineers of Jihad: 
The Curious Connection between Violent Extremism and Education, Princeton Univeristy Press, New Jersey, 
2016. 

2 Nilüfer Göle, Mühendisler ve İdeoloji: Öncü 
Devrimcilerden Yenilikçi Seçkinlere, Metis Yayıncılık, İstanbul, 1986. 

3 Giorgio Agamben, The Highest Poverty Monastic Rules 
and Form-of-Life, Stanford University Press, California, 
2013. 
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Hayatın Akışını Kesmeden 
Kent Yaşamına Fon Oluşturmak: “Hamamyolu Urban Deck” 


Yazyan Tasarım Mimarlık, Eskişehir Odunpazarı Belediyesi öncülüğünde hayata geçirilen Hamamyolu Park ve Meydan Düzenleme projesini tamamladı. 
“Hamamyolu Urban Deck”, Odunpazarı'nın kentsel dokusuna entegre, her yaş grubuna hitap eden bir yaşam alanı olarak tasarlandı. 
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Fotoğraf: Soner Şimşek 
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0. 

Eskişehir'in merkezinde, kuzeyde Porsuk, güneyde de tarihi Odunpazarı bölgesinin arasında, 1,2 km uzunluğundaki Hamamyolu caddesi, tarihi Odunpazarı bölgesi ile Cumhuriyet dönemi yapılarının olduğu Taşbaşı ve kentin bugünkü merkezi Köprübaşı'nı birbirine bağlayan ana omurga görevi üstlenmekte. Hamamyolu Caddesi, antik çağdan beri sıcak suları ile bilinen eski hamamlar bölgesini içeriyor ve adını bu hamamlardan alıyor. Cadde, erken Cumhuriyet döneminden bu yana ticaret, konut, su kanalı, oturma alanları, 


yeşil alan ve çocuk oyun alanlarını içeren bir yaya bölgesi kimliğini taşımakta. 
Hamamların olduğu kısımda, 7 adet tescilli yapı günümüze ulaşabilmiş, ayrıca bölgede 
1 adet tescilli çınar ağacı var. 


Kentin tarihsel sürecine bakıldığında 

bu caddenin konut, ticaret ve sosyal bir merkez işlevi üstlenmiş ancak son yıllarda canlılığını ve kamusal kullanımını yavaş yavaş yitirmeye başlamış olduğu görülür. 
Hamamyolu Park ve Meydan Düzenlemesi projesi bu bölgenin kente yeniden kazandırılması amacı ile geniş katılımlı bir süreçten geçerek üretildi. 


1. 

Odunpazarı Belediyesi, Hamamyolu Caddesi'ne bir proje yapılması ve yapılan projenin amacını aşağıdaki şekilde gerekçelendirdi: 


“Eskişehir Odunpazarı'nın en önemli kentsel alanlarından biri olan Hamamyolu Caddesi, günümüz kentsel gelişimi ve kullanıcı gereksinimleri gibi bir takım etkenler dikkate alındığında Tepebaşı bölgesi ve tarihi Odunpazarı bölgesinden kopuk, yakın çevresi ile işlevsel, mekansal ve görsel olarak dengeli bir bütünlük oluşturmayan, mekansal ve fonksiyonel olarak alternatifler içermeyen bir 

alan olarak karşımıza çıkmaktadır. 
Belediyemiz tarafından sivil toplum örgütleri, meslek odaları, bölge esnafı 

ve caddenin kullanıcılarından oluşan farklı heyetlerin katılımıyla yapılan çalışmalar sonucunda ortaya çıkan 

tüm analizler ve tespitler sentezlenerek tasarlanan Hamamyolu Urban Deck projesi ile Hamamyolu Caddesi'nin; tarihi, mekansal, sosyal ve kültürel, algısal, ekolojik, ekonomik, işlevsel açıdan nitelikli bir biçimde geliştirilmesi, alanda çokişlevli, sürdürülebilir, yenilikçi, estetik, ekonomik çözümleri içeren özgün ve kimlikli mekanların oluşturulması, böylece Hamamyolu Caddesi'nin sosyo-kültürel ve görsel kimliğinin yeniden yorumlanarak alanın kente ve kent yaşamına yeniden kazandırılması amaçlanmaktadır.” 


Ayrıca, Odunpazarı Belediyesi ve Hamamyolu Çalışma Grubu tarafından proje alanına ilişkin eksiklikler, projenin başlangıcında özetle aşağıdaki gibi ifade edilmişti: 

“Hamamyolu Caddesi'nin tarihsel gelişimi ve kimlik öğeleri incelendiğinde günümüzde, alanda, esnafla, Hamamyolu Caddesi sakinleri, caddeyi kullananlar, Belediye, Eskişehirliler ile yapılan 

birebir görüşmeler ve yazılı basındaki kaynaklardan edinilen bilgilere göre Hamamyolu Caddesi'nde çeşitli görsel, algısal, işlevsel, biçimsel, sosyal problemler gözlenmektedir. Bu problemlerin en önemlileri şunlardır: 


- 1975 sonrasındaki yapılaşma, cadde boyunca cephe ve kat nizamları birbirinden bağımsız aparimanlaşmaya sebep olmak ile birlikte, bu durum, alanı görsel açıdan düzensiz ve uyumsuz kılmaktadır. 

- 1990”larda caddeden geçmekte olan 

su kanalı kapatılmış, yerine işlevsiz bir ana su ögesi, işlevsiz ve estetik olmayan havuzlar ile işlevsiz ve parçacıl yeşil alanlar getirilmiştir. Yeni getirilen yeşil alanlar, parçacıl olduğu için mekanı parçalayarak mekanın işlevselliğini ve verimli kullanımını azaltmaktadır. Su öğeleri, çevre etkileşimine olanak vermeyen tasarımları ile çevre ve kent yaşamı değerlerinden kopuk durumdadır. Alanı parçalayan su öğelerinin yanısıra özellikle çitle çevrili çim alanlar hem bakımı zor hem de fazla su isteyen alanlar olarak karşımıza çıkmakta ve iki cephedeki ticaret ve dolaşım hatları arasında kopukluk oluşturmaktadır. 

- Ticaretin niteliğinin düşmesi, alandaki tarihi ve görsel değerlerin algılanamayışı ve alanın görselliğindeki genel kalite düşüklüğü sebebi ile kentliler, özellikle gençler Hamamyolu Caddesi yerine kentin başka bölgelerinde vakit geçirmeyi tercih etmektedir. 

- Alanda belli bir saatten sonra yaşantı durma noktasına gelmektedir. 

- Alandaki kentsel ögeler (reklam panoları, aydınlatma elemanları, oturma birimleri, elekirik direkleri, çeşmeler, havuzlar, kenisel bilgilendirme ve yönlendirme elemanları vb.) arasında görsel uyum bulunmamaktadır. 

- Alanda yeterli sayıda ıslak hacim, bebek bakım odası bulunmamaktadır. 

- Alanda yeterli oturma imkanı bulunmamaktadır. 

- Alanda her yaştan şehirliye alternatif etkinlik alanları bulunmamaktadır. 

- Hamamyolu'na gelişigüzel bir şekilde dağılmış olan çay ocakları ve onların masa-sandalyeleri, 

- Bulvar üzerine konirolsüz atılan çöpler ve çöp kutularının düzensiz dağılımı, 

- Bulunan havuzun temizlik problemi 

ve esnafın havuzu temizlik gereçlerini yıkamak için kullanması gibi sorunları bulunmaktadır.” 


Genel olarak projenin başında Odunpazarı Belediyesi, Hamamyolu alanının eski cazibesinde olmadığını, kentin merkezinde, kamusal potansiyeli yüksek ancak problemli bir bölge olarak yaşadığını ve yukarıda belirtilen problemleri çözerek alanı kente yeniden kazandırabilecek bir projenin gerekliliğini belirtti. 


Bunun yanısıra, Hamamyolu'nun tam ortasından geçen İbrahim Karaoğlanoğlu Caddesi'nin yaya akışını kestiği ve 

bu caddenin kentin kuzey ve güney merkezlerinin birbirine kesintisiz bağlanmasına engel teşkil ettiği görüldü. 


2. 

Projeye başlarken, öncelikle Hamamyolu Caddesi'ndeki mevcut dokunun, caddenin doğu ve batı yakasındaki yapıların tek tek dökümü çıkarılıp, tüm yapılar, pasajlar fotoğraflanıp, Belediye tarafından ağaç rölöveleri alınıp, altyapı keşfedilmeye çalışılıp, bölgenin tarihi dokusu kapsamlı bir şekilde analiz edildi. Bunların yanısıra esnafla, Hamamyolu'nu kullanan kişilerle, yüzyüze görüşmeler yapılarak bölgeye dair birçok veri toplandı. Proje bu veriler ile birlikte Hamamyolu'nun başta bahsedilen problemleri, Eskişehir ve Odunpazarı'nın kültürel, tarihi, doğal potansiyelleri üzerine kuruldu. 


3. 

Hamamyolu projesinin en önemli özelliği kentin kuzey ve güney kısımlarını yeşil kuşak ve yaya aksı ile yeniden birbirine bağlayarak, doğu ve batı yönünde de pasajları ile geçirgen çoklu ilişkiler kuran bir alan oluşturması. Projenin hayata geçmesi ile tüm güzelliklerine rağmen 

atıl kalmış olan Hamamyolu bölgesinin yeniden canlanması, bu sayede gerek ekonomik canlanma ile esnafın yarar sağlaması gerekse ilçede yaşayanların sosyal paylaşımının artırılması, ayrıca turistik bir kent olan Eskişehir'e hem yerel hem de evrensel özelliklere sahip bir proje kazandırılması hedeflendi. Bu hedefleri ile kent yaşamına katkı yapan Türkiye'nin sayılı cadde/sokak dönüşüm projelerinden biri. 
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Proje, kent ile farklı öğeler üzerinden çoklu ilişkiler kuran katmanlardan oluşuyor. 
Ana fikir, kent ölçeğinde, Hamamyolu Caddesi ile Odunpazarı ve Porsuk Nehri arasındaki bağlantıyı güçlendirmek üzerine kuruldu. Projede, Odunpazarı'nın tarihi dokusu Porsuk Nehri'ne kesintisiz kentsel bir yaya aksı ile bağlandı. Bu fikirle paralel olarak mevcut yeşil artırılarak yeni bir yeşil kuşak oluşturmak da hedeflendi. Hicri Sezen ve Alaaddin Parklarının mevcut yeşilleri ile Porsuk Nehri kıyısındaki yeşil alanlar, Hamamyolu Caddesi'nde bulunan çok yıllık ağaçlara ek olarak 70 adet küp şekli verilmiş yetişmiş ıhlamur ağacı, 

10 adet mavi ladin ve akçaağaç, çalılar, 
sarmaşıklar, yer örtücüler ve çim alanlar ile birbirlerine bağlandı. 


Değişken genişliklerdeki caddenin hep merkezinde yer alan aksın sağı ve solunda, tüm alanı kaplayan, geridönüştürülebilir ahşap kompozit kullanılarak çok amaçlı sosyal aktivitelere fon oluşturan kesintisiz bir kentsel platform tasarlandı. Ahşap platform caddenin doğu ve batı cephelerini oluşturan dükkan ve konut önlerinde yer tuğlasına dönüşmekte. 


Kentsel aks; caddenin merkezine hizalanan ve 2,3 cm genişliğinde, 1,2 km uzunluğunda, lineer led aydınlatma ile işaretlenen, el yapımı camların gömülü olduğu beyaz çimentodan oluşan bir 

yaya aksı. Odunpazarı'nda “Çağdaş 

Cam Sanatları Müzesi”, yerel küçük 

cam atölyeleri, belediyenin daha büyük çaplı cam atölyesi, 2012 yılından beri gerçekleştirilen “Uluslararası Cam Festivali” ile cam sanatı bölgenin 

başlıca turistik üretimlerinden birisini oluşturmakta. Cam atölyelerinde 

üretilen el yapımı camlar bu aksta beyaz çimentolu betona gömülerek entegre edildi. 
Toplamda 22.000 adet cam, beton prizini almadan zemine konuldu. 


Bu aks, mevcut yoğun yeşil dokudaki ağaçlara göre şekillenip, zigzaglar çizerek alanı katediyor. Proje alanının bağlamı ile olan ilişkisi, 11 adet mevcut pasajın ve çevresinde bulunan sokakların referans alındığı kentsel bağlantılar ile sağlandı. 
Bu geçiş alanları, pasaj girişlerinde 

beyaz çimentolu beton zemine koyulmuş el yapımı camlar ile vurgulanırken, sokaklar ile olan bağlantılarda ahşap kompozitlerin ve yer döşemelerinin renklerinin değiştirilmesiyle ve pasajların her birinin adı pasaj girişlerinde dikey korten levhalara yazılarak öne çıkarıldı. 
Bu pasajların canlılık kazanmaları ile Hamamyolu'nun doğu ve batı yönlerinde kentle daha fazla entegre olması da 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Fotoğraf: Soner Şimşek 
Fotoğraf: Soner Şimşek 


beklenmekte. Pasaj girişlerinde kullanılan dil ve malzeme, projenin isminin yazıldığı, gece de aydınlatılan korten totemde, içilebilir Kalabak suyu çeşmelerinde, çöp kutularında da kullanıldı. 


Fotoğraf: Soner Şimşek 


Alanda ön plana çıkarılan bir diğer 

konu ise kafe alanlarının yoğunluğunun ve çeşitliliğinin artırılması. Kafeler; meydanlı kafeler, platform kafeleri, köprüaltında bulunan kafeler ve küçük kafeler olarak çeşitlendirildi. Platformun basamaklanmasıyla oluşan bu kafelerin çatılarında yer örtücülerden oluşan yeşil çatılar tasarlandı. Ayrıca, basamaklanmış bölümlerde ziyaretçilere oturma imkanı sağlanarak oturma alanları artırıldı. 

Bu alanların çok amaçlı kullanımı da öngörüldü. Örneğin Hamamyolu Caddesi açıldıktan sonra bu kafelerin amfi oturmalarından bir tanesinde kalabalık bir grupla açık alanda kitap okuma etkinliği düzenlendi. 


Kentsel platformun, çocuklar için eğlenceli bir alana dönüştürülmesi tasarımda önem 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Taş havuzlar (Fotoğraf: Soner Şimşek) 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verilen bir diğer konu. Farklı yaş grupları için tasarlanmış çeşitli oyun alanları 

ile proje alanı renklendirildi. Projede 2 
üzeri ile 6 üzeri yaş gruplarına özel oyun alanlarına ek olarak her yaş grubuna hitap eden trambolin alanları da tasarlandı. 
Böylece üç boyutlu kurguya sahip kentsel platformun tamamı bir oyun alanına dönüşmekte. Geçiş alanları da oyunun bir parçası olacak şekilde tasarlandı. 


Proje inşa edildikten sonra her yaştan insanın oyun alanlarının keyfini çıkardığı 


Fotoğraf: Soner Şimşek 


görüldü. Hamamyolu'nda, tarihi bağlamından ötürü su elemanlarının kullanımına da önem verildi. Projede havuzlarda cam aks gibi ağaçlara göre şekillendirilmiş ve güvercin havuzu, taş 
havuzları ve buhar havuzu olmak üzere 3 
farklı tip havuz tasarlandı. Suyun içinde oluşturulan farklı geometride beton sek sek taşları ile havuzlar aynı zamanda oyun mekanlarına dönüştürüldü. 


Hamamların ve Çarşı Camisi'nin önünde buhar havuzu yer alıyor. 


Buhar havuzunun yer seçiminde ise 

tarihi hamamların bulunduğu alanın vurgulanması amaçlandı. Ayrıca bu havuzun Evliya Çelebi ve Katip Çelebi'nin söz ettiği ve minyatürlerde görülen 40x40'lık açık havuzun olduğu yere denk geldiği düşünülmekte. 


Yaya akışınının kesilmemesi amacıyla, 1,2 km'lik yaya aksı, Hamamyolu'nu kesen İbrahim Karaoğlanoğlu Caddesi'nin üzerinden geçirildi. Bu köprü-geçişin 

tam ortasında iki yönden açık bir müze 


oluşturuldu. Bu müzede, Odunpazarı 


Uluslararası Ahşap Heykel Festivali'nde ahşap sanatçıları tarafından tasarlanan ahşap heykelleri ile birlikte Odunpazarı Cam Atölyeleri”nde üretilen cam eserler ve seramik eserler sergilenmekte. Tüm alanda oluşturulmak istenen “günlük hayat ile sanat-oyun-üretim-sergi-yemeiçme-dinlenme ve farklı yaş gruplarının yanyanalığı” etkisi köprü müzede de kendini göstermekte. Tam ortasından geçen cam aksta yürürken bir anda yanınızda ahşaptan kıpkırmızı bir dinozor heykeli beliriyor ya da müzik, köprünün çift eğrili tonozonu dolduruyor. 


Son olarak aydınlatma elemanları da kentsel platforma özel tasarlandı. Mevcut ağaçlara yönelik tasarlanan bronz paslanmaz çelik levhalar, ağaç diplerindeki spotlarla aydınlatılarak ışığın yansıması sağlandı. 


4. 
“Hamamyolu Park ve Meydan Düzenlemesi” (Hamamyolu Urban Deck) projesi ile Hamamyolu Caddesi kentsel dokuya entegre olarak, her yaş grubundaki ziyaretçiye hitap edebilecek farklı aktiviteler barındıran bir yaşam alanına dönüşüyor. 


2017'de Londra'da LEAF Ödüllerinde “Yılın Kentsel Tasarımı” seçilen 


“Hamamyolu Park ve Meydan Düzenlemesi” (Hamamyolu Urban Deck) projesinde amaç, hayatın akışı içerisine birçok aktiviteyi, mekanı ve ögeyi kendiliğinden dahil edebilmek. Kentsel yaşama bir fon olarak tasarlanmış olan Hamamyolu projesi, tasarımcılarını bile şaşırtacak kullanımları ile her gün yeniden deneyimleniyor. 

M Yazgan Tasarım Mimarlık 


Konum: Eskişehir, Türkiye 

Yapım Tarihi: 2018 

Toplam Peyzaj Alanı: 25.000 m? 
Toplam İnşaat Alanı: 1.050 m? 
İşveren: Odunpazarı Belediyesi Mimarlar: Yazgan Tasarım Mimarlık Genel Yüklenici: Atlas İnşaat 

Peyzaj: Yazgan Tasarım Mimarlık Statik: Erduman Mühendislik Mekanik: STM Mühendislik Elektrik: RAM Mühendislik Fotoğraflar: Yunus Özkazanç, Soner Şimşek 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Fotoğraf: Sandra Pereznieto 


Tasarımcı ve Kuramcı: 


Fernanda GCanales 


Meksikalı mimar Fernanda Canales, Ibero-Amerikan Üniversitesi (IBERO), Katalunya Politeknik Üniversitesi (UPC) ve Madrid Teknik Mimarlık Okulu'nda (ETSAM) eğitimini tamamladı. Kendi adını taşıyan mimarlık, kentsel tasarım ve araştırma stüdyosunu 2002 yılında açtı. Ibero-Amerikan Üniversitesi, Katalunya Politeknik Üniversitesi ve Meksika Özerk Ulusal Üniversitesi'nde (UNAM) tasarım ve şehircilik dersleri veren Canales'in yayınlanmış kitapları arasında; Vivienda Colectiva en Mexico, El derecho a la arguitectura (Gustavo Gili, 2017), Architecture in Mexico 1900-2010 (Arguine, 2013) ve Central de Arguitectura (Arguine 2009) bulunuyor. 


Elena Garro Kültür Merkezi 


Coyoacân'da Fernândez Leal caddesi üzerinde yer alan tarihi yapının Meksikalı yazar Elena Garro'nun adını taşıyan kültür merkezine dönüştürüldüğü proje, Fernanda Canales ve arguitectura 911nin işbirliği ile hayata geçirilmiş. 


20. yüzyılın başında inşa edilmiş yapının tuğla gövdesi, beton ve camdan bir kabukla çevreleniyor. Kabuğun cadde yönüne bakan transparan cephesi, tarihi yapıyı öne 


çıkarırken bir yandan da ağaçları iç mekana dahil eden, kitapları sokağa taşıyan bir “açık kütüphane” oluşturuyor. Bu cephenin ardında iki kat boyunca yükselen geniş fuaye, eski yapının hemen önünde bir iç avlu oluşturuyor. Fuaye içindeki ağaçlar çatıdaki geniş açıklıklardan dışarı uzanıyor. 


Eski yapının iç mekanı, raflar ve okuma alanlarını içeren asma katla yeniden düzenlenmiş. Arazinin arka tarafında 


yapıya eklenen üç katlı yeni kütlenin iki ana katında seminer odaları, ofisler ve küçük bir oditoryum; bodrum katında ise otopark bulunuyor. İki kütle arasında kafeterya olarak kullanılan küçük avlu, seminer odalarının gün ışığı almasını sağlıyor. Eski ve yeni yapıların çevresinde su öğeleri ve yeşil duvarlarla donatılan bahçenin tasarımı ise, Meksiko merkezli peyzaj tasarım stüdyosu Entorno'dan Hugo Sanchez ve Tonatiuh Martinez'e ait. 
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Fotoğraf: Sandra Pereznieto 


Fotoğraf: Jaime Navarro 


Konum: Goyoacân, Meksiko, Meksika 

Yapım Tarihi: 2013 

Proje Alanı: 1.500 m? 

Mimarlar: Fernanda Canales -- arguitectura 911 

Peyzaj: Hugo Sânchez ve Tonatiuh Martinez / Entorno 

Proje İşbirliği: Paloma Torres 

Fotoğraflar: Jaime Navarro, Rafael Gamo, Sandra Pereznieto 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Bruma Evi 


Canales'in Claudia Rodriguez ile birlikte tasarladığı Bruma Evi, farklı yüksekliklerle 


dairesel bir aks üzerine yerleşen dokuz betonarme bloktan oluşuyor. Blokların konumlanışında mevcut ağaçların yerleşimi, manzara koşulu ve birimler arasındaki ilişki belirleyici olmuş. 


Fotoğraflar: Rafael Gamo 


Bloklardan ana işlevlere ayrılan dördü, kapalı geçitlerle birbirine bağlanan mutfak, yemek ve oturma odası, çalışma odası 

ile çocuk ve ebeveyn yatak odalarını barındırıyor. İki blokta, oturma odası ve misafir odası üzerinde çatı teraslarına yer verilmiş. Misafir odaları, servis alanları ve garaj ise diğer beş blok içinde düzenlenmiş. 
Beton, ahşap, taş, çelik ve camın birarada kullanıldığı projede, kütlelerin dizilimi orta kısımda bir avlu oluşturuyor; odalar geniş açıklıklarla bu avluya bakıyor. 
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Konum: Estado de M&xico, Meksika 

Yapım Tarihi: 2017 

Proje Alanı: 600 m? 

Mimarlar: Fernanda Canales -- Claudia Rodriguez 

Proje Ekibi: Hugo Vargas, Aarön Jassiel, Alejandra Tellez Genel Yüklenici: GM2 (Luis Cayuela) 

İnşaat Mühendisliği: Grupo SAT (Gerson Huerta) 

Peyzaj: Claudia Rodriguez 

Fotoğraflar: Rafael Gamo 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Mimarlık Tarihinin İcadı 


DOSYA: 


Mimarlığın İcadıdır 


ya da Mimarlığı Tarihyazımı mı 


İmal Eder? 


Başlıktaki ilk ifadeye ve ardındaki soruya “evet, öyledir” diye yanıt vereceğim. Bugün bildiğimiz anlamıyla mimarlık, mimarlık tarihi metinleri yazıldıkça ortaya çıkan bir kavram veya kavramlar ailesi. En bildik mimarlık kavramlarından biri olan mimarlığın mimar öznelerin beceri, yetenek, deha vs. gibi yüce kişisel değerleri aracılığıyla ortaya konan bir sanatsal iş olduğu inancının kökenini bile bir tarih metnine borçluyuz. 16. yüzyılda Vasari diye biri 14.-16. yüzyıl aralığında orta ve kuzey İtalya'da yaşamış bir grup mimarın hayatını yazdığı zaman mimar Ortaçağ'ın anonim ustası olmaktan çıkıp bir sanatçıya dönüşmeye başladı. Ondan önceki yüzyıllarda mimarlık bir yapı üretim işi, mimarsa bir yapı ustasıydı. Mimarlık kavramının içine doldurulan her şey bu ve benzeri yüzlerce tarih metni içinde tanımlandı. 


e. Örneğin, 1721'de Fischer von Erlach Entwurff einer 

0 historischen Architectur adlı kitabını yayımladı. Bu, 

Ve) mimarlığı dünya coğrafyası ve insanlık tarihi genelinde ele alan ilk kitaptı. Dolayısıyla, mimarlığı dünya- 

tarihsel ölçekte tanımlamayı eksen alacak ve 

bugüne dek sürecek yeni bir kavrayış değişimini 

, haber verecekti. Fischer von Erlach'ın mimarlık 

deyince anladığı şey, artık Alberti veya Vasari'nin 

anladığından epey uzaklardaydı. Kitabının içinde 

Kudüs'te Süleyman Tapınağı”ndan Mısır'a, Antik 

2 anıtlara, Çin'e, Süleymaniye'den 18. yüzyıl 

a , 

“</ / Avusturya'sına kadar hemen her yer ve zamana 

ait yapılar örnekleniyordu. Erken 18. yüzyılda bir 

* / Avusturyalı'nın bilebildiği, yazılı ve görsel kaynaklar 

7 aracılığıyla erişiminin olduğu neredeyse her çağ ve 

yerin ürünleri kitapta, zamanötesi bir ortamda biraraya 

3 N getirilmişti. Hepsi ebedi bir şimdiki zamana taşınmıştı. 

1450-1700 aralığında, tarihsel uzanımı yapılar bağlamında 

Antik Roma ve Rönesans'tan öteye, metinler bağlamında 

Antik Yunan'dan uzağa götürülmemiş mimarlık, von 

Erlach'ın neredeyse tek hamlesiyle yeryüzü bütününü ve 

tüm geçmişi kapsayan bir kavram olur çıkar. 


Bu bir eşdeğerleştirmedir, ama aynı zamanda bir historiyografik yassıltmadır da. “Entwurff” eşdeğerleştirir, çünkü von Erlach yazana kadar aynı bağlama yerleştirilmesi sözkonusu olmamış farklı kültürlere ve yerlere ait yapılar, artık aynı mekanı (kitabın mekanını) paylaşır hale gelirler. İstanhul”daki 


vAson| z 


ile Roma'daki, İslami olanla Musevi olan, kiliseyle tapınak “mimarlık” denen bir epistemik kategorinin malı kılınırlar. Hepsi de aynı kateyorinin içindedir. Kuşkusuz, okuyan ve yazan özneler için farklı başarı ve önem düzeyindedirler veya farklı derecede benimsenirler, ama yine nihayetinde hepsi de mimarlıktır bunların. “Entwurff” diğer taraftan bir historiyoyrafik yassıltma da yapar, çünkü uzlaşmaz teknik, arkitektonik ve/veya bezemesel farklılıklar taşıyan, farklı toplumsallıklarda yeşermiş olan her şeyi kitabın tanımladığı aynı ebedi bugüne ve aynı mimarlık kavramının kapsama alanının içine yerleştirir. 


Aynı 18. yüzyılda mimarlık bir yandan von Erlach'ın kitabının örneklediği gibi, dünya genelini ilgilendiren ve tüm yapı türlerini ve geleneklerini içeren bir anlamsal genişleme yaşar, öte 

yandan da Winckelmann”dan başlayarak üsluplar halinde örgütlenmiş bir değişim süreci içinde anlatılmaya başlanır, yani kodifiye edilir ve disipline olur. O yüzden, tüm 19. yüzyıl boyunca 

mimar tasarımcılar yeni üslup nasıl üretilebilir, üslup yaratma araçları nelerdir gibi dertler üretip 

o doğrultuda tasarladılar. 1764'te Geschichte der Kunstdes Alterthums'u (Eskiçağ Sanatı Tarihi) yayınlayan Winckelmann'dan bu yana yeçen 250 yıl içinde hala mimarlık ürünlerini üsluplar halinde örgütlenmiş yapıt öbeklerinin ardışık dizilimi olarak anlamak yaklaşımı ölmüş sayılmaz. Sonraki sayısız historiyografik anlatı, görünüşte yeçmişi aydınlatmaya, örtük amaç olarak da o tarihsel sürecin sonucu olan bugünün mimarlığını tarife uğraşırlar. 


Buradan başlayarak şu soruyu sormak kaçınılmaz hale gelir: Mimarlık tarihinin 16. yüzyıldaki protohistorik evresinden başlayan ve 18. yüzyıl başlarında kurumlaşan bu doğuşu, zaten mevcut 

bir bilgi alanının geçmişini aydınlatma çabasına mı işaret eder, yoksa dünya-tarihsel bir kategori olarak inşa edilmek suretiyle aslında buygünküne epey benzeyen “mimarlık” diye bir kavram mı icat edilmiş olur? Sorunun yanıtı ikinci olmalıdır. Dolayısıyla, mimarlık tarihi yazımı aslında, bugünkü bilinen anlamıyla, mimarlığın kurucu pratiklerinden biridir. Bunun nasıl bir kuruluş olduğunu anlamak için, dünyanın neredeyse her yerinde mimarlık okullarında verilen “mimarlığa giriş” derslerinin yürütülüş biçimine bir göz atmak yeter. Onlarda, öğretim üyeleri genellikle bugün “mimarlık ürünü” denen yapıları her kültürden, her coğrafyadan ve her çağdan seçer ve hepsini 

de aynı güncel olguları örneklemek için malzeme diye kullanırlar. Örneğin, “doğru mimarlık” her çağda çevreye uyumludur, her yerde iklim verilerine duyarlıdır, her yerde işlevseldir, her yerde ve zamanda doğru bir statik çözüme sahiptir vs. Bu gibi güncel mimari parametrelerin hepsi de önce mimarlık tarihi metinlerinde icat edilerek tasarımsal pratik alanına ihraç edildi. Tüm çağları aynı zeminde aynı mimarlık kavramının çerçevesinde böyle ele almak imkanı “Entwurff”tan başlayan bir dizi historiyoyrafik pratik sayesinde mümkün oldu. O sayede, örneğin Semper, Karaib kulübesinden 
19. yüzyıl Avrupa mimarlığına uzanan bir çerçevede aynı temel ilkelere dayanan bir mimarlıktan kolayca bahsedebilecekti. Le Corbusier o sayede kendi görüşlerine aradığı destekleyici kanıtları tüm çağlardan, uygarlıklardan ve yerlerden devşirebilecekti. Parthenon da mimarlıktı, eski Mısır tapınağı da, 19. yüzyıl Osmanlı evi de, Süleymaniye de, Villa Savoye da... 


İşin ilginç tarafı benim yapmaya çalıştığım gibi bu tarihsel yassılaştırmayı tasfiye etmeye uğraşanlar da bunu yine mimarlık tarihi metinleri yazarak becerebileceklerdi. Özetle, yeni biçim ve yaklaşımlarla yazılmış yeni mimarlık tarihleri yeni mimarlık tanımları yapar ve mimarlık alanına her gün yeni sınırlar çizerler. Bir yandan yeni sınırlar çizer, öte yandan da eski sınırları ihlal ederler. 
Mimarlık üzerine düşünmek tam da budur. Mimarlık dünyasında 18. yüzyıldan beri tasarımsal pratik ve onun varettiği ürünler üzerinde böyle düşünülüyor. Kimi zaman sanıldığının aksine, mimarlık tarihi bir “kültür dersi” , bir yan bilgi, bir ezber pratiği, bir geçmişten ders verme metni değildir. Tasarıma içseldir. Hiç kuşkusuz bunun aksini düşüne düşüne mimarlık öğretimi alanında onyıllarını heba eden Türkiye gibi ülkeler ve okullar hala vardır. m Uğur Tanyeli 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Giorgio Vasari | 1511-1574 


İtalyan ressam, mimar ve sanat tarihçisi; 1511'de Arezzo'da doğdu; 1574'te Floransa'da öldü. 
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Vasari, Arezzo'da Fransız ressam Guillaume de Marcillat'nın öğrencisiydi. Daha sonra Floransa'da Medicilerin hamiliğinde Andrea del Sarto'nun yanında çalışmaya başladı. Michelangelo ile tanışması bir dönüm noktası oluşturdu; yaşamı boyunca ona hayranlık duydu. Vasari'nin resim alanında en bilinen yapıtları Floransa'da Vecchio Sarayı'ndaki fresk dizisi ile Roma'da Cancelleria Sarayı'nda yaptığı 
100 Gün Freski'dir. 1550'de ilk sanat 
tarihi metni olarak nitelendirilen Le vie de” piü eccellenti architetti, pittori, et scultori italiani, da Cimabue insino a” tempi nostri (Cimabue'den Zamanımıza En Yetkin İtalyan Mimarlarının, Ressamlarının 

ve Heykeltıraşlarının Hayatları) adlı biyografiler yapıtını yazdı. “Rönesans” teriminin kullanıldığı bilinen ilk kaynak olan kitabın, kendi otobiyografisinin yanısıra farklı sanatçıların biyografileriyle genişlettiği ikinci baskısını 1568'de yayınladı. 1533 yılında Palazzo Vecchio'nun yenilenmesinde görev aldı. 1560'ta Toskana Dükü Cosimo 1 de'Medici adına bir yönetim binası olan Uffizi Sarayı'nın yapımına başladı. Günümüzde müze olarak kullanılan yapı, Vasari?nin ölümü üzerine 1587'de öğrencileri tarafından tamamlandı. 
Kitabı 20. yüzyıla kadar sanatçı ve 

mimar biyografileri için bir model işlevi gördü. Özellikle sanatsal yeteneği deha kavramıyla buluşturuşu ancak 20. yüzyıl içinde aşınacak bir historiyografik yaklaşım olacaktı. 


TADI ALCI PALMA,ELOKENTO YY 


MTTORİ VENETLANİ 


Johann Bernhard Fischer von Erlach | 1656-1723 


Avusturyalı mimar, heykeltıraş ve mimarlık tarihçisi; 1656'da Graz'da doğdu; 1723'te Viyana'da öldü. 


Babasının atölyesinde heykeltıraş olarak yetiştirildi. 16 yaşında Roma'ya giderek Gian Lorenzo Bernini”nin atölyesine katıldı. Burada hem antik heykel 

ve mimariyi hem de yeni teknikleri yakından inceleme fırsatı buldu. 1687'de Avusturya'ya geri döndü; Leopold, Josef I ve Karl VI dönemlerinin saray mimarı olarak parlak bir kariyer yaptı. 
18. yüzyılın başlarında idari görevleri nedeniyle daha az sayıda yapı üretti. Bu dönemde eğitiminin geniş yelpazesini ortaya koyan Entwurf einer historischen Architektur (Tarihsel Bir Mimarlık Tasarısı) adlı kitabı yayınladı. Mısır, İran, Yunan, Roma, Hint, Osmanlı ve Çin mimarilerinin önemli örneklerini incelediği kitap, gerek tarihsel gerekse coğrafi kapsayıcılığıyla dikkate değer 

bir karşılaştırmalı mimarlık tarihi çalışmasıdır. Yapılarında eski Roma 

ve Rönesans mimarlıklarının ve Barok mimarlığın öğelerini birarada kullandı. 
Başlıcaları; Viyana'da Schönbrunn Sarayı (1692-93), Karlskirche (1716-23) ve Avusturya Milli Kütüphanesi (1723-35); Salzburg'da Schloss Klessheim (1700), Dreifaltigkeitskirche (1694-1702) ve Kollegienkirche'dir (1696-1707). 1716'da tasarlayarak yapımına başladığı Milli Kütüphane ölümünden sonra, mimar olan oğlu Joseph Emanuel Fischer von Erlach tarafından tamamlandı. 
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Z Johann Joachim Winckelmann | 1717-1768 


Alman arkeolog, sanat tarihçi ve kuramcı; 1717'de Stendal'de doğdu; 1768'de Trieste'de öldü. 
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1738'den başlayarak Halle Üniversitesi'nde teoloji eğitimi aldı. 1741-1742 yıllarında Jena Üniversitesinde tıp öğrenimi gördü. 
1748'de Dresden yakınındaki Nöthnitz'de Bünau kontunun kütüphanecisi olarak çalışmaya başladı. Bu dönemde Yunan sanatı konusunda bilgisini derinleştirdi. 
1759'te Gedanken über die Nachahmung der griechischen Werke in der Malerei 

und Bildbaunerkunst (Yunan Resim ve Heykel Sanatındaki Yapıtların Taklit Edilmesi Üzerine Düşünceler) adlı 

yapıtını yazdı. Daha sonra pek çok dile çevrilecek bu metin Avrupa'da yankı uyandırdı. Winckelmann, 1734te Katolik mezhebine geçti; ertesi yıl Roma'ya giderek önce kardinal Archinto'nun, 1758*den sonra da dönemin en ünlü antik yapıt koleksiyonlarından birine sahip olan kardinal Albani'nin kütüphanesinde çalıştı. 
Bu görevleri sayesinde Roma'nın sanat hazinelerini yakından tanıma ve aralarında Avrupa soylularının da bulunduğu ziyaretçilere sanat danışmanlığı yaparak becerilerini geliştirme olanağı buldu. 

Özel izinle sürdürülen kazıların yapıldığı Pompei ve Herculaneum kentlerini 

gezdi. Yayımladığı yazılarda kazıların hiçbir sistem ve yönteme dayanmadan yürütülmesini ve buluntuların gizli tutulmasını eleştirdi ve kazıların uzman ellere bırakılması yönünde uyarılar yaptı. 
Gerek bu düşünceleri gerekse hazırladığı değerli taş koleksiyonu kataloğu “arkeolojinin babası” olarak anılmasını sağladı. Winckelmann'ın başyapıtı sayılan Geschichte der Kunst des Alterthums (Eski Çağ Sanatı Tarihi) 176”te yayımlandı. 
Kitapta, Antik Çağ yapıtlarını ilk kez sınıflandırdı; aralarındaki üslupsal farkları tanımladı, sanat ve mimarlık tarihini bir ardışık üsluplar tarihi olarak yazma yolunu açtı. Sanat ve mimarlık tarihinin ayrı 

bir uzmanlık dalı, arkeolojinin de beşeri bilimlerin bir kolu olarak ele alınmasının Wincklemann'la başladığı söylenebilir. 


Pascal Coste (1787-1879 


Fransız mimar; 1787'de Marsilya'da doğdu; 1879'da Marsilya'da öldü. 
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181te Paris'te Ecole des Beaux-Arts'a girdi. 1817'de Mısır'da Kavalalı Mehmed Ali Paşa'nın hizmetinde mimar olarak çalışmaya başladı. Daha sonra Aşağı Mısır'ın başmühendisi olarak görevlendirildi. 1829'da döndüğü Fransa'da Ecole des Beaux-Arts'ta mimarlık profesörü olarak görev yaptı. 
1827'de yayınlanan Architecture arabe, ou Monumenis du Kaire, mesurös 

et dessin&s, de 1818 â 1826 (Arap Mimarisi: 1818-1826 Aralığında Ölçülmüş ve Çizilmiş Kahire Anıtları) adlı kitabı, İran'daki Fransız elçiliğinde görev almasını sağladı. İran'da Eugöne Flandin ile birlikte Azerbaycan İsfahan ve Şiraz'a gitti; Hemedan, Bisütun, Tak-ı Bostan, Kengaver, Pasargad ve Persepolis kalıntılarını ziyaret ederek eskizler yaptı. 
Coste'un Ortadoğu yolculuğu Louis-Philippein dikkatini çekti ve onu 1844”te Marsilya'nın başmimarı yaptı. Yorulmak bilmez bir gezgin olarak 80 yaşından sonra bile İspanya, İrlanda, Almanya, Avusturya, Macaristan, Rusya ve İtalya'yı ziyaret etti. Ardında, bugün Bibliothögue de Marseille'de korunan çok sayıda çizim bıraktı. 
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James Feryusson | 1808-1886 


Britanyalı mimarlık tarihçisi; 1808'de Ayr'da doğdu; 1886'da Londra'da öldü. 
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Edinburgh'da Kraliyet Lisesi'ne gitti; daha sonra Hounslow'da özel bir okulda eğitim gördü. Kalküta'da aile şirketi Fairlie, Fergusson and Co.'ya katılmak üzere Hindistan'a gitti. Burada o dönemde Batı dünyası tarafından pek bilinmeyen ya 

da yeterince anlaşılmamış eski Hindistan mimarisinin kalıntılarıyla ilgilenmeye başladı. Şirketin çivit fabrikasıyla elde ettiği başarı Fergusson'ın on yıl içinde Londra'ya geri dönmesini sağladı. Hint mimarisine ilişkin gözlemlerini ilk olarak 
1845 tarihli Rock-cut Temples of India 
(Hindistan'ın Kaya Tapınakları) ile kitaplaştırdı. 


1835 yılında tarihsel ve eleştirel bir 
karşılaştırmalı mimarlık incelemesine giriştiği iki ciltlik kitabı “The Ilustrated Handbook of Architecture” (Mimarlığın Resimli Elkitabı) yayımladı. Bunu 1862'de A History of ihe Modern Styles of Architecture (Modern Mimari Üsluplar Tarihi) izledi. 1849 tarihli Historical Inguiry into the True Principles of Beauty in Art: More Especially with Reference 

to Architecture (Sanatta Güzelliğin Esasları Üzerine Tarihsel Bir İnceleme: Bilhassa Mimarlığa Atıfla) kayda değer çalışmalarından biridir. Pek çok çağdaşı gibi Fergusson da İngilizlerin Fransız istilasına karşı ne kadar hazırlıklı olduğu konusunda endişeliydi. 1849'da An 

Essay on a Proposed New System of Fortification: with Hinis for its Application to our National Defences'ı (Önerilen Yeni Tahkimat Sistemi Üzerine Bir Deneme: Ulusal Savunmada Uygulanmasına 

İlişkin İpuçları), 1852?de The Peril of Portsmouth; or, French Fleets and English Forts'u (Portsmouth'un İçinde Bulunduğu Tehlike; ya da Fransız Donanmaları ve İngiliz Kaleleri) yayınladı. 1859'da Birleşik Krallık Kraliyet Savunma Birimi'nin Kraliyet Komisyonu'na atanan tek sivildi. 
187Vde kendisine Britanya Mimarlar Kraliyet Enstitüsü RIBA'nın altın madalyası verildi. Az sayıda yapı üretti; en bilineni Kew Gardens'daki Marianne North Gallery?dir. 1847'de Essay on the Ancient Topography of Jerusalem'da (Kudüs'ün Kadim Topografyası Üzerine Bir Deneme) İsa'nın gerçekten gömüldüğü yerin Kutsal Kabir Kilisesi değil Mescid-i Aksa olduğunu iddia etti. “Palestine Exploration Fund”un (Filistin Keşif Fonu) kurulmasında burada ileri sürdüğü düşüncelerin etkisi olduğu söylenir. 


Eugene Viollet-le-duc | 1814-1879 


Fransız mimar, restoratör, kuramcı, yazar; 1814'te Paris'te doğdu; 1879'da Lozan'da öldü. 
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Mimarlık eğitimi için Ecole des Beaux-Arts'a gitmeyi reddetti. Bunun yerine pratik deneyim kazanmak üzere Jacgues-Marie Huve ve Achille Leclöâre'in ofislerinde çalıştı. 1830 Devrimi sırasında Paris'te kurulan barikatlarda çarpıştı. 
1836'da İtalya'ya gitti, burada çeşitli mimarların yanında çalıştı, Ortaçağ yapılarını inceledi. Ülkesine döndükten sonra 1838'de Jean-Baptiste Antoine Lassus”le (1807-1857) birlikte tarihi yapıların restorasyonunda çalıştı. 1840'ta Paris'teki Sainte-Chapelle'le başlayarak çok sayıda tarihsel anıtın restorasyonunu üstlendi. 1845te Paris Notre-Dame Katedrali'nin onarımını gerçekleştirdi; ertesi yıl Tarihi Anıtlar Komisyonu'nun başına getirildi. 1848'de Service des Edifices Diocösains'a (Piskoposluk Yapıları Hizmet Dairesi) katılarak pek çok Ortaçağ yapısının restorasyonunu yönetti. Viollet-le-Duc, 1854-68 arasında 
10 cilt olarak yayımladığı Dictionnaire 
raisonne de Uarchitecture française du Xlean XVI e siğcle'de (11. Yüzyıldan 
16. Yüzyıla Açıklamalı Fransız Mimarlığı Sözlüğü) Gotik mimarlığı teknolojik içeriği bağlamında ele alarak mimarlık teknolojisi tarihinin öncüsü oldu. 
1858-72 yılları arasında Entretiens 

sur Varchitecture (Mimarlık Üzerine Konuşmalar) adlı iki ciltlik kitabını yayımladı ve rasyonalist mimarlık kuramının 20. yüzyılda çok ziyaret edilecek güzergahlarının öncülüğünü yaptı. Histoire de PHabitation humaine depnis les temps pr&historigues jusgu'â nos jours (Prehistorik Çağlardan Günümüze Konut Tarihi) adlı çalışması ilk genel konut tarihi araştırması sayılabilir (1875). 
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Auguste Choisy | 1841-1909 


Fransız mimarlık tarihçisi; Vitry-le-François'da 1841'de doğdu, Paris'te 1909'da öldü. 
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Mimarlık eğitimini 1861-63 yılları arasında Ecole des Ponts et Chauss&es'de tamamladı. Çalışmalarının bir 

parçası olarak yaptığı Roma ve Atina gezilerinde antik anıt yapıların dekoratif detaylarındansa strüktürel özellikleriyle ilgilendi. 1877-1901 aralığında Ecole des Ponts et Chaussces'de görev yaptı. 1899'da yayınladığı iki ciltlik kitabı Histoire 

de Varchitecture'da (Mimarlık Tarihi) yapıların belirleyici prensiplerini göstermek için plan, kesit ve görünüşleri tek çizimde birleştiren izometrik perspektiflere yer vermiştir. Choisy, aksonometrik çizimleri olabildiğince geniş kullanan ve mimarlık tarihi anlatılarını yapıların mekansal 

ve strüktürel bünyesini göstermek için işlevlendiren ilk tarihçidir. Bu yaklaşımı özellikle 1920'lerden sonra mimari tasarım alanında çok etkili oldu. 190te Britanya Mimarlar Kraliyet Enstitüsü (RIBA: Royal Institute of British Architects) tarafından altın madalyayla ödüllendirildi. 


Heinrich Wölfflin | 1864-1945) 


Alman/İsviçreli sanat tarihçisi; 1864'te Winthertur'da doğdu; 1945'te Zürih'te öldü. 
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Wölfflin, Basel Üniversitesi'nde Jakob Burckhardt'ın yanında sanat tarihi ve tarih, Berlin Üniversitesi'nde Wilhelm Dilthey'ın yanında felsefe eğitimi aldı. Babası 

Eduard Wölfflin'in klasik filoloji dersleri verdiği Münih Üniversitesi'nde felsefe doktorasını arkeolog Heinrich Brunn'un danışmanlığında yaptı. İnsanın mimari biçimlere ilişkin algısını konu alan ve sanat tarihi disiplininin ortaya çıkışında kurucu metinlerden sayılan Prolegomena zu einer Psychologie der Architektur (Mimarlık Psikolojisine Giriş) başlıklı tezini 1886'da kitaplaştırdı. Mezuniyetinden sonra İtalya'da bir yıl süren araştırmanın neticesi olan Renaissance und Barock'u (Rönesans ve Barok) 1888'de yayımlandı. 1897'de Jakob Burckhardt'ın ölümü ardından Basel Üniversitesi'nde sanat tarihi kürsüsünün başına geçti. Die Klassische Kunst (Klasik Sanat) adlı kitabı 1898'de basıldı. Wölfflin, 1901-1912 arasında Berlin, 1912-1924 arasında Münih ve 1924-1934 arasında da Zürih Üniversitelerinde öğretim üyeliğini sürdürdü. Avrupa sanatının 16. ve 

17. yüzyıllarındaki biçimsel gelişimini incelediği ve en önemli kitabı olan Kunsigeschichiliche Grundbegriffe'yi (Sanat Tarihinin Temel Kavramları) 1915'te yayınladı. Sözkonusu kitap Rönesans'tan Barok'a geçiş meselesini morfolojik bir analiz aracı olarak ele alarak, üslup değişimlerinin genel tarihsel yasaları gibi düşünülebilecek biçim üretim kategorileri teşhis etmeyi amaçlar. 
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Banister Fletcher | 1866-1953 


İngiliz mimar ve mimarlık tarihçisi; 1866'da Londra'da doğdu; 1953'te Londra'da öldü. 


King's College London ve University College London'da eğitim gördü. 1884'te kendisi gibi mimarlık tarihçisi olan babası Banister Fletcher'ın yanında Banister Fletcher & Sons'da çalışmaya başladı. 

Bir yandan Royal Academy Schools, Architectural Association ve Ecole des Beaux-Arts'ta akademik çalışmalarını sürdürdü. 1889'da Banister Fletcher & Sons'a ortak oldu; on yıl sonra babasının ölümü ardından şirketin başına geçti. 
Tasarım alanından ziyade yazın alanında etkinlik gösterdi. 1896'da babası ile birlikte A History of Architecture on the Comparative Method'u (Karşılaştırmalı Yöntemle Mimarlık Tarihi) yayınladı. 
Fletcher, ölümüne kadar kitabın genişletilmiş yeni basımlarını yayımlamayı sürdürdü. 1908'de Inner Temple loncasından avukatlık yetkisi aldı ve taşınmazlar için hakemlik ve danışmanlık yapmaya başladı. 1919”da kendisine Sir unvanı verildi. 1929-31 arasında Britanyalı Mimarlar Kraliyet Enstitüsü'nün (RIBA: Royal Institute of British Architects) başkanlığını yaptı. Kitabı tüm dünya kültürlerini ele alma iddiası bağlamında uzun süre kullanılacak bir genel ders metni olarak yakın zamana dek geçerliliğini sürdürdü. Ancak özellikle Avrupa dışı kültürleri küçümseyen ve tarihsiz olmakla itham eden tavrı açısından giderek önemini yitirdi. 
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Itö Chüta | 1867-1954 


Japon mimar ve mimarlık tarihçisi; 1867'de Yamagata'da doğdu; 1954'te Tokyo'da öldü. 
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1889-1892 yılları arasında Tokyo sayılabilir. 1897 tarihli Antik Tapınak yapı tasarladı; bunlardan günümüze İmparatorluk Üniversitesi Mimarlık ve Mabetleri Koruma Yasası'nın gelenler arasında Kyoto”da Heian Tapınağı Bölümü'nde Tatsuno Kingo'nın yanında hazırlanmasında rol aldı. 1901'de (1895) ile Tokyo'da Büyük Kanto Depremi çalıştı. Josiah Conder, Ernest Fenollosa ve o Fotoğrafçı Ogawa Kazumasa ile Yasak Anma Salonu (1930) ve Tsukiji Honganji 


Okakura Kakuzö'dan etkilendi. Doktora Şehri gezdi; ardından Burma, Hindistan, Tapınağı (1934) sayılabilir. Itö Chüta, tezini Höryü-ji Tapınağı mimarisi üzerine Sri Lanka, Türkiye, Avrupa ve Amerika'ya (o Japonca'da eskiden “mimarlık”ın karşılığı 


yazdı. Orada Japon ve Grek mimarlıkları Oo gitti. Seul'de Chösen Jingü projesine olarak kullanılan zökagaku kelimesinin arasında Hindistan aracılığıyla kurulmuş katıldı. 1909'ten itibaren İmparatorluk yerine, Avrupa dillerindeki “architecture”a ilişkiler olduğunu ileri sürdü. Bu çalışma Üniversitesi'nde, 1928'den sonra Waseda eşdeğer olmadığı gerekçesiyle kencbiku Japonya'da yazılmış ilk mimarlık tarihi Üniversitesi'nde görev yaptı. Japon kelimesinin kullanılmasını önermiştir. Bu kitabı sayılır. Çalışmaları genel olarak Akademisi üyesi olan Itö Chüta'ya 1943 sözcük Japonca'da halen kullanımdadır. 
Japon ulusalcılığının mimari uzanımları yılında Kültür Nişanı verildi. Çok sayıda 


Tsukiji Honganji Tapınağı 
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Celal Esad Arseven | 1876-1971 


Türk yazar, sanat tarihçisi, ressam, amatör mimar; 1876'da İstanhul'da doğdu; 1971'de Istanbul'da öldü. 


1888 yılında Galatasaray Lisesi'ne 
girdi. Lisede okurken 1889 yılında Mülkiye'ye kaydoldu ve mezun oldu. Güzel Sanatlar Akademisi'nde okurken 2. Abdülhamid'in özel emri ile Harp Okulu'nun resmi görevli çocukları için açılmış özel sınıfına girdi. 1894 yılında piyade 
subayı olarak mezun oldu. 1908 
yılında kıdemli yüzbaşı (kolağası) iken askerlik hayatından istifa ederek ayrıldı. 1908 yılında arkadaşı Salah Cimcoz ile mizah dergisi Kalemi çıkardı. 1. Dünya Savaşı sırasında Kadıköy Belediye Şube Müdürlüğü, daha sonra ressamların Avrupa'da sergi açmalarını tertipleme görevi yaptı. 
1921-1941 yılları arasında Güzel Sanatlar Akademisi Mimari Tarihi ve Şehircilik profesörlüğünde bulundu. 1923 yılından sonra Darülbedayi Müdürlüğü, 
1924-1941 yılları arasında Ankara şehri imar müşavirliği, 


1933-1937 yılları arasında Kadıköy 


SALAK ESAT 


Halkevi Başkanlığı, Türk Sanatı Tarihi Enstitüsü üyeliği, 1942-1930 yılları arasında İstanbul ve Giresun milletvekilliği yaptı. 
1932 yılında 1. Tarih Kongresi'ne 
katıldı. Ankara, İstanbul ve Roma'da resim sergileri açtı. 
Resimden edebiyata, tiyatrodan sinemaya, mimari ve şehircilikten sanat tarihçiliğine geniş bir alanda ürünler verdi. “Türk sanatı” kavramının kabul edilmesine öncülük etti. 1971'de ölümünden kısa süre önce kendisine Devlet Kültür Armağanı ve İstanbul Teknik Üniversitesi'nin fahri 
doktorluk unvanı verildi. 1928 
yılında en önemli çalışması 

olan Türk Sanatı'nı, 1943-52 yılları arasında 5 ciltlik Saat Ansiklopedisi'ni yayımladı. 
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Keppel Archihald Cameron Creswell | 1879-1974 


Britanyalı İslam mimarlığı tarihçisi; 1879'da Londra'da doğdu; 1974'de Londra'da öldü. 


1896'da Finsbury City and Guilds Technical College'da mühendislik eğitimi aldı. 1910'da İslam sanatı konusunda çalışmalara başladı. 1. Dünya Savaşı 


A 
BIBLIOĞGRAPHY 


OF THE 


sırasında hava kuvvetlerinde görev ARCHİTECTURE, ARTS alarak 1916'da Mısır'a gitti. Savaş AND CRAFTS OF ISLAM 
süresince yüzbaşı rütbesiyle Kahire'deki i isi Jan. 1960 


İngiliz kumandanlığı emrinde Sykes, Lawrence, Hogarth gibi sanat tarihçisi ve arkeologlarla birlikte çalıştı. Savaş sona erdiğinde Suriye-Filistin topraklarındaki eski eserlerin tescil edilmesi için kurulan komisyonlardan birine tayin edildi. 
CreswelPin Mısır'daki İslam sanatına dair ilk çalışması olan 1919 tarihli A Brief Chronology of #he Monumenis of Egypt (Mısır Anıtlarının Kısa Bir Kronolojisi) eserlerin tarihlenmesi üzerinedir. 1920'de askerlikle ilişiğini keserek Kahire'ye yerleşti. Yazacağı kitapta Mısır'daki İslami eserleri ön plana almayı tasarladığından Kral Fuad projesini destekledi ve çalışmalarını üç yıl boyunca onun himayesinde sürdürdü. İslam mimarisinin başlangıcı hakkındaki ilk büyük eseri Early Muslim Architecture'ı (Erken Dönem İslam Mimarlığı) 1932'de yayınladı; eserin 2. 
cildi ancak 1940”ta basılabildi. İlk ciltte Emeviler döneminin önde gelen eserlerini, ikinci ciltte Abbasiler dönemini ele aldı. 
1931'de Kahire Üniversitesi'ne öğretim üyesi olarak tayin edildi. Bu sırada İslam Sanat ve Arkeoloji Enstitüsü'nü kurdu 

ve 1951 yılı sonuna kadar başkanlığını yaptı. 1947'de Britanya Akademisi'ne üye seçildi; bir süre de Kahire'deki Amerikan Üniversitesi'nde İslam mimarisi kürsünü yönetti. The Muslim Architecture of Egypt'in (Mısır İslam Mimarlığı), Fatımiler dönemi hakkında yazdığı ilk cildi 1952'de K.A.C.CRESWELL yayımlandı; bu çalışmayı Eyyubi ve Bahri Memlükleri yapılarını ele aldığı 19359 tarihli ikinci cilt takip etti. İlk olarak 1912'de üzerinde çalışmaya başladığı Bibliography of the Architecture, Arts and Crafts of Islam (İslam Mimarlığı, Sanat ve Zanaatları Bibliyografyası) ise ancak 1961'de basılabildi. CreswelPin önemi, İslam mimari yapıtlarını yapı analizi yöntemiyle belgeleyip anlatan ve özgün dönem kayıtlarını kullanan ilk tarihçi oluşundan kaynaklanır. 


K.A, C.CRESWELL cant 
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Arthur Upham Pope | 1881-1969 


Amerikalı arkeolog, sanat tarihçisi; 1881'de Rhode Island'da doğdu; 1969'da Şiraz'da öldü. 


190te Brown Üniversitesi'nde felsefe üzerine lisans eğitimi gördü. Lisansüstü çalışmalarını Brown, Cornell ve Harvard Üniversiteleri'nde sürdürdü. 1911-1917 yılları arasında California Üniversitesi'nin felsefe bölümünde görev yaptı. 1923'te San Fransisco Müzesi yöneticiliğine getirildi. 1925'te İran hükümetinin sanat danışmanı olarak İran'a gitti; İran sanatı ve mimarlığı üzerine araştırmalarını burada daha yoğun biçimde sürdürme olanağı buldu. 1926'da Philadelphia”da Uluslararası İran Sanatı Sergisi'ni düzenledi. 1930'da, ABD'de “American Institute for Iranian Art and Archaeology” adıyla kurulan, daha sonra İran'da, 

Şiraz kentindeki Pehlevi Üniversitesi'ne bağlı olarak “Asia Institute” adı 

altında etkinliğini sürdüren enstitünün yöneticiliğine getirildi. Ölümüne değin yürüttüğü bu görevinin yanısıra yaşamı boyunca değişik ülkelerde İran sanatı konulu kongrelere katıldı; çeşitli müzelere aynı konuda danışmanlık yaptı. 1939*da Londra'da yayımlanmaya başlayan 7 ciltlik A Survey of Persian Art (İran Sanatına Genel Bakış) adlı devasa dizinin de yayın yönetmeni oldu. İran sanatı ve mimarlığı üzerine başlıca çalışmaları arasında Early Oriental Carpets (Erken Dönem Doğu Halıları, 1926), An Introduction to Persian Art (İran Sanatına Giriş, 1931), Masterpieces of Persian Art (İran Sanatının Başyapıtları, 1945), Persian Architecture (İran Mimarlığı, 1965) yer alır. 
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Sigfried Giedion | 1888-1968 


İsviçreli mimarlık tarihçisi; 1888 Pray”da doğdu; 1968'de Zürih'te öldü. 


Münih'te Heinrich Wölfflin'in yönetiminde yazdığı Spâtbarocke und romantische Klassizismus (Geç Barok ve Romantik Klasisizm) adlı doktora çalışmasını 1922'de tamamladı. Ardından Zürih Üniversitesi'nde ders vermeye başladı. 

2. Dünya Savaşı'ndan kısa süre önce, 1938'de Harvard Üniversitesi'nde “Charles Eliot Norton professor of poetry” görevini üstlenmek üzere İsviçre'den ayrıldı. Burada 1938-39 yıllarında yaptığı konuşmaları 
1941 tarihli Space, Time and Architecture: 
ihe Growth of a New Tradition (Mekan, Zaman ve Mimarlık: Yeni Bir Geleneğin 
Gelişimi) adı altında kitaplaştırdı. 1938 
yılında Harvard Üniversitesi'nin Walter Gropius tarafından kurulan yeni tasarım okulunda göreve başladı. 1947'de Zürih'e dönerek Federal Politeknik Okulu'nun başına geçti. Ertesi yıl Mechanization Takes Command: A Contribution to Anonymous History'yi (Makineleşme Kontrolü Ele Alıyor: Anonim Tarihe Bir Katkı) adı altında o güne kadar yazılmış ilk endüstri tasarımı tarihini yayınladı. 
1951de Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nde ve Harvard'da ders vermek 


SIGFRTED GIEDİON 


SPATBARÖCKER 
UND 
ROMANTISCHER 


KLASSIZISMUS 


seli ri 


için Amerika Birleşik Devletleri'ne döndü. 
Gropius'un 1952'de emekli olması ardından 199/”te bir Gropius biyografisi yayınladı. 1954-56 yılları arasında Harvard'da konuk öğretim üyesi olarak çalışırken, bir diğer yarı-zamanlı öğretim üyesi olan Eduard Sekler ile birlikte Gropius'un kaldırdığı mimarlık tarihi derslerinin yeniden programa alınması için uğraştı. 1957'de A. National Gallery of Art'ta yaptığı A. W. Mellon konuşmalarını 1946'da The Eternal Present”ta (Sonsuz Şimdi) yayınlandı. Modern tasarım tarihçiliğinin gerçek başlatıcısı olan Giedion aynı zamanda da döneminin mimari yaklaşımlarını güçlü biçimde etkiledi. 
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Nikolaus Pevsner | 1902-1983 


Britanyalı sanat tarihçisi; 1902'de Leipzig'de doğdu; 1983'te Londra'da öldü. 


An Outline of 
Furapcan 
Arrhitecture 


Morlern 


THE BULLDINGS OF ENGLAND Warwickshire 
BY NIKOLANS'PEYSNER 


AND ALEXANDRA WEDGWOOD 


Leipzig, Münih, Berlin ve Frankfurt Üniversiteleri'nde sanat tarihi eğitimi gördü. 1924'te sanat ve mimarlık tarihi üstüne doktorasını tamamladı. 1924-1928 arasında Dresden Galerisi'nin yönetici yardımcılığını yaptı. 1929'da Göttingen Üniversitesi'nde İngiliz sanatı ve mimarisi dersleri vermeye başladı. 1933'te Nasyonal Sosyalistlerce görevden alınınca Almanya'dan ayrılarak İngiltere'ye yerleşti. 1942-1969 arasında Birkbeck College'da yarı zamanlı öğretim üyesi olarak çalıştı. Neredeyse 30 yıl boyunca Cambridge Üniversitesi'nde ders verdi. 
1943-45 arasında Architectural Review dergisinin editörlüğü yaptı. 1967'de Britanyalı Mimarlar Kraliyet Enstitüsü (RIBA) tarafından altın madalyaya 

layık görüldü. 1936'da Pioneers of the Modern Movement: from William Morris to Walter Gropius (Modern Hareketin Öncüleri: William Morris'ten Walter Gropius”a) adlı kitabını yayınladı. 

1943 tarihli An Owiline of European 
Architecture'da (Ana Hatlarıyla Avrupa Mimarlığı) 4. yüzyıldan 20. yüzyılının ortalarına uzanan dönemde Avrupa'da mimarlığın gelişimini ele aldı. 1951'de 
başlayıp 1974'te tamamladığı 46 

ciltlik yapıtı The Buildings of England (İngiltere'nin Yapıları), İngiliz mimarlığı üzerine yayımlanmış en önemli ve geniş kapsamlı araştırmalardan biridir. 


THE BULLDINGS OF ENGLAND 


BY NIKOLAUS PEVSNER 


Henry-Russell Hitchcock | 1903-1987 


Amerikalı mimarlık tarihçisi; 1903'te Boston'da doğdu; 1987'de New York'da öldü. 


Harvard Üniversitesi'nde 1924'te 

lisans, 1927'de yüksek lisans eğitimini tamamladı. 1930ların başlarında Alfred Barr'ın isteğiyle 1932'de MoMA'da Philip Johnson”la birlikte Amerikalı izleyiciye Avrupa'nın yeni “Uluslararası Üslup” mimarisini tanıtan “Modern Architecture: International Exhibition” (Modern Mimarlık: Uluslararası Sergi) hazırladı. Sergi paralelinde Johnson 

ile birlikte The International Style: Architecture Since 1922 (Uluslararası Üslup: 1922'den Günümüze Mimarlık) adlı kitabı da yayınladı. Bundan dört 

yıl sonra yayınladığı The Architecture of H.H. Richardson and His Times (H.H. Richardson Dönemi ve Mimarlığı) ile Avrupa modernizminin köklerinin aslında Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunduğunu öne sürdü. 1942'de 


basılan In #he Nature of Materials'da yp” it: Şe a > A m 

(Malzemelerin Doğasında) Frank Lloyd ARCHITECTURE . The Pelican History of Art 

Wright'ın kariyerine odaklanarak modern OF 

mimarlığın Amerikan kökenine vurgu EHRICHARDSON / N | 

yapmayı sürdürdü. Başta Smith College ANp 1 i Arehitpctire 

olmak üzere pek çok üniversitede görev 8 HISTIMES Kin > ragmen Hany Rumeli Hilchecek : i #HENRY-RUSSELL azo xe 

yaptı. 1949-1955 yılları arasında Smith ç İİCHCOCE va kd 


College Sanat Müzesi'nin direktörlüğünü üstlendi. 1968'de New York'a giderek New York Üniversitesi Güzel Sanatlar Bölümü'nde görev yaptı. Bunun yanısıra Wesleyan Üniversitesi, Massachusetts Teknoloji Enstitüsü, Yale, Harvard ve Cambridge Üniversitelerinde dersler verdi. 
Hitchock, kariyeri boyunca bir düzine kitap yazdı. Mimarlık tarihinin 150 yılı aşkın dönemini kapsayan bir kaynak olarak uzun yıllar mimarlık derslerinde okutulmuş Architecture: Nineteenth and Twentieth Centuries (Mimarlık: 19. ve 20. 
Yüzyıllar) adlı kitabını 1958”de yayınladı. 
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Z Reyner Banham | 1922-1988 


Britanyalı mimarlık eleştirmeni ve tarihçisi; 1922'de Norwich'te doğdu; 1988'de Londra'da öldü. 


ARREDAMENTO 


The 
New Brutalism 


Önce Courtauld Sanat Enstitüsü'nde Anthony Blunt, daha sonra da Siegfried Giedion ve Nikolaus Pevsner'den eğitim aldı. 1952'de Architectural Review dergisinde çalışmaya başladı. 1960 tarihli Theory and Design in the First Machine Age (İlk Makina Çağı'nda Teori ve Tasarım) adlı kitabında modernizm ve fonksiyonalizm gibi kavramları, anlattığı dönemin özgün öncü metinlerini kaynak olarak kullanarak anlattı. Bunu 1962'de -daha sonra Age of #he Masters, a Personal 


REYNER 
BANHAM 


Reyner Oo The ii 

Banham (Architecture Los Angeles of the THE ARCHİTECTURE OF FOUR ECOLOGES Weli-tempered 
Environment 


View of Modern Architecture (Ustalar Mimarlığı) adlı teorik kitabında Surfurbia, Çağı, Modern Mimarlık Hakkında Kişisel Foothills, The Plains of Id ve Autopia Görüşler) başlığıyla yayınlanacak olan- adlı ekolojik modelleri mimarlık kültürü Guide to Modern Architecture (Modern bağlamında inceledi. Londra Üniversitesi, Mimarlık Rehberi) izledi. Smithsons ve New York Eyalet Üniversitesi (SUNY), James Stirling”e referansla Brütalizm California ve Santa Cruz Üniversitelerinde akımını incelediği The New Brutalism: görev yapan Reyner Banham son olarak Ethic or Aesthetic? (Yeni Brütalizm: Etik New York Üniversitesi'nde (NYU) 

ya da Estetik?) adlı kitabını 1966 yılında ders verecek iken ölümü nedeniyle bu yayımladı. 1971 yılında basılan Los gerçekleşemedi. 


Angeles: The Architecture of Four Ecologies (Los Angeles: Dört Ekolojik Modelin 


Leonardo Benevolo | 1923-2017 


İtalyan mimar, şehir plancısı ve mimarlık tarihçisi; 1923'te Orta San Giulio'da doğdu; 


2017'de Cellatica”da öldü. 


ya Aa e m 
Leonardo Benevolo 
Storta delVarehitettura del Rinaseimento 
Editori Laterza 


k:$ 


LARIN 


Roma Üniversitesi Mimarlık Bölümü'nü bitirdikten sonra sırayla Roma, Floransa, Venedik, Palermo ve yeniden Roma Üniversitelerinde mimarlık tarihi öğretmenliği yaptı. Tommaso Giura Longo ve Carlo Melograni ile birlikte Bologna Fuarı'nın yeni merkezini hayata geçirdi. 
Ascoli Piceno master planı, Bologna tarihi kent merkezi master planı, Monza master 


Leonardo Benewnli 


Benevolo 
Storia dell'Ar chitettura mo derna 


Editori Laterza 


i SYorza della cilâ 


Fditori Laterza 


planı gibi çok sayıda kentsel planlama projesinde görev aldı. Metinlerinde, mimarlığın biçimsel sorunlarını toplumsal ve siyasal bağlamı ile birlikte değerlendirdi. 
Uluslararası tanınırlık kazanmasını sağlayan Storia dell'archittetura moderna (Modern Mimarlığın Tarihi) adlı kitabının ilk baskısını 1960'da yayınladı. 18 kez yeniden basılan kitap, 6 dile çevrildi. Diğer kitapları 


arasında .'architettura delle cittâ nel”'Italia contemporanea (Çağdaş İtalya'da Kent Mimarlığı), 1968; Storia dell'architettura del Rinascimento (Rönesans Mimarlığı Tarihi), 1968; Roma da ieri adomani (Dünden Yarına Roma), 1971; Le avventure della cittğ (Kentin Serüveni), 1973; Storia della cittâ (Kentin Tarihi), 1975 sayılabilir. 
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E Doğan Kuban | 1926- 


Türk mimar, mimarlık tarihçisi; 1926 yılında Paris'te doğdu. 
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DOĞAN KUBAN 
ISTANBUL 


BİR KENT TARİHİ 


BİZANTMIN 
KONTAK TI İĞ» 
Gray 


Mimar olan dayısı Emin Onat'ın teşvikiyle mimarlık eğitimi aldı. 1949 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'ni bitirdikten sonra fakültenin Mimarlık Tarihi Bölümü'nde asistan oldu. 
1950'lerde İtalya'ya giderek Rönesans mimarlığı üzerinde çalışan Kuban, Türkiye'ye döndükten sonra hazırladığı Osmanlı Dini Mimarisinde İç Mekan Teşekkülü, Rönesansla Bir Mukayese adlı çalışmasıyla 1958”de doçent oldu. 1962?de Fullbright bursuyla konuk öğretim görevlisi olarak ABD'deki Michigan Üniversitesi'nde bulundu. Kuban, 1960”lar ve 7€lerde belli süreler boyunca Harvard Üniversitesi'nin bursuyla Washington D.C”'deki Dumbarton Oaks Araştırma Kütüphanesi ve Koleksiyonu'nda çalıştı. 
1965 yılında Anadolu Türk Mimarlığının 
Kaynak ve Sorunları adlı çalışmasıyla profesör oldu. 1966-76 arasında İstanbul-Vezneciler'deki Kalenderhane Camisi”ndeki kazı ve restorasyon çalışmalarını 

yönetti. 1973-76 yılları arasında İTÜ Mimarlık Fakültesi'nde dekanlık yaptı. 
İTÜ Mimarlık Fakültesi'nde Mimarlık Tarihi ve Restorasyon Enstitüsü'nün kurulması için çalışan Kuban, 197/”te kuruluşu tamamlanan enstitünün başkanlığını yürüttü. 1981'de Anıtlar Yüksek Kurulu'nun başkan yardımcılığına 
getirildi ve kurulun dağıldığı 1983 

yılına kadar bu görevi sürdürdü. 

1979-83 arasında, merkezi Cenevre'de bulunan Ağa Han Mimarlık Ödülü'nde yönetim komitesi üyeliği yapmıştır. 
1980'de Pakistan'ın Lahor kentinde düzenlenen “İslam Ülkeleri Koruma” konulu uluslararası kongreye UNESCO uzmanı olarak katılan Kuban, 1986'da Ankara'da düzenlenen 1. Uluslararası Asya-Avrupa Sanat Bienali'nde Türkiye Grubu başkanlığı ve sergi düzenleyiciliği görevlerini üstlenmiştir. Aralarında Türk Hayatlı Evi (1995), İstanbul - Bir Kent Tarihi (1996), Sinan'ın Sanatı ve Selimiye (1997), Selçuklu Çağında Anadolu 

Sanatı (2002) ve Osmanlı Mimarisi'nin (2007) de bulunduğu 25 kitap ile düzenli olarak yazmaya devam ettiği gazete yazılarının yanısıra 150'yi aşkın bilimsel makalesi vardır. Türkiye mimarlığı tarihinin tüm dönemleri üzerinde çalışan Kuban, rasyonalist/pozitivist mimarlık tarihçiliğinin Türkiye'deki en önemli temsilcisidir. 


Kenneth Frampton | 1930- 


Britanyalı mimar, eleştirmen ve tarihçi; 1930'da Woking'de doğdu. 


Mimari eğitimini Londra'da Guildford School of Art'ta tamamladı. 1960-61 yılları arasında Middlesex County Council'da; 1961-1966 yılları arasında Douglas Stephen and Partners firmasında çalıştı. Bu dönemde Royal College 

of Art'ta (1961-64) ve Architectural Association?'da (1961-63) görev aldı. 
1962-65 yılları arasında Architectural Design dergisinde editörlük yaptı. 
Londra'da, Douglas Stephen and Partners bünyesinde çalıştığı dönemde tasarladığı 
Corringham Building (1960-62) 1998 
yılında tescillendi. 1966-1971 yılları arasında Princeton Üniversitesi”nde, 

1980 yılında da Bartlett School of 
Architecture'da dersler verdi. New York'da Peter Eisenman, Manfredo Tafuri ve Rem Koolhaas'ın da üyesi olduğu Institute 

for Architecture & Urban Studies'e 


1972'de katıldı; grubun 1973-1984 tarihleri arasında yayınlanan Oppositions adlı dergisinin kurucuları arasında yer aldı. O tarihten bu yana akademik etkinliğini Columbia Üniversitesi'nde sürdürüyor. Frampton 20. yüzyıl mimarlığı üzerine yazdığı metinler ve 


mimari fenomenolojinin gelişiminde aldığı merkezi rol ile tanınır. Kitapları Modern Architecture: A Critical History (Modern Mimarlık: Eleştirel Bir Tarih) 1980'de, Siudies in Tectonic Culture (Tektonik Kültür Çalışmaları) 1995'te basıldı. 
Önemli makalelerinden Towards a Critical Regionalism (Eleştirel Bölgeselciliğe Doğru) ise 1983'te yayınladı. 
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Manfredo Tafuri | 1935-1994 


İtalyan mimar, kuramcı, tarihçi; 1935'te Roma'da doğdu; 1994'te Venedik'te öldü. 


MANFREDO YAFURI 


RICERCA 
DEL RINASCIMENTO 
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Storia universala dell'architettura 


Architettura 
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Electa 


M. Tefuri/F. Dal Co 


sontemporanea 


1960'da Roma Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'nden mezun oldu. Bu tarihten başlayarak sanat ve mimarlık tarihi alanına yöneldi. 1964-1966 arasında Ernesto Nathan'ın asistanı olarak 

Milano Politeknik Üniversitesi'nde 

ve 1966-1968 arasında Palermo Üniversitesi'nde dersler verdi. İlk 

kitabı 1964'te yayınlanan Ludovico Onaroni e lo sviluppo dell'architettura moderna (Ludovico Ouaroni ve Modern Mimarlığın Gelişimi) adlı monografiydi. 
1968'de yayınlanan Teoria e storia dell'architettura (Mimarlık Teorisi ve Tarihi) adlı kitabıyla yankı uyandırdı. 
Aynı yıl Venedik Üniversitesi'nde mimarlık tarihi kürsüsünün başına geçti ve yaşamının sonuna kadar bu görevi sürdürdü. 1970'lerde yayın yönetmenliğini Peter Eisenman'ın yaptığı Oppositions dergisi için önemli makaleler kaleme 

aldı. Mimarlığın kapitalist sistemin tüketim çarklarının ne kadar dışında 

yer alabileceğini sorguladığı Progetto 

e utopia: Architettura e sviluppo capitalistico'yu (Mimarlık ve Ütopya: Tasarım ve Kapitalist Gelişme) 1973'te yayınladı. 1980'den sonra 60”larda başladığı Rönesans çalışmalarına geri döndü. Ricerca del Rinascimento. Principi, Citta, Architetti (Rönesansı Yorumlamak: Prensler, Şehirler, Mimarlar) adlı kitabı 1992'de ölümünden iki yıl önce yayınlandı. 
Tafuri yeni Marksist düşüncenin mimarlık tarihi alanındaki en önemli temsilcisiydi. 


Charles Jencks | 1939- 


Amerikalı mimarlık kuramcısı, tarihçisi ve peyzaj mimarı; 1939'da Baltimore'da doğdu. 


Eğitimine Harvard Üniversitesi'nde İngiliz Edebiyatı bölümünde başlayan Jencks 1965'de aynı üniversitenin tasarım lisans programını tamamladı. Aynı yıl Birleşik Krallık'a dönerek 1970'de Londra University College'da radikal modernist Reyner Banham'ın yanında mimarlık tarihi doktorasını tamamladı. Doktora tezini temel alan Modern Movements 

in Architecture (Mimarlıkta Modern Hareketler) 1973'te yayınladı. İkinci 

eşi Maggie Keswick Jencks'in 1995'te kanserden yaşamını yitirmesi ardından “Maggie's Cancer Care Centres”ı (Kanser Tedavi Merkezleri) kurdu. Jencks, 30'u aşkın kitap yayınladı. Modernizm ve postmodernizm üzerine yazdığı eleştirel metinler mimarlık dünyası başta olmak üzere geniş çevrelerde yankı buldu. 
1977'de kaleme aldığı The Language 

of Posi-Modern Architecture (Post Modern Mimarlığın Dili), postmodernizm kavramının mimarlık literatüründe yaygınlaştırılmasında öncü oldu. 


İskoçya'da The “Garden of Cosmic Speculation” ve “Jupiter Artland” 

gibi peyzaj projelerini hayata geçirdi. 
Edinburgh, Milano, Long Island, Cambridge, Suncheon?de gerçekleştirdiği peyzaj tasarımlarını 2011'de yayınlanan The Universe in he Landscape (Peyzajdaki Evren) ile kitaplaştırdı. 
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Fotoğraflar: Marcin A. Pawlowski 


ACBS architectes 
Fransa'nın Merkezinde, 
Ama Başkentinde Değil: 
Aisne'de İki Yapı 


ACBS architectes, Fransız ve Polonyalı mimarlar Antoine Cosson ve Barbara Sawczak tarafından 2017 yılında Fransa'nın İle-de-France bölgesinde yer alan Vincennes'de kuruldu. Antoine Cosson, Marne-la-Vall&e Mimarlık ve Şehir Planlama Okulu'ndan mezun oldu; ardından Prag'da Vysehrad Atelier'e katıldı. 
2008 yılından başlayarak çalışmalarına Aisne'de kurduğu kendi ofisinde devam 
etti. Wroclaw Politeknik Üniversitesi ve Paris Villette Mimarlık Yüksekokulu mezunu olan Barbara Sawczak ise Cosson ile ortaklığı öncesinde Londra ve Paris'te aralarında Massimiliano Fuksas Architecture'ın da bulunduğu çeşitli uluslararası mimarlık firmalarında görev aldı. Çoğunlukla yerel ölçekte üretim yapan grup, günümüzde mimarlık pratiğini Chierry ve Vincennes ofislerinde sürdürüyor. 


TT LA | 


“Logements 
Sociaux Collectifs 
Partayes” 


Essömes sur Marne belediyesinde bir okul yapısının düşük maliyetli konut birimlerine dönüştürülmesini kapsayan projede, uzunca bir süre atıl kalan mevcut yapının yerleşim şeması, binanın karakteristiği korunarak yeniden planlanmış. 


Okulun teknik hacim bölümü, engelli erişimine imkan veren yeni sirkülasyon çekirdeği ile giriş holü olarak düzenlenmiş. 
Holün, korten çelik çerçeveler ve geniş açıklıklar ile sokak yönünde dışa açılan cephesinde çağdaş müdahale vurgulanmış. 
Cepheye daha homojen ve yalın bir görünüm kazandırabilmek için ahşap pencere kayıtları ile metal korkuluk ve parmaklıkların renk uyumu dikkate alınmış. 
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Konum: Essömes sur Marne, Aisne, Fransa 
Yapım Tarihi: 2017 

Proje Alanı: 230 m? 

İşveren: Commune d'Essömes sur Marne Mimarlar: ACBS architectes 

Fotoğraflar: Marcin A. Pawlowski 


“Extension de la Mairie” 


ACBS architectes'in tasarladığı ek yapı, Aisne'de Epaux-Bezu belediye binasının arkasında eski bir deponun yerini alıyor. 
Belediyeyi, daha geniş birimlerle engelli erişimine açmak amacıyla hayata geçirilen tek katlı yapı bir ofis, belediye meclisi salonu ve engelli tuvaletlerini barındırıyor. 


Gözenekli beton blokların kullanıldığı yeni yapının, 19. yüzyılın sonunda inşa edilmiş mevcut binayla uyumu gözetilmiş. Cephe, yapının üç tarafında birimlerin çevre peyzajdan manzara almasını sağlayan geniş açıklıklar ve ahşap güneş kırıcılarla düzenlenmiş. Yapının geniş girişinden yeni birimlere ve arka bahçeye erişiliyor. Meclis salonu önünde küçük bir teras ve bahçeye bağlanan bir rampa bulunuyor. 
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ARREDAMENTO 


Konum: Epaux-Bözu, Aisne, Fransa 
Yapım Tarihi: 2017 

Proje Alanı: 235 m? 

İşveren: Commune d'Epaux-Bözu Mimarlar: ACBS architectes Fotoğraflar: Marcin A. Pawlowski 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Dönüşüm Hikayesi: 
ING Bank 
Türkiye Genel Müdürlüğü Binası 


ING Bank Türkiye'nin Maslak'taki 12 katlı genel müdürlük binasının dönüşümü ofis çalışanlarının da sürece katılımıyla Bakırküre Mimarlık tarafından gerçekleştirildi. Bu dönüşümün hikayesini işvereni ve mimarı aktarıyor. 


ARREDAMENTO 


Fotoğraflar: Gürkan Akay 


ING Bank İnşaat Emlak Grubu M Genel Müdürlük binamızın günümüz teknoloji dünyasına uygun olarak yenilenmesine, genç/dinamik çalışanların isteklerini karşılayacak şekilde kurgulanmasına karar verdik ve bu işte profesyonel olan tasarım firmalarından teklif istedik. 


Teklifler değerlendirildi ve Bakırküre Mimarlık firması ile çalışmaların yürütülmesine karar verildi. İlk tasarım çalışmalarını, Genel Müdürümüz Pınar Abay ve yöneticilerimiz ile değerlendirdik. 
Pınar Abay'ın genç ve yeniliklere açık olması bu projenin gelişmesindeki en önemli etken oldu. 


Genel Müdürlük binamız 1996-1998 yıllarında Osmanlı Bankası tarafından 


a 


o günün koşullarında ve kuruma ait 
renklerle tasarlanmıştı. Binanın 2001 
yılında Sümerbank adı altında birleşmesi, sonrasında 2002 yılında Oyakbank ve daha sonra da 2008 yılında Oyakbank”ın ING Bank tarafından satın alınması gerçekleşti. Bu süreçte binada kurum kimliğine uygun olarak birtakım tadilatlar yapıldı. Osmanlı Bankası ölçeğinden ING Bank sürecine geçişte mekandaki kullanım neredeyse 3 katına çıktı. Bu süreçte gerek çalışan sayısı 

ve kullanılan alandaki artış gerekse Osmanlı Bankası döneminden gelen koyu renk mobilyalar ortam koşullarını olumsuz etkilemekteydi. Osmanlı Bankası dönemindeki 430-500 kişi için oluşturulan yerleşim düzeni ING Bank döneminde 900 kişiye kadar ulaştı. 


Fiziksel ve altyapısal açıdan binanın çalışma koşullarını zorlaması, ekip çalışmalarına ortam sağlayamaması, gelişen teknolojiye ayak uyduramaması 

ve genç ekibin motivasyonunu desteklememesi nedeniyle tüm bu süreçleri değerlendirerek bu tadilat kararını vermiş olduk. 


Günümüz rekabet dünyasında önceliğimizi en iyi teknoloji ve en iyi süreçlere vererek, teknolojiyi geliştiren ve süreçleri oluşturan, dahası bunları kullanan çalışanlara, 

yeterli önemi göstermeyi hedef edindik. 
İçinde bulunduğumuz bilgi çağında, çalışanların verimliliği sadece sahip oldukları yetenekler ile sınırlı değil. 
Verimliliği etkileyen en önemli unsurlardan birinin çevresel çalışma ortamı olduğu düşüncesinden yola çıktık. Çalışanları kuruma ait kılmak ve motive etmek için stratejiler belirlemek gerektiğini düşündük. 
Fiziksel ve davranışsal ofis ortamının kalitesi önemli bir faktör olarak karşımıza çıktı. Bu konuda yapılan araştırmalarda çalışma ortamının kalitesinin, çalışan verimliliğini, performansını ve iş tatminini etkilediği görülmekte. Bu nedenlerle, Bakırküre Mimarlık'ın düzenlediği, 

açık ofiste fiziksel ve davranışsal ofis ortamının kalitesini artırmaya yönelik, kişisel performansın ve motivasyonun nasıl yükseltilebileceği ile ilgili bir anket yapmaya karar verdik. 


Proje, çalışanların ofis ortamlarından beklentilerini analiz etmek ve sağlıklı, verimli, dinamik ve ergonomik bir ofis ortamının yapı taşlarını oluşturmak amacıyla, ofis çalışanlarının katılımıyla gerçekleştirilen bir atölye çalışması ile başladı. Atölyede yapılan anketlerde katılımcıların önemli bir kısmı, mevcut ofisteki renk düzeni, masa düzeni ve mekansal organizasyondan memnun olmadıklarını; toplantı odalarının sayılarını ve kurgularını yetersiz bulduklarını ve ofis içinde sosyalleşebilecek alanlara erişimin sınırlı oduğunu dile getirdi. Çalışanların dörtte üçü odaklanmak için yalnız kalabilecekleri mekanlara ihtiyaç duyuyor; 9090'1 ise gün içinde farklı mekanlarda çalışabilmeyi arzu ediyordu. Her dört kişiden üçü ofis aydınlatmasından memnun değilken, on kişiden dokuzu mevcut havalandırmayı yetersiz buluyordu. 
Ofis çalışanlarının önemli bir çoğunluğu, gün içinde baş ağrısı, bel ve sırt ağrıları, yorgunluk gibi sorunlar yaşadıklarını dile getirdi. Atölyenin bir başka çarpıcı sonucu ise hiyerarşi üzerineydi. Yüz yüze yapılan görüşmelerde, çalışanların neredeyse tümü, ayrı bir oda, daha büyük bir masa gibi mevki göstergelerini yalnızca alan kaybı 


olarak gördüklerini ve birlikte çalışmayı tercih ettiklerini belirtti. Yöneticiler 

ise kendilerine ait bir masa olmaması durumunda birtakım gizlilik gerektiren işlerin aynı masada konuşulmasının sıkıntı yaratacağını, hiyerarşik düzenin korunması gerektiğini savundu. 


Tüm bu alışkanlıklardan vazgeçmek ve hele bir de bunu çalışan binada yapmak elbette hiç kolay değil. Çalışanların yıllardır alıştığı masa düzenine, dolaplarına, çöp kutularına veda etmesi gerekiyordu. Bu süreci yönetmek ve 

geçiş döneminde çalışanların her türlü tepkilerini olumlu karşılayarak sabırla yeni sistemin getireceği kolaylıkları ve enerjiyi aktarmaksa bize düşüyordu. 


İlk çalışmalara, tüm çalışanlara dokunması açısından yemekhane alanının bulunduğu 
1. bodrum katından başlamaya karar verdik. Böylelikle aynı zamanda hem yeni konseptin etkilerini değerlendirmiş ve tüm çalışanların heyecanını sağlamış olacaktık hem de yeni sistemin olumsuzluklarını yaşayarak gidermiş veya deneyimlemiş olacaktık. 


Kat tadilatlarında, elde edilen 

tüm bu verilerin analizi projenin biçimlendirilmesinde en önemli çıkış noktası oldu. Genel müdür yardımcısı odaları ve direktörlerin çalışma alanları, açık ofis mekanına hakim noktalarda, kat köşelerinde yer aldı. Gün ışığından faydalanabilmek için çalışma üniteleri cephe önlerine yerleştirildi. Yapının mevcut çekirdeği korunarak, bu alana ofis çalışanlarının rahat erişimini sağlayabilecek destek üniteleri ve sosyal alanlar yerleştirildi. Kurumun sahip olduğu dinamik yapı, ING Bank Genel 


Merkezi'nin tasarımında binanın her köşesinde hissettirilmeye çalışıldı. 


Tüm katların tadilatı tamamlandığında 

ise sonuç mükemmeldi. Yerleşim alanları projelerde gördüğümüzden de güzel oldu. 
Çünkü keyifli bir proje süreci geçirdik. Her bir fikri hayata geçirmeye çalıştık. Bazı katlara yürüme parkurları, seksek alanları; bazı katlara müzik aletleri ekledik. Ortak alandaki çok amaçlı raflar; kitaplar, ödüller, çiçeklerle doldu. Herkes kendine ait olan birçok şeyi bu alanda paylaştı. 
Konteyner kafede herkes kendi çayını kahvesini yaptı; hatta ekipler arası çay kahve saatleri oluştu. 


Burada görsel işlerde çalıştığımız Federation firmasının önemli katkılarından da bahsetmek gerek; son dokunuşlar onlardan geldi. Bakırküre Mimarlık'ın tasarımını aynı dilde görselleştirdiler. 
Duvarlardaki mesajlar, “Canteen”deki yönlendirmeler, ikonlar, yönetim katındaki toplantı odalarının tanımlamaları ve oda görsellerinin tasarıma büyük katkısı oldu. 


Belki de bir dönem atlamıştık bu 

tadilatla. Çalışanlarımızın memnuniyeti, motivasyonu yükseldi; ziyaretimize gelenler yapıyı hayranlıkla gezdiler. Böyle bir ofis ortamında çalışıyor olmak bizi mutlu ediyor, gelen yorumlarsa bizi daha çok gururlandırıyor. 

MING Bank İnşaat Emlak Grubu 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Fotoğraflar: Gürkan Akay 


Bakırküre Mimarlık M Günümüz 

iş dünyasında gerek Y ve Z kuşağı bireylerin çoğunluğu oluşturması, gerekse teknolojinin hızlı bir şekilde gelişmesi, çalışma alanlarında da birtakım “değişim” ihtiyacını beraberinde getirdi. Bu değişim öncelikli olarak zihinsel ve yönetimsel anlamda yapıldı ve hiyerarşik yapı yavaş yavaş kırılmaya başladı. Bunu tasarımsal değişim ihtiyacı izledi; daha çalışan odaklı ve daha canlı ofisler şirketlerin ilerlemesi ve verimliliğini artırabilmesi açısından kaçınılmaz bir gereklilik haline geldi. ING Bank projesi, yeni iş dünyasında dikey hiyerarşinin yumuşamasıyla başlayan yönetimsel değişimlerin tasarımsal 


anlamdaki değişimleri nasıl tetiklediğini gösteren oldukça önemli bir proje. 

ING Bankı tasarlarken çıkış noktamız ING Bank Türkiye Genel Müdürü Pınar Abay'ın “Biz banka gibi banka istemiyoruz” sözü oldu. 


“Hareket Temelli Tasarım”, bu projede 

ön plana çıkan temel tasarım ilkelerinden biri. Bu kavramı; çalışanın istediği yerde istediği zaman çalışabilme özgürlüğü olarak tanımlayabiliriz. Bugünlerde “Y” hatta artık teknolojinin içine doğan 

“Z” kuşağı bireylerin de dahil olmasıyla “mobilite” kavramını çok sık işitmeye başladık. Artık bireyler sabah 9dan akşam 


© ya kadar aynı masaya bağlı kalmak zorunda değil. Mobil cihazları ve bulut teknolojisi sayesinde istedikleri her yerden işlerini halledebilmekteler. ING Bank Türkiye'nin yeni ofisleri de teknolojinin getirdiği olanaklar sayesinde “mobil” çalışma anlayışını ve farklı alanlarda, alternatif biçimlerde iş yapma olanaklarını destekleyecek şekilde planlandı. Standart ofiste varolan çalışma istasyonları yerine shared desk yani “paylaşımlı masa”lar kullanılarak her çalışana günlük çalışma alanını yaratma özgürlüğü verildi ve sürekli aynı masada çalışma monotonluğu ortadan kaldırıldı. 


ING Bank'ın genç ve aktif kadrosu 

için monoton olmayan bir ofis tasarlamak gerekiyordu. Bu yüzden ofis; motivasyonlarını yükseltecek mekana yansıyan iletişim ve grafik çalışmaları ile çevrili renkli ve enerjisi yüksek mekanlar, kendilerini bir ofisten çok evlerinde hissetmelerini sağlayacak dinlenme ve oturma alanları, her katta farklı bir konsepte sahip olan oyun alanları ve dinlenerek çalışma alanları eklenerek kurgulandı. 


Konforlu ortak çalışma mekanları paylaşıma açık ve herkes tarafından ulaşılabilir şekilde tasarlanarak ekip çalışmaları teşvik edildi; bireysel çalışma köşeleri ve değişik ihtiyaçlara göre farklılaştırılmış toplantı odaları gibi 


alternatif alanlar oluşturuldu. Özel telefon görüşmeleri için telefon kulübeleri, kişisel eşyalar ve postalar için her çalışanın kullanabileceği şifreli dolaplar ofis ortamına eklendi. 


Ofisin mekansal organizasyonunda en önemli unsurlar olarak planlanan sosyal alanlar, binanın tümünde etkili olacak di : a 

bir senaryoyla biçimlendirildi. “ING | ME genransama O ği VE SARMES AVO e - 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Bank Canteen” sayesinde gün içerisinde e ( a N z “AMEANINGPUL SON FLIG .— ihtiyaçlarını karşılayan çalışanlar, aynı iz İP da A ÜR erin mm zamanda sosyalleşebilecekleri, ufak i A ay kutlamalar gerçekleştirebilecekleri ve ( / ye i istediklerinde oturup çalışabilecekleri ya da toplanabilecekleri alanlara sahip oldular. 


Eski çalışma düzeninde günün sadece 

1 saatinde etkin olarak kullanılan 
yemekhane, eklenen toplantı, okuma, sosyalleşme, #hinking area, sosyal merdiven, kış bahçesi, konferans salonu gibi mekanlarla binanın kalbine dönüştü. 
Konferans salonu, varolan sinema düzeninden çıkarılarak üçe bölünebilir bir hale getirildi. Ayrıca “basketbolun değişmeyen rengi” sloganıyla Spor Toto Basketbol Ligi anasponsoru olan ING Bank için “Canteen” katına entegre ettiğimiz basketbol sahası da çalışanların gün içerisinde sıklıkla kullandığı bir sosyal alan haline geldi. 


Değişimi tetikleyen unsunların zihinsel, yönetsel ve tasarımsal açılardan bir döngünün içinde incelendiği 1.000 çalışana evsahipliği yapan yeni ING Bank Türkiye Genel Müdürlüğü binasının dönüşüm hikayesi, çalışanları kurulu düzeninden ayırmadan tamamlandı. 

M Bakırküre Mimarlık 


Konumu: Maslak, İstanbul Eski Yeni 
Yapım Tarihi: 2016 

İnşaat Alanı: 22.500 m? 
İşveren: ING Bank Türkiye Mimarlar: Bakırküre Mimarlık Yüklenici: Bakırküre Mimarlık Fotoğraflar: Gürkan Akay 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Pandolfini Architects 


Melbourne'de Eski ve Yeni 


Pandolfini Architects, 2012'den beri Melbourne'de çalışan bir ofis. 
Melbourne Kraliyet Teknoloji Enstitüsü (RMIT) mezunu olan Dominic Pandolfini ve ekibinin güçlü formlara ulaşmak için mimari detay kalitesine odaklanan üretimi, ulusal ölçekli konut ve ticari yapılar üzerinde yoğunlaşıyor. Grubun, çağdaş müdahale anlamında tarihi yapıya yaklaşımı ile dikkat çeken yakın tarihli iki projesini inceliyoruz. 


ç “TN 


“Argyle Street 
Apartments” 


Melbourne'un Fitzroy banliyösünde küçük 
bir arazide gerçekleştirilen proje, 150 
yıllık tescilli bir yapının restorasyonunu 

ve iki katlı bir ek bina ile genişletilmesini kapsıyor. 


Mimarlar iki dairenin yer aldığı iki 

katlı yapıda, yıpranmış cephenin zengin patinasını mevcut haliyle korumayı tercih etmişler. Orijinal profillerle uyumlu, yapının karakteristik özelliklerini yansıtan öğeleri görünür kılan ahşap pencere ve kapı doğramaları projeye özel olarak üretilmiş. İç mekanda ise mevcut betonarme döşeme cilalanarak açığa çıkarılmış. 


Arsanın merkezinde, orijinal yapıyı yeni yapıdan ayıran ve aynı zamanda doğal 

ışık ve havalandırma sağlayan, iki kat yüksekliğinde bir avlu oluşturulmuş. 
Mevcut yapının avluya bakan cephesindeki duvarlar tarihsel katmanları yansıtacak şekilde restore edilmiş; ek yapının cephesi ise mozaik karolar ile kaplanmış. 


Birbirine kapalı bir cam köprü ile bağlanan eski ve yeni yapıya yerleşen iki daireye sokak yönünden giriliyor. Zemin kattaki dairenin iki yatak odası ve banyosu eski yapı içinde, arka bahçeye açılan oturma odası ise yeni yapı içinde konumlanıyor. 


Girişten bir merdivenle ulaşılan ikinci dairenin mutfak, oturma ve yemek odası eski yapıya; yatak odaları ve tuvaletleri ise terasa açılan spiral bir merdiven ile birlikte yeni yapıya yerleşiyor. 
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Fotoğraflar: Rory Gardiner 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Konum: Melbourne, Avustralya 
Yapım Tarihi: 2017 

Proje Alanı: 240 m? 

Mimarlar: Pandolfini Architects Proje Sorumlusu: Dominic Pandolfini 

Genel Yüklenici: Duo Built Danışmanlar: Meyer Consulting (inşaat mühendisliği), Group II (yapı denetimi), Dobbs Doherty (yangın mühendisliği) Fotoğraflar: Rory Gardiner 


H 
© 
© 


YLTA YANIN | 


OLNIMYIYAV 


pH 
Hp 
© 


MİMARLIK | 


LAL TNT 


NEGEGNNNGGENENESENGESENNNNEGEN| NERENANANANNNN İbni 


ARREDAMENTO 


Port Melbourne'de 


Dominic Pandolfini, Melbourne 

limanı kıyısında konumlanan kendi evinin restorasyonunu ekibiyle birlikte gerçekleştirmiş. Dar ve uzun bir arazide yer alan 100 yaşındaki tek katlı sıraev, ek bir yapı ile genişletilerek yenilenmiş. 


Tasarım kararlarını koruma yönetmeliklerinin kısıtladığı 

projede, mevcut yapının ön cephesi restore edilirken yeni yapı sokaktan görünmeyecek biçimde eski yapıya eklemlenmiş. Mevcut yapı ve ek bina iki kat yüksekliğindeki bir hacim ve avlu 


SB. SEE m 


ile birbirine bağlanıyor. Böylece, çağdaş eklemeler eski yapıdan görünür şekilde ayrışıyor. 


Konuta mevcut yapının ön cephesindeki sundurmadan giriliyor. Eski yapıda yatak odaları ve banyo bulunuyor. Alt kotta avluya bakan mutfak ve yemek odası ile arka bahçeye açılan oturma odası tek bir hacimde çözülmüş. Üst katta ise ebeveyn yatak odası ve banyosu yer alıyor. Ek yapı beşik çatısı ile komşu yapılara uyum sağlarken siyah çinko kaplaması ile kontrast oluşturuyor. 
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Fotoğraflar: Rory Gardiner 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Fotoğraflar: Rory Gardiner 


Konum: Melbourne, Avustralya 

Yapım Tarihi: 2016 

Proje Alanı: 170 m? 

Mimarlar: Pandolfini Architects 

Proje Sorumlusu: Dominic Pandolfini 

Genel Yüklenici: Duo Built 

Proje İşbirliği: Nina Provan (iç mekan tasarımı) Danışmanlar: Meyer Consulting (inşaat mühendisliği), Group TI (yapı denetimi) 

Fotoğraflar: Rory Gardiner 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İtalyan Tirolleri'nde Yerellik Pedevilla Architects 


Pedevilla Architects, iki kardeşin ortaklığı. Graz Teknik Üniversitesi mezunu Alexander ve Armin Pedevilla, yaklaşık 25 kişilik bir ekiple, İtalya'nın Güney Tirol bölgesinde, Bruneck'te yer alan ofislerinde 2005 yılından bu yana faaliyet gösteriyorlar. Çalışmalarının geniş bölümünü Avrupa çapındaki yarışma projeleri oluştururken yapı üretimleri şimdilik Güney Tirol bölgesiyle sınırlı. 


“Bad Schörgau” 


Mimarların Güney Tirol'de Bad Schörgau spa ve otel kompleksi içinde tasarladıkları yeni yapı; aşçılık atölyesi, seminer odası ve Trehs markasının kişisel bakım ürünlerinin sergilendiği bir showroom'dan oluşuyor. 
Bir gurme restoranı barındıran otele eklenen yeni atölye ve seminer birimleri 

ile ziyaretçilere bölgeye özgü yemek kültürünün daha yakından tanıtılması amaçlanıyor. 


Yerel motiflerden esinli ahşap dış cephe kaplaması, içiçe geçen daireler halinde boşluklu bir yüzey oluşturuyor. Dekoratif kaplama, iç mekanda tavan yüzeyleri, bölücü ve korkuluklarda da kullanılmış. 
Spa hizmetleri ile gurme mutfağını aynı çatı altında sunan tesiste, aşçılık atölyesi 
100 kişilik geniş bir salona bağlanıyor. 
Salonun bir ucunda konumlanan ada planlı mutfakta tezgah, Sarner mermerinden yekpare bir blok halinde merkezde konumlandırılmış. 


7 


Atölyeden, üst katta eğimli bir çatı altına yerleşen seminer odasına spiral bir merdivenle ulaşılıyor. Bu alan aynı zamanda çevreden geniş manzara alan bir çatı terasına da açılmakta. Merdiveni kuşatan duvarlara kireç ve kenevir esaslı kaba dokulu bir sıva uygulanmış. Proje kapsamında, yeni yapının bitişiğindeki tarihi bina, kişisel bakım ürünlerinin tanıtıldığı showroom?a dönüştürülmüş. 
Ahşap yapının iki katına yayılan showroom'un alt katında laboratuvar ve depolar bulunuyor. Cepheyi örten dekoratif kaplamaya ve kaba sıvalı yüzeylere burada da yer verilmiş. 
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Fotoğraflar: Gustav Willeit 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Fotoğraflar: Gustav Willeit 


Konum: Sarntal, Güney Tirol, İtalya 
Yapım Tarihi: 2017 

İşveren: Bad Schörgau 

Mimarlar: Pedevilla Architects Fotoğraflar: Gustav Willeit 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“Hotel Bühelwirt” 


Mimarların, İtalya'nın kuzeyinde Klausberg kayak merkezinin yakınında yer alan Bühelwirt oteli için tasarladıkları proje, otele 20 oda ve bir spanın eklenmesi ile restoranın genişletilmesini kapsıyor. 


HN 
SALAM 


6 katlı yeni yapı, mevcut odaların 
manzarasını ve gün ışığına erişimini engellemeyecek şekilde otelin doğusundaki eğimli araziye yerleşiyor. Yeni kütle çevresini saran dağ peyzajına yönelen açısal çıkmalarla amorf bir görünüm kazanıyor. Dış cephenin tamamı koyu renkli karaçamla kaplanırken iç mekanda ise zeminin bir bölümü ile kimi mobilyalar ve pencere nişlerinde aynı malzeme yüzeyi işlenmeden kullanılmış. Odalarda yer 

alan bakır lambalar ve kumaş perdeler projeye özel olarak yerel malzemelerle elde üretilmiş. 
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Fotoğraflar: Gustav Willeit 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Konum: St. Jakoh, Ahrntal, İtalya 
Yapım Tarihi: 2017 

İşveren: Hotel Bühelwirt Mimarlar: Pedevilla Architects Fotoğraflar: Gustav Willeit 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Shanzhai: Deconstruction in Chinese 


Byung-Chul Han 


MIT Press, Cambridge, Massachusetts ve Londra, 2017, 104 sayfa, ISBN 978 0262534369 


Shanzhai, Çince'de “sahte” anlamına gelen yeni bir terim; öncesinde Nokir ve Samsing 

gibi taklit markalarla satışa sunulmuş cep telefonları için kullanılıyordu. Bu cep telefonları basit taklitler değillerdi aksine çok işlevliydiler, modaya uygundular ve en az orijinalleri kadar iyiydiler. Shanzai, o zamandan bu yana kitapları, politikacıları, şöhretleri tanımlamakta kullanıldı ve Çin'de yaşamın her alanına yayıldı. Harry Potter ve Porselen Bebek (Harry Potter and the Porcelain Doll) adlı, Harry'nin baş düşmanı Yandomort 

ile mücadelesini anlatan bir 


“Shanzai Harry Potter kitabı” bile yazıldı. Batı dünyasında bu, korsanlık olarak nitelenebilir; ancak Çin kültüründe orijinal olanın devamlı dönüştürülmesi, 


yapıbozuma uğraması olağandır. 


Byung-Chul Han, Untimely 


Meditations serisinin bu cildinde, 


kayıt ve kopyaya meydan açan antik başyapıtlardan, bir çeşit “shanzhai Marksizmi” olarak tariflediği Maoizme uzanarak 
Çin düşüncesinde yapıbozumun veya de-kreasyonun izini sürüyor. 


Kitapta Han; shanzhai'nin yanısıra kelimenin tam anlamıyla terazide ileri ve geri 


hareket eden ağırlık anlamına gelen guan ya da “hukuk”; yaratma eylemindense bitimsiz bir süreçle tanımlanan zhen ji ya da “orijinal”; koleksiyonerlerce kullanılan ve resim kompozisyonun 

bir parçası haline gelen xian zhan veya “beğeni damgası”; aslıyla aynı değerde bir replika anlamındaki fwzbi ya da “kopya” gibi Çin'e özgü kavramları ele alıyor. Uzak Doğu'nun orijinalite veya kimlik gibi yapıbozum-öncesi unsurlara aşina olmadığını yazan Han'a göre Uzak Doğu yapıbozumla tanımlanıyor. 
Kitap şu bölümlerden oluşuyor: 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DECONSTRUCTİON IN CHİNESE BYUNG-CHUL HAN 


“Ouan: Hukuk” (Ouan: Law), 
“Zhen Ji: Orijinal” (Zhen Ji: Original), “Xian Zhan: Beğeni Damgası” (Xian Zhan: Seals 

of Leisure), “Fuzhi: Kopya” (Fuzhi: Copy), “Shanzhai: 
Sahte” (Shanzhai: Fake), Notlar, Resimler. 


Ottoman Arcadia: The Hamidian Expedition to the Land of Tribal Roots (1880) 


Bahattin Öztuncay ve Özge Ertem (der.); Selim Deringil, Ahmet Ersoy, Berin Gölönü, Reşat Kasaba, Sinan Kuneralp, T.G. Otte, Beatrice St. Laurent, Deniz Türker 


ANAMED, İstanbul, 2018, 180 sayfa, ISBN 978 6052116487 


ANAMED'de Mayıs ayında ziyarete açılan “Tarihin Merkezine Seyahat: Fotoğraf ve Osmanlı Köklerinin 
Yeniden Keşfi (1886)” 
sergisinin İngilizce yayını 

olan kitabın editörlüğünü serginin küratörlerinden Bahattin Öztuncay ile birlikte Özge Ertem üstlendi. Kitap, sergiyle paralel olarak Osmanlı İmparatorluğu'nun kuruluş mekanlarıyla, bu mekanlara geçmişte ve 19. yüzyılda verilen anlamlara değiniyor. 


Kitap, serginin küratörlerinden Ahmet Ersoy ve Deniz 
Türker'in yanısıra Selim Deringil, Berin Gölönü, Reşat Kasaba, Sinan Kuneralp, 


T.G. Otte ve Beatrice St. 
Laurent gibi araştırmacı 

ve akademisyenlerin katkılarından oluşuyor. 
Kitapta yer alan makaleler, kuruluş tahayyüllerini, 
Anadolu yörükleri üzerinden tarih, hafıza ve temsil ilişkisini, imparatorluğun ilk yerleşimlerindeki anıtlar ve mimari eserlerin yanısıra geç 
19. yüzyıl Avrupa ve Osmanlı diplomasisini inceliyor. Ayrıca sergide yer alan fotoğraf ve eserlerin birçoğu yine yüksek kalitede baskılarıyla kitapta ek bir bölüm halinde sunuluyor. 


Kitap şu bölümlerden oluşuyor: 


“Otto von Bismarck ve 
Osmanlı İmparatorluğu” 


(Otto von Bismarck and the Ottoman Empire), “Padişah ve Aşireti: 2. Abdülhamid Albümlerinde Osmanlı 
Köklerini Belgelemek” 

(the Sultan and His Tribe: Documenting Ottoman Roots in the Abdulhamid Il Photographic Albums), 

“Her İmge Bir Düşünce: 

19. Yüzyıl Armağan Albümleri ve Hamidiye Arşivi” 

(Every Image is a Thought: Nineteenth-Century Gift 
Albums and The Hamidian 
Visual Archive), “Bu Kadar 
Yörük Neden?” (Why So Many Yürüks?), “Fotoğraflarda Hüdavendigar Vilayeti ve Geç 
19. Yüzyılda Modern Neo- 
Osmanlı Tarihinin Doğuşu” 


OTTOMAN 
ARCADIA 


(Reflections in Images of the Hodavendigar Province and 

the Genesis of Modern Neg-Ottoman History in the Late Nineteenth Century), “Yeniden Canlanan Görüntüler: Manzara Resimlerine Dönüştürülen Hüdavendigar Vilayeti Fotoğrafları” (Images With a Second Life: Photographs of the Hodavendigar Province 
That Became Landscape Paintings), “Bismarck Armağan Albümleri” (Bismarck Gift Albums), Dizin. 


Retrotopya 


Zygmunt Bauman 


Ali Karatay (çev.), Sel Yayıncılık, İstanbul, 2018, 164 sayfa, ISBN 978 9755709222 


Çağımızın en önemli sosyal bilimcilerinden Zygmunt 
Bauman, 2017 yılında yazdığı bu son kitabında, eşitsizlik, toplumsal değişim, teknik ve teknoloji, iletişim çağı ve sosyal medya, parçalanma, geçmiş ve gelecek, ütopya ve distopya gibi yaşamı boyunca ilgilendiği pek çok konuyu birarada tartışıyor. 


Dünyanın gidişatına dair kritik soruları, çağdaş toplumun koşullarını gerçekçi bir bakış açısıyla kabullenerek soran 


yazar kitapta, kapitalizmin 

ve akışkan modernliğin bizi çelişkili bir şekilde vadesi dolmuş sanılan geçmişteki toplumsal formlara doğru çekip çekmediğine yanıt arıyor. 
Sınırları giderek “geçirgen” hale gelen ulus-devletlerin işlevsizleşmesinin doğurduğu politik iktidarsızlığın, değişimin sarsılmaz temposuyla birleşmesinin yarattığı “sosyal bozulma” ve “yaklaşmakta olan felaket” kaosundan 

çıkış yolu bulmaya çalışıyor 


Geleceğe Bakmak. 


ve geçmişle gelecek arasında sıkışmış olan dünyaya gözlerini kapatmadan önce, yaşadığımız çağın muhasebesini yapıyor. 


Kitap şu bölümlerden oluşuyor: Giriş: Nostalji Çağı, 1. Bölüm: Hobbes'a Dönüş mü?, 

2. Bölüm: Kabileye Dönüş, 

3. Bölüm: Eşitsizliğe Dönüş, 

4. Bölüm: Ana Rahmine 
Dönüş, Sonuç: Değişim İçin 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Arredamento Mimarlık'a Katkı İçin Yazım Kılavuzu 


İçerik: Dergiye özgün yazı, derleme, proje tanıtımı, yarışma tanıtımı, yayın tanıtımı, çeviri yazı gibi alanlarda 

ve daha önce yayımlanmamış 

olmak koşuluyla metin ve o metinle ilişkili görsel malzeme katkısında bulunulabilir. 


Yazı Boyutu: Dergiye sunulacak yazılar standart yazı sayfası (yak. 
2000-2500 karakter) ile 10-15 sayfayı aşmamalıdır. Bu metin uzunluğu konu ve içerik özellikleri dikkate alınarak arttırılabilir. Dipnotlar bu yazı hacim sınırlamasına dahildir. 


Metin Yazım Özellikleri: Metin, Microsoft Word programıyla yazılmalıdır. Kullanılacak punto boyutu 12'dir. Yazım karakteri olarak AriaPın kullanımı yeğlenmelidir. 
Paragraf ayrımları programın “önce- sonra aralık bırakma” özelliği kullanılarak değil, paragraflar arasında bir satır boşluk bırakılarak yapılmalıdır. Metnin e-posta ile ya da CD halinde yollanması olanaklıdır. 
Gerekli iletişim bilgileri derginin künye sayfasında bulunmaktadır. 


Görsel Malzeme: Fotoğraf, harita, çizim vb. görsel malzemenin 


sayısı 29'i aşmamalıdır. Görsel malzeme yayımlanmak üzere gönderildiğinde kesinlikle metnin içine yerleştirilmemeli, ayrıca sunulmalıdır. 


Siyah-beyaz ve renkli opak fotoğraf, dia, bilgisayar çıktısı gibi farklı ortamlarda görsel yollanabilir. Görsel boyutu A3 formatını aşmamalıdır. 
Görsellerin dijital imaj dosyası olarak JPG, TIFF, PSD gibi formatlarda da sunulması olanaklıdır. Mimari çizimler Autocad programıyla değil, kağıt çıktısı olarak veya JPG, TİFF vb. gibi formatlarda gönderilmelidir. Tüm 
dijital görsellerde çözünürlük 300 
DPPdan düşük olmamalıdır. 


Dipnotlar: İki tür referans verme, kaynak gösterme sistemi uygulanabilir: 


1. Dipnot: Dipnotlar sayfa altında değil, metnin sonunda yer almalıdır. 
Programın otomatik dipnot verme özelliği kullanılmamalı, ana metinle aynı biçimde yazılmalıdır. Metnin içinde dipnot göndermeleri parantez içine alınarak veya koyu (bold) karakterle sıra numarası verilerek belirtilmelidir. Dipnotlar ise, metnin sonunda Notlar başlığı altında 

aynı sıra numarasıyla yazılmalıdır. 


Yazımları kitaplar için şu biçimde olmalıdır: Yazar Adı Soyadı, Kitap Adı (italik), Çevirmen Adı Soyadı, Yayınevi, Basım Yeri, Basım Tarihi, Sayfa Numarası. Makaleler için şu yazım düzeni uygulanmalıdır: Yazar Adı Soyadı, “Makale Adı”, Makalenin İçinde Yer Aldığı Yayın (italik), Editör Adı, Çevirmen Adı, Yayınevi, Basım Yeri, Basım Tarihi, Sayfa Numarası. 
Aynı yayına bir kez daha gönderme yapıldığında dipnotta o yayın Yazar Adı, a.g.e., Sayfa Numarası biçiminde gösterilmelidir. 


2. Metnin içindeki kaynak göndermeleri parantezli sistemle de yapılabilir: (Yazar Soyadı, Yayın 

Yılı, Sayfa Numarası). Bu sistem kullanıldığında metnin sonunda bir kaynakça yer almalıdır. Alfabetik olarak sıralanmış kaynakça şu düzende yazılmalıdır: Yazar Soyadı, Yazar 

Adı (Basım Tarihi), Kitap Adı (italik), Çevirmen Adı Soyadı, Yayınevi, Basım Yeri. Makaleler içinse şu yazım düzeni uygulanmalıdır: Yazar Soyadı, Yazar Adı (Basım Tarihi), “Makale Adı”, Makalenin İçinde Yer Aldığı Yayın (italik), Editör Adı, Çevirmen Adı, Yayınevi, Basım Yeri. 
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Arredamento Mimarlık'ı Turkcell Dergilik uygulamasıyla mobil cihazlarınızdan okuyabilirsiniz! 


atredamentomimarlik.com 


b. Binat İletişim&Danışmanlık yayınıdır. 
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Pp O R SE Mp ay KAR O” D A 


120x360 cm 


120x360 cm, 120x240 cm, 120x120 cm, 100x300 cm, 100x200 cm, 100x100 cm, 80x240 cm, 80x160 cm, 80x80 cm, 60x120 cm, 60x60 cm, 50x300 cm, 

50x150 cm, 40x80 cm, 30x120 cm, 30x60 cm, 12x120 cm. 


Kalebodur, Porselen Karo budur. 


AŞİ “Kalebodur 


